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Fikirtepe'nin en güzel yeri Prestij Caddesi'ndeki Uplife Kadıköy ile sıradışı detaylar, lüks 


ve estetiğin mükemmel uyumu sizi bekliyor. 


Gelin, yatırım fırsatlarını, lokasyonun değerini, 


İ İz |, — — sosyal olanakların sınırsızlığını ve size özel m ödeme planlarını konuşalım. 
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Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne birkaç dakikalık mesafede. 
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Ev Alp Satacak Olanlara 


eni yılın ilk haftasına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yeni 

imar kanunu, yapı denetim yasası 

ile ilgili söyledikleri kadar konut alıp satacak olanları doğrudan ilgilendiren bazı uyanlar damgasını vurdu. Sayın bakanımızın söylediklerine bugün de dahil olmak üzere sayfalarımızda geniş yer vermiştik. Bu köşede dikkat çekmeye çalışacağım konu ise alım satım yapmaya hazırlananlar ilgilendiriyor. 

Sevgili dostum Hatice Kolçak, mali müşavir kimliğinin de etkisiyle bu konu üzerinde detayl açıklamalar yapıyor. Konu, tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin doğru olarak beyan edilmemesinden doğacak sorunlara ilişkin. Çünkü bu tür durumlarda şimdi değil belki ama ilerleyen dönemlerde yüzde 25 oranında ceza kesiliyor. Eksik veya hatalı yapılmış tapu alım satım değerlerinde hem alıcıya hem de satıcıya gösterilmeyen aradaki fark kadar harç miktan, gecikme cezasıyla birlikte alınıyor. 

Alıcılar kendilerince haklı gerekçelerle emlak, tapu masrafı, taşınma gibi giderlerini en düşük miktarda tutmak niyetinde. Bu nedenle tapu harcı masrafı az çıksın diye daha az vergi ödenmesi için ev faturasını düşük rakamdan kesiliyor. 
Evin satış bedeli tapuda, gerçeğinden daha az gösteriliyor. Hal böyle olunca da ilerleyen dönemde hem alıcıya hem satıcıya ayrı ayn ceza kesiliyor. 

Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, alım satım işlemlerinde tapu harcının, 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre belirlenen 

emlak vergisi değerinden düşük olmamak üzere işlem yapıldığını söyledi. Ancak emlak vergi değerinin üzerinde bir değerle gayrimenkul satışı yapılırsa bu değer üzerinden tapu alım satım işlemi yapılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Kolçak “ örneğin emlak vergi değeri 150 bin TL olan bir konut 300 bin TL'ye satılıyor ise tapu alım satımının gerçek değer üzerinden yani 300 bin TL üzerinden yapılıyor olması gerekir” dedi. 


Bunu bir örnekle anlatmak daha açıklayıcı olacaktır: 

300 bin TL gerçek değeri üzerinden işlem yapıldığında alıcı ve satıcı toplam 
12.000 TL tapu harcı ödemesi gerekirken, emlak vergi değeri olan 150 bin TLden 
işlem yaparlarsa 6 

bin TL ödeyecekler. Aradaki fark 6 bin TL. Ancak ilk anda karlı gibi görünen işlem daha sonra alıcı ve satıcıya daha büyük bir külfet çıkarabilir. 

Gayrimenkul alım ve satımda 5 yıl içinde gayrimenkul tekrar satılırsa Değer Artış Kazancı vergisi ödeniyor. Gerçek beyan değil de verdiğimiz örnekteki gibi 
150 bin TL olan emlak vergi değeri üzerinden tapu alım satımı yapıldığında 
gayrimenkul 5 yıl geçmeden 350 bin TL'ye satılmış olsun. 150 bin TLile 350 bin TL arasında 200 bin TL fark oluşacağından bunun üzerinden değer artış kazancı ödenmek zorunda. 200 bin TL üzerinden bu oran yüzde 35'leri bulabiliyor. Oysa 
350 bin TL üzerinden gösterilmiş olsaydı aradaki fark 50 bin TL olacaktı. 

Özet: Bugünün doğrusu yarın doğru olmayabilir ya da yanlış hesap Bağdat'tan döner. Hangisini kabul ederseniz edin, siz siz olun bugünkü küçük kazançları 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Ajanda 

Arap Camii 

Yeni Proje: Nef Ormantepe 

Yeni Proje: Tema İstanbul Bahçe 

Yeni Proje: Yeni Nesil Şehir Apartmanları Yeni Proje: Strada Plus 

Yeni Proje: Ferko Line 

Yeni Proje: Yeşilce Aydos 

Yeni Proje: Roya Nova 

Proje: Ocean Conrad Resort 

Türkiye'nin alışveriş rotaları 

2. Expo Turkey By Oatar'a geri sayım başladı Türklerin en çok proje üstlendiği yedinci ülke Katar AKM İstanbul'un yeni simgesi olacak Yabancılara konut satışları arttı 

Yeni yasa taslağı masaya yatırıldı 

Sektör siber saldırılara hazır mı? 

GYO'ların kârlılıkları devam ediyor 

Gül Proje İç Anadolu'da yayılacak 

Türk şehirleri MIPIM 2018'de sahaya çıkıyor TOKİ'den Samsun'a kentsel dönüşüm Beylikdüzü yakınlaştı 

Bereketli toprakların izinde: İznik İstanbul'un hanları 

İstanbul'un yalıları 

İstanbul'un yazlık sarayları 

Aşırı korumacılık çocuk için iyi değil Dekorasyon 

Kadınlar için her şey 

Pratik dekorasyon önerileri 

Güvenli bir sürüş için fren sisteminin önemi Sinema 

Baş dönmesinin nedenini bulun 

Sağlık ve lezzet iksiri zeytin 

4K televizyon devrimi 

Önemli Günler 
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FUAR TAKVİMİ 


LK FU 
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Geçen yılı başarıyla kapatan fuarcılık sektörü 2018'e hazır. 


| İN LE 
IAMNLILÇİOİTLE DU 


İP on Izmır 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 12, Defa ziyaretçileriyle buluşacak. İzfaş İzmir Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşen fuar düğün günü yaklaşan adaylara da binlerce çeşidi bir arada görme 


gi 


ACİNİ 
MOSFED — Mobilya Dernekleri Federasyonu işbirliğinde KOSGEB'in desteği ve İstanbul Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu yıl 14. kez yapılıyor. Türkiye'nin en büyük ve tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR İMOB-14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy'de 
28 Ocak gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 
23 - 28 Ocak 2018/CNR EXPO Yeşilköy 


şansı sunuyor. 76-79 Ocak 2018/İzmir 


ye IU, p Mmuarı 

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde, Çufaş Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 10 yıldır Adana'da düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden de biri. Bu yıl 6-14 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar, binlerce yayını kitapseverlerle buluşturacak. Sevilen yazarlarla tanışma şansı da sunan fuarda, şiir dinletileri, atölyeler gibi etkinlikler de bulunuyor. 6-74 Ocak 2018/TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 


14. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı Gapfood, uzun yıllardır Gaziantep Sanayi Odası işbirliği ile düzenleniyor. Gaziantep, Ortadoğu, Balkan Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'ne yakınlığı ve İpekyolu üzerinde olması nedeniyle Türkiye gıda ihracatında en üst sıralarda yer alıyor. Gapfood da bu ihracata önemli katkılar sağlıyor. Sektörün ve tüketicilerin teknolojideki gelişmeleri ve yenilikleri görmesine olanak sağlayan fuar, Gaptarım Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. 
16-20 Ocak 2018/Gaziantep OFM 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AJANDA 


Osmanlı Çiniciliğinin Öyküsü abancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2017'nin son yetişkin eğitiminde 'Osmanlı Çiniciliğinin Öyküsü'nü ele alıyor. Osmanlı döneminin çini ve seramik sanatına odaklanan program, İznik Çini Fırınları Kazısı'nın başkanlığını yürüten, İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı'nın anlatımıyla gerçekleştirilecek. Köklü geçmişe sahip Osmanlı çini sanatının öyküsünün, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan buluntularla destekleneceği dersler, 30 Kasım Perşembe gününden itibaren 3 hafta boyunca düzenlenecek. Tarih: 80 Kasım-14 Aralık 2017 Yer: Sakıp Sabancı Müzesi/İstanbul 


Selami Şahin 

ürk müziğinin usta isimlerinden 

Selami Şahin, herkesin ezbere bildiği eserlerinin yer aldığı repertuvarı ile 20 Aralık Çarşamba akşamı 
IF Performance Hall Ataşehir Sahnesi'nde konser verecek. 
Beğenilen yorumu ve sahne enerjisi ile hayranlarının karşısına çıkacak duayen isim, geçmişten günümüze sevilen birçok şarkısını seslendirecek. 
Tarih: 20 Aralık 2017 
Yer: IF Performance Hall Ataşehir/İstanbul 


Zaman Makinesi - Graham Bell 


Itan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk tiyatro oyunu Zaman 


Trabzonspor Fenerbahçe Makinesi-Alexander Graham Bell' Dora Sahne'de hayata ve Ligin 19. Haftası 4 Büyüklerde Trabzonspor geçiriliyor. Okul proje ödevleri için Zaman Makinesi! tasarlayan ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un iki arkadaşi babaannenin bilmeden yardım etmesiyle kendilerini, 


ev sahipliğinde gerçekleşecek maç için ezeli rakipler kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. 
Tarih: 28 Ocak 2018 

Yer: Şenol Güneş Spor 
Kompleksi/ Trabzon 


tam da telefonu icat ettiği sırada Graham Bell'in laboratuvarında bulurlar ve onun icadına şahit olurlar, Bell ve yardımcısını da alarak günümüze geri dönerler. Kendilerini birdenbire 18'76 yılından çıkıp, bugünde bulan Bell ve yardımcısının yaşadığı şaşkınlıktan kaynaklanan durum komedisi, eğlenceli anlar yaşatırken, aynı zamanda çocukların bilim tarihini öğrenmelerine de yardımcı oluyor. Tarih: 16 Aralık 2017 « Yer: Tiyatro 34/İstanbul 


Nijer'den Insan Manzaraları ik ( Doktoru Elif Tanır'ın gözünden Nijer'den İnsan Manzaraları sergisi, 2 Aralık Cumartesi günü, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Esenler Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) sponsorluğunda hazırlanan Elif Tanır'ın kişisel fotoğraf sergisi Nijer'den İnsan Manzaraları'nda Batı Afrika ülkesi Nijer'den yaşam kesitleri yer alıyor. Sergi, Nijer Tessaou bölgesinin kırsal kesimlerinde yapılan sağlık hizmetleri sırasında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 
açılan sergi, 22 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Tarih: 02- 22 
Aralık 2017 » Yer: Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi/İstanbul 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HAZIRLAYAN: SAMİ ÖZBUDAK 


CAMİDEN KİLİSEYE UZANARİ 
BİR KÜLTÜR HARMANIR 


Zengin tarihi geçmişi ile Karaköy'de yaşayan Arap Camii, onlarca farklı kültürü ev sahipliği yapmış bir ibadethanedir. 


arihimize baktığımız zaman genel olarak kiliseden camiye döndürülmüş eserlerle karşılaşı- 


rız. Karaköy'deki Arap Camii bu durumu tam tersinden yaşamış bir yapı. Hayli karışık ve zengin bir tarihten günümüze kalan Arap Camii, Karaköy'ün keşmekeşi içinde ışıltısından ödün vermeyerek 
zamana direnir. Takvimler çok eskiyi, 717 
senesini gösterdiği zamanlarda, Emevi kumandanı Mesleme Bin Abdülmelik, Bizansı yani İstanbul'u kuşatır. Yaklaşık bir yıl süren bu kuşatma sonucunda Galata bölgesi Emeviler tarafından zaptedi- 


lir. O sıralarda Bizans İmparatorluğu'nun 


başında Leon vardır. İki devlet adamı arasında bir anlaşma yapılır ve buraya bir 


camii yapılmasına karar verilir. Emevi 


ordusu yaklaşık 7 yıl İstanbul'da ikamet eder, burada geçirdikleri vakit süresince ibadetlerini de bu camide yaparlar. 
Şam'da çıkan iç savaş sonucunda Arap Ordusu geri döner, bunun üzerine Bizans 


tekrar harekete geçer ve bölgeyi yeniden 


ele geçirir. Bundan sonra da Arap Camiinin kilise olarak kullanılma süreci başlamış olur. Zira Dominiken Papaz ve Rahipleri ibadethaneyi bir Katolik kilisesi olarak yeniden tanzim ettiler. İstanbul'da yaşayan Cenevizliler buraya San Paolo Kilisesi adını verdiler. Günümüzde minare olarak kullanılan bölüm aslında o yıllarda inşa edilmiş olan çan kulesidir. San Paolo Kiliesi uzunca bir süre bu adla anılan bir ibadethane olarak hizmet 


verdi. Ta ki İstanbul'un fethine kadar. 


Fetihle birlikte kilise tekrar camiye çevrilmiş. Minber ve mihrap eklenilen yapı tepeden tırnağa elden geçirilmiş, tekrar 


Arap Camii adını almış. Arap Camii ta- 


rihindeki en büyük değişimi ise 1731 yılında çıkan Azapkapı yangınından sonra görmüştür. Bu faciada büyük hasar gören camii 1. Mahmud'un annesi Saliha Sultan tarafından neredeyse sil baştan yaptırılmış.Tadilat sırasında avlu yeniden elden geçirilmiş ve şadırvanlar yaptırılarak daha görkemli bir hal almıştır. 


ALTI ÇİZİLMESİ 


GEREKEN BİR MİMARİ 
A” Camii'ni İstanbul'daki camilerden farklı kılan en önemli şey hiç kuşkusuz mimarisidir. 
Mesela dikdörtgen şeklinde olması en önemli farklılıklarından birisidir. 
102 merdivenle çıkılan dikdörtgen 
minare de dikkatlerden kaçmayacak bir ayrıntıdır. Cami 70 adet farklı pencereyle aydınlatılır. 


OCAK 2018 «* EMLAK ROTASI 


7 


YENİ PROJELER 


ÇEKMEKÖY 


NEF İLE YENİLENMEYE 
DEVAM EDİYOR 


Nefin Çekmeköy'deki ikinci projesi olan Nef Ormantepe'de, 111, 2t1 ve 311 
olarak, bahçeli, teraslı ve balkonlu farklı tiplerde 409 konut yer alıyor. 
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YENİ PROJELER 


ef, kurulduğu 2010 yılından bu 

yana hayata geçirdiği 28. proje 

olan Nef Çamlıtepe ile Ekim ayında 2 günde 497 adet daire satarak rekor kırmıştı. Bu başarısını noter ile de tasdikleyen Nef, İstanbul'un yeni yaşam ve eğitim vadisi Çekmeköy'deki ilk projesi Nef Çamlıtepe'nin ardından, ikinci projesi Nef Ormantepe'yi, yoğun talep üzerine planlanan tarihten bir yıl önce satışa sundu. 

Çekmeköy'de toplam proje değeri 1.2 milyar TL olan 3 proje, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde hayat buluyor. 
Nef'in bölgedeki ikinci projesi olan Nef Ormantepe'de, 141, 2:1 ve 341 olarak, bahçeli, teraslı ve balkonlu farklı tiplerde 
409 konut yer alıyor. Anadolu Yakası'nın 
Göktürk'ü olmaya aday projede yer alan biyolojik göletler ile proje çevresinde yer alan Alemdağ Ormanı, proje sakinlerine rahat bir nefes alma imkanı sunuyor. 

Nef Çamlıtepe'de olduğu gibi Nef 


Ormantepe'de de lansmana özel 299 


bin TL'den başlayan ayrıcalıklı fiyatlar, kişiye özel ödeme planları, 36 ay vadeli şirket finansmanı veya 120 ay vadeli kredide yüzde 0.99 oran avantajı, Nef müşterilerine öncelikli olarak sunuluyor. 

Çekmeköy'de hayata geçireceği Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy projelerinin basın toplantısında konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Proje lansmanını takip eden ilk 90 günde yüzde 77 satış başarımızı, 
Nef Çamlıtepe ile sürdürdük ve son zamanların satış rekorunu kırdık. 
Lansmanını bile gerçekleştirmediğimiz projede bu rekor bize, halkımızın ekonomiye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu. Nef ve Fiba Grubu gibi iki önemli markanın bu projede bir araya gelmesi de projeye duyulan güvenin artmasında ve bu başarıda önemli 


rol oynadı” dedi. 


Nef, Çekmeköy'de 
409 konuttan 
oluşan ikinci projesi Nef 
Ormantepe'nin satışlarına başladı. 


Türkiye ekonomisinin hassas olduğu 


bir dönemde, böyle bir satış rekoruna imza atmış olmanın büyük moral olduğunu belirten Timur, “Emlak piyasasını canlandırdığımız ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Şimdi Çekmeköy'deki ikinci projemiz olan Nef Ormantepe'de de elimizi taşın altına koyuyoruz ve ekonomiye canlılık kazandırmak için lansmana özel fiyatlarla ve aynı şartlarla, planladığımızdan çok daha önce satışa çıkıyoruz. 3 projenin 
satışının tamamını, 4 
yıllık bir süreçte bitirmeyi planlarken sanırım çok daha hızlı hareket edeceğiz. İstanbul'un tek eğitim vadisinin yanında hayat bulan bu projede aileler, öğrenciler ve profesyoneller hayal ettikleri yaşam alanına kavuşa- 


caklar” diye konuştu. 
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Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin projeyle ilgili şunları söyledi: “Özyeğin Üniversitesi, bizim bugüne kadar soyadımızı verdiğimiz tek kurum ve bu kuruma komşu olacak, yanındaki arsada gelişecek proje bizim için büyük önem taşıyor. Bizim için projenin niteliği de en az finansal getirisi kadar önemli. Bu düşünceyle, titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda, bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef'le bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

Fiba Grubu olarak bu projeyi neden tek başına değerlendirmediklerini de açıklayan Özyeğin, “Dünyada her şey uzmanlaşma üzerine gidiyor. Biz, neyi 


“daha az bildiğimizi” ve kimlerin konu- 


sunda uzman olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Nef gibi, kendini ispatlamış bir markayla 


bu yolda birlikte yürümek, bize güven veriyor” dedi. Murat Özyeğin, “İhtiyaçların iyi analiz edildiği doğru projede, 


doğru fiyatlama ve doğru marka işbirli- 


ğiyle bugünkü ekonomik konjonktürde, bizim de beklemediğimiz ve de piyasalara oldukça moral veren güzel bir başarı yakaladık. Türkiye'de, gayrimenkul sektöründe gelecek vaat eden doğru projeyi geliştirdiğinizde, tüketicinin talebi de oldukça yüksek oluyor. Çekmeköy, hızla 


gelişen ve değer kazanan bir bölge, biz 


de projelerimizle fırsatı doğru değerlendirdik. Projenin etrafında, Özyeğin Üniversitesi ile birlikte, ilkokuldan üniversiteye birçok eğitim kurumu bulunuyor. Eğitim vadisi Çekmeköy, bu proje ile daha değerli olacak” ifadelerini kullandı. 


PRESTİJLİ OKULLARA 
KOMŞU 

NePin Çekmeköy'deki projelerinin, eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla hem yatırım hem de oturum amaçlı olarak geniş bir hedef kitleye hitap ettiğini belirten Nef Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Yeni projemiz, 9.500'ün 


üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, SEV Amerikan Koleji, Avusturya Lisesi, Uğur Koleji gibi ilkokuldan üniversiteye kadar çeşitli seviyedeki 167 okulun bir arada bulunduğu, Türkiye'nin en büyük eğitim alanının hemen yanında yer alacak” dedi. Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olan Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin sadece 8 km uzaklıkta bulunduğu proje, Buyaka, Meydan AVM, IKEA ve Viaport gibi gözde alışveriş merkezlerine 10 dakika mesafede konumlanıyor. Proje içinde yer alan 5 bin metrekarelik alışveriş meydanı da sosyal bir çekim noktası sunuyor. 

Proje alanı, 3. Köprü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında yer alıyor. 
Bu sayede Levent, Maslak, Ataşehir, Üm- 


raniye gibi iş merkezlerine yeni bağlantı yolları ile 15 dakikada, Sabiha Gökçen 


havalimanına ise 10 dakikada ulaşım 


10 * EMLAK ROTASI * OCAK 2018 


YENİ PROJELER 


imkanı sağlanıyor. Projenin hemen yanında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 3. Havalimanı'na ve Orhangazi Köprüsü'ne kesintisiz ulaşım sağlanabiliyor. Projenin hemen yanında yer alan ve 2019'da açılacak Çekmeköy - Yenidoğan metro hattı ile de Üsküdar'a ve Marmaray aracılığı ile Avrupa Yakasına direk erişimi sağlanıyor. 

Düşük yoğunluklu alçak katlı binalarla doğa dostu bir yaşam sunan proje, dünyaca ünlü mimarların imzasına sahip. Mimari tasarımı, dört nesildir mimar olan bir aileden gelen Selin Maner Architechts ve VİVA Architects tarafından gerçekleştirildi. Durul Kuş- 


demir, Kubilay Akıncı ve Murat Ak tarafından kurulan VİVA Architects, her projesine özel ürettiği yenilikçi çözümleriyle dikkat çekerken, SMA ise binayla 


çevre arasında güçlü ilişkiler öngören ve 


doğaya sorumlu bir yaklaşımla projele- 


rini ele alıyor. 


Peyzaj mimarisi Dalokay Design Studio tarafından yapılan proje, geneline yayılan yürüyüş yolları, biyolojik göletler, yol ağaçları, çim amfi, hobi bahçeleri, açık hava şöminesi, seyir terasları, zen bahçesi ve çok amaçlı çim alanlarla do- 


ayla iç içe bir şehir hayatı sunuyor. 


Türkiye'de ilk kez internetten ev satışı 

N ef Ormantepe'nin ilk 3 dairesi, “Efsane Cuma' kapsamında 24 Kasım Cuma günü internet üzerinden satışa sunuldu. Türkiye'de ilk kez bir e-ticaret 

platformundan ev satışının gerçekleştirildiği günde, aynı zamanda Türk e-ticaret 


tarihinin en yüksek cirolu işlemi de gerçekleşmiş oldu. Nef Ormantepe'nin satışa çıkan ilk 3 dairesi 1 saat içerisinde alıcılarını buldu. Gelen yoğun talep üzerine açılan yeni dairelerin de tamamı 'Efsane Cuma' kapsamında aynı gün içinde satıldı. 
Foldhome ve Garantili Proje gibi inovasyonlarla sektör liderliğini pekiştiren Nef, internet üzerinden ev satışı ile de yine bir yeniliğe imza atmış oldu. 
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TEMA İSTANBUL BAHÇE 
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Mesa, Artaş, Kantur - Akdaş, Öztaş ortaklığı ile hayata geçirilen büyük özel sektör karma projesi Tema İstanbul'un 2. Konut Etabı Bahçe satışa çıktı. 


eniş teras-balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile öne çıkan Tema İstanbul Bahçe Etabında 363 konut yer alırken, projede lansman dönemine özel dairelerin metrekaresi 5.200 liradan başlıyor. 
Toplamda 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen Türkiye'nin sembol projesi Tema İstanbul'un Bahçe Etabı 500 Milyon TL yatırım değeriyle inşa ediliyor. Projede dairelerin teslimleri 30 Haziran 2019 olarak planlanıyor. 
İstanbul'un değerli lokasyonlarından Atakent'te yükselen Tema İstanbul'un Bahçe Etabı; estetik mimarisi, geniş teras-balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile bir yaşam vadediyor. 
Tema İstanbul Bahçe'de; dairelerin metrekaresi lansman dönemine özel 5.200 liradan başlarken projede, büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare 
arasında değişen 141, 241, 341 ve 441 
olmak üzere 363 daire yer alıyor. Aile odaklı konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen 


Tema İstanbul, ikinci konut etabı Tema 


İstanbul Bahçe ile en yaşanabilir proje özelliğine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. 

Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Tema İstanbul projemizin geliştirilmesine bir master plan oluşturarak başladık. Bu plan doğrultusunda tüm bölgenin ulaşım planından, sosyal yaşam noktalarına kadar her detayını belirledik ve 1.5 milyon metrekarelik alandaki Tema İstanbul projemizi tasarladık. 
Projemiz kapsamındaki 3.531 konuttan oluşan ilk etabımızı 24 ayda inşa ederek Temmuz 2015'te teslim ettik. Şimdi de ilk etabımızın hemen bitişiğinde 363 konuttan oluşan Tema İstanbul Bahçe etabımızı ve devamında eğlence ve yaşam alanı olarak geliştirdiğimiz Tema World 


etabımızı hayata geçiriyoruz” dedi. 


MANZARAYA BAKAN 
TERASLAR 


Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Tema İstanbul'un ilk etabında 2 yıl aşkın süredir yaşam devam ediyor. Bu etabımız birçok nok- 


tada sektöre ilkleri kazandırdı. Sosyal yaşam alanlarıyla, peyzajıyla, mimarisiyle ve ekonomik aidat giderlerine sahip yönetim anlayışıyla hem bölgede, hem de sektör de sembol olarak konum- 


landı. Bu anlamda ilk etaptaki sakinleri- 


mizden ve yakınlarından daima olumlu yorumlar aldık. İkinci etabımızı bekleyen çok sayıda müşterimiz vardı. Bugün projemizi ilk kez lanse ediyoruz ancak ön satış döneminde 164 dairemiz kısa sürede sahiplerini buldu” diye konuştu. 
Kantur & Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur, “Tema İstanbul, master planıyla, proje yönetimiyle, tasarımıyla, inşasıyla ve bünyesinde bulunan tüm donatılarıyla Türkiye'de birçok “ilk'e ve 


Gi 


ene sahip benzersiz bir projedir. Tema 


İstanbul projemizle amacımız hiç bir 


zaman burada yalnızca konutlardan olu- 


şan bir site oluşturmak olmadı. Bunun tam aksine bizim amacımız daima İstanbul'a yeni bir yaşam kültürü kazandırmak oldu. Bu noktada da projemizi ilk etabından, Bahçe etabına ve devamın- 


daki Tema World'e kadar tüm etaplarını 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” 


birbirine ve bölgeye katma değer oluşturacak şekilde geliştirdik” dedi. Yerleşim, eğlence ve sosyal yaşamı beraber sunarak İstanbulluları yepyeni bir yaşam kültürü ile buluşturan Tema İstanbul'un 
2. Etabı; balkonda, terasta manzara keyfi sunarken eğlence dünyasına da yepyeni 


bir soluk kazandırmayı planlıyor. 


TEMA WORLD İLE 
7'DEN 7O'E EĞLENCE 


2. etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında toplam 338 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkında; son teknoloji eğlence üniteleri, açık ve kapalı mekanlarda yer alan kapsamlı oyun alanları, sokak eğlenceleri, festivaller ve yıl boyu kutlamalarla bütünleşecek eğlence anlayışı projede bir araya geliyor. 

İçinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine canlılık katacak olan Tema World eğlence parkı; zengin peyzaj alanları, sayısız oyun fırsatları, park ve bahçeleri ile düşlediklerinizi gerçeğe 


dönüştürmek için tasarlandı. Parkta ay- 


rıca, su ve ışık gösterileri barındıran göetlerin etrafında yeme içme mekânları da yer alacak. Hızla büyüyen ve sanayieşen İstanbul'da çocukların güvenliği ve sosyal olanakları her geçen gün azaırken, 2. Etapta hayata geçirilecek Tema World eğlence parkıyla hem çocuklar 


hem de çocukluğunu yaşamak isteyen yediden yetmişe herkes tüm 


gün eğlenme fırsatı bulabile- 


yecek kampüste ayrıcalıklı eğitim olanağına sahip olacak. 

2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak kampüste, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'de fen eğitimini 
dönüştürmek üzere ilk kampüsünü 2006 
yılında açtığı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi de yer alıyor. Türkiye 

genelinde 8 kampüsü bulu- 


nan Bahçeşehir Koleji Fen ve 


Erhan cek. Yılda 20 milyon ziyaretçi- ” Teknoloji Liselerinin üretim e Boysanoğlu: 
nin hedeflendiği Tema World “Projeyi ve AR-GE üssü olarak koeğlence parkının 2020'de fa- li 9J€Y numlandırılan kampüs, Tema aliyete geçmesi planlanıyor. ge iştirirken İstanbul'da geleceğin bilim Uyguladığı eğitim model- tüm bölgeyi insanlarını yetiştirecek. 
leriyle Türkiye'de yenilikçi planlayarak “En iyi yatırım, oturuma eğitime öncülük eden Bahçe- Oo tasa rladık.” O uygun projedir) mottosuyla 


şehir Koleji, Tema İstanbul'un Bahçe etabında yerini alıyor. Bahçeşehir Koleji Tema İstanbul'daki kampüsünde anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ile Fen ve Teknoloji Lisesi yer alacak. 
Öğrenciler Bahçeşehir Koleji'nin nitelikli eğitimini bilim ve robotik laboratuvarları, STEM Center ile sportif 


alanları ve sanat atölyeleriyle destekle- 


hareket eden Tema İstanbul, her dönemde tercih sebebi olarak tasarlanan projesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şehrin stratejik ulaşım projelerine yakın konumuyla öne çıkan Atakent Bölgesi; hızla devam eden Halkalı-Marmaray ve Kabataş-Mahmutbey-Halkalı Metrosu projeleri ile değerini her geçen 


gün arttırıyor. 
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da bazında kentsel dönüşümle inşa edilen, insana ve doğaya saygılı, lokasyonu ile şehir 


merkezinin sağladığı avantajları sunan MİNT E-5 Kağıthane ve MİNT Şişli'nin metrekare fiyatı 7.600 TL - 8.200 TL arasında değişiyor. Projelerine 24 ay kira garantisi veren MİNT, MİNT E-5 Kağıthane'yi Kasım 2018'de, MİNT Şiş-İyi Aralık 2018'de teslim edecek. MİNT, MİNT E-5 Kağıthane'yi yatırım potansiyelinin her zaman yüksek olduğu, İstanbul'un yükselen değeri Kağıthane bölgesinde, MİNT Şişli'yi ise İstanbul'un kalbi Şişli'de hayata geçiriyor. Bulun- 


duğu lokasyon ile şehrin merkezinde yaşamanın konforunu sunan MİNT, şehrin mimarisinde fark yaratacak doğaya ve insana saygılı bina konseptine 


imza atıyor. 


LANSMANA ÖZEL 
FIYATLAR 

İskoç Parlamentosu, Çin Ulusal Kongre Merkezi ve Abu Dhabi'deki Kapital Kapısı gibi dev projelere imza atan dünyaca ünlü mimarlık şirketi RMJM İstanbul işbirliği ile hayata geçirilen MİNT E-5 Kağıthane, 10 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip. Projede 140, 141, 241 olmak üzere toplam 101 daire bulunuyor. Lansman dönemine özel olarak metrekaresi ortalama 7.600 TL'den satışa sunulan ve çağdaş mimarisiyle fark yaratan MİNT E-5 Kağıthane'nin 


aynı zamanda 400 metrekare sosyal 


alanı bulunuyor. Kasım 2018'de teslim edilecek MİNT E-5 Kağıthane'nin satış fiyatları 294 bin TL ile 799 bin TL arasında değişiyor. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından, Şişli'de bulunan MİNT Şişli'nin mimarisinde AS/OS Mimarlık imzası bulunuyor. Proje, Kanyon AVM ve Levent metro durağına 10 dakika yürüme mesafesiyle dikkat çekiyor. 
Toplam 8.000 metrekarelik inşaat alanında 140, 141 ve 241 seçenekleriyle satışa sunulan MİNT Şişli'de; ayrıca 141 ve 
241 


Ortalama metrekare satış fiyatlarının 8 


oft daire seçenekleri de bulunuyor. 


KAĞITHANE VE ŞİŞLİ'DE 
#YENİ NESİL ŞEHİR 
APAR | MANLARI 


i | üm projelerini, Boğaz — Haliç arasında “Yeni Nesil Şehir Apartmanları? konseptiyle hayata geçiren MİNT, MİNT E-5 Kağıthane ve MİNT Şişli projelerini satışa sundu. 


bin 200 TL olduğu projenin fiyatları ise 
338 bin TL ile 898 bin TL arasında deişiyor. Projede ayrıca, Mori Kazuyoshi tarafından Japonya'da özel olarak tasarlanmış bir Japon Bahçesi yer alıyor. 
220 metrekarelik alanda Japon bitkileri 
ile donatılacak bahçe ile MİNT Şişli sakinleri tazelenmenin keyfini evlerinde yaşayacaklar. 


CARİ AÇIĞI DÜŞÜREREK 
GELECEĞİN BINALARINI 
INŞA EDIYORUZ 

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, MMİNT olarak 2014 yılında çıktığımız yola iki yeni projemizle devam ediyoruz. Projelerimizde her zaman insan ve çevre odaklı olmaya özen gösteriyoruz. Yıllar sonra mimarisi ve çevreye verdiği değerle örnek olacak binalarüretmek istiyoruz. Ada bazlı kentsel dönüşüm projelerine imza atarken İstanbul'a sürdürülebilir yaşam alanları sunuyoruz. Binalarımızın sadece estetik olması bizim için bir kriter değil. Çevreye olan etkisi ve katkısını da ön planda tutuyoruz. Bina inşa sürecinde ve kullanım ömrü boyunca karbon salınımı ve enerji tasarrufu her zaman ilk önceliğimiz oluyor. Ciddi yatırımlarla hayata geçirdiğimiz çevreci yaklaşımımızla güneş enerjisini binanın sistemlerine destek olarak kullanıyoruz. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyi aydınlatma, ısınma veya s 


cak su için kullanarak bina sakinle- 


mizin enerji maliyetlerinde yüzde 30 


RK 


oranında tasarruf etmelerini sağlıyoruz. 
Bir ailenin enerji faturasına aylık 100 
TL - 150 TL arasında katkımız oluyor. 


verimliliği performansına sahip bir proje olarak tasarlanıp, inşa edilerek sağladığı 


enerji tasarrufu ve azaltılan karbon sa- 


Betonarme bir yapının ömrünü ortalama 50 yıl olarak düşünürsek 50 bin ile 75 bin TUlik bir katkıdan bahsedebiliriz” dedi. 


24 AY KİRA 

GARANTISI 
MİNT tüm projelerinde 24 ay kira garantisi 


sunuyor. Daire teslimle- 


Tüm projelerini, 
Boğaz — Haliç arasında “Yeni Nesil 
Şehir Apartmanları konseptiyle hayata geçiren MİNT, MİNT 
E-5 Kağıthane ve 
MİNT Şişli projelerini satışa sundu. 


lınımı değerleriyle, B 
Sınıfı Enerji Kimlik 
Belgesi almaya hak kazandı. Türkiye'de ilgili yönetmeliklere göre bir binanın enerji verimliliği seviyesi en az C Sınıfı Enerji 
Kimlik Belgesi olmak zorundayken MİNT 
Çağlayan ve MİNT 


rini ortalama 1 yıl gibi 

kısa bir sürede yaparak, Vinci yılın sonunda yatırımcısına daire bedelinin yüzde 6'sını geri kazandıran MİNT, 


İstanbul ortalaması 24,7 yıl olan geri 


dönüş süresini 16,7 yıla düşürüyor. 
MİNT E-5 Kağıthane, yüksek enerji 


E-5 Kağıthane, B Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi alarak Türkiye'de çok az sayıda konutta bulunan yüksek enerji verimliliği performansına sahip projeler olma özelliğini de kazanmış oldu. İç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi ve sağlığa zararlı olmayan malzeme seçimleri gibi insan sağlığını direkt etkileyen unsurlar göz önüne alınarak hayata geçirilen MİNT projelerinde sakinlerinin sağlığına ve konforuna büyük önem veriliyor. 

MİNT projelerinde, kullanıcıların fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminin 


azaltılması, hatta mevsimsel olarak 


uygun dönemlerde sıfıra indirilmesi amacı ile çatı alanları güneş kollektörleri ile donatılıyor. Bu sayede, güneşten elde 


ettiği enerjiyi aydınlatma ısınma veya 


sıcak su için kullanarak bina sakinlerine yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor. 
MİNT'in inşası devam eden MİNT Çağlayan, MİNT Şişli, MİNT E-5 Kağıthane ve MİNT Metro projelerinde toplamda 
700 bin Tik yatırım ile yıllık 70.000 
m3 yakıt tasarrufu hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 1.000 metrekare güneş kollektörü ile donatılan projelerden yıllık 270 bin TL civarında bir tasarruf sağlanacak. MİNT için asıl önemli olan 


ise bir yılda 265 ton karbon miktarının 


önlenecek olması. 
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STRADA PLUS all — LİN Kİ İYOR 


» Akzirve Gayrimenkul'ün Strada projesinin 880 konutluk ikinci etabı Strada Plus satışa çıktı. 
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239.000 TUDEN 
BAŞLAYAN FİYATLAR 


© O İkincietapolan StradaPlus'ındaben- 


kzirve Gayrimenkul'ün İstanbul (5 

Bahçeşehir'de hayata geçirdiği 

Akzirve Strada, başarılı geçen ilk etap sürecinin ardından ikinci etap lansma- | zer şekilde yoğun talep göreceğine inannıyla yeni sahiplerini bekliyor. 2.500 bağım- i dıklarını belirten Maasfeh şöyle devam 
sız bölümden oluşan Strada'nın ilk etabının etti: “Şimdi sırada ikinci etap olan, 880 
temeli Şubat 2017'de atılmıştı. Toplamda üç konutluk Strada Plus var. Bu etabı planetap olarak planlanan projenin 747 konutluk © larken yine oluşan talepleri dikkate aldık ilk etap inşaatı 10 ay içerisinde yüzde 50 ora- || ve'benzer bütçeye çok daha fazlası motnında tamamlandı ve dairelerin tamamının tosu ile ön satışlara başladık. 10 günde 
100 daire hedefine ulaştık. KDV dahil 
239.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa 


sunduğumuz dairelerimizde yüzde 1 pe- 


satışı gerçekleştirildi. Şirket birinci etap için erken teslim hedefliyor. 

Gelen talepler doğrultusunda ikinci etap Strada Plus ise 11 ve 2*Vler yoğunlukta ola- şinatla ev sahibi olma kampanyamızın cak şekilde planlandı. Strada Plus'ta 315 adet 141, 231 adet de 241 daire yer alıyor. Strada 


projesinin İstanbul şehir yaşamına yeni bir 


yanı sıra 24 ayda teslim sözü veriyoruz. 


Herhangi bir istisna durumunda ise 


arada oluşabilecek kira kayıplarını da 


PAkZirVe Gayrimenkul 
CEO'SU İbrahim Maasfeh 


dinamizm getireceğini, bu doğrultuda pro- karşılamayı taahhüt ediyoruz. İnanıyo- 


jeye olan talebin beklenenden yüksek ger- ruz ki Strada Plus da ilk etap gibi müşte- 


çekleştiğini belirten Akzirve Gayrimenkul CEO'su İbrahim O rilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazanacak.” 


Maasfeh, “Kasım 2016'dalansmanını gerçekleştirdiğimiz Stra- Kafe, restoran gibi ticari alanlarıyla da dikkat çeken Akzirve da'nın ilk etabının sonuna geldik. Kurulduğumuz ilk günden O Strada projesi, İstanbul'un yükselen değeri Bahçeşehir'de yer bu yana müşterilerimize yatırımlarının karşılığını en yüksek (| alıyor. 3. Havalimanı bağlantı yolları, Yavuz Sultan Selim değerlerde verme misyonuyla çalışıyor ve elde ettiğimiz sonuç- Oo Köprüsü ve yakın dönemde tamamlanması planlanan metro 


larla motive oluyoruz. Bunun en güzel kanıtı, Strada projemizin Oo hatlarına yakınlığı yatırım değerini artıran Strada'nın üçüncü 


müşterilerimizden yoğun talep görmesi ve 1 seneden kısa bir o etabının ise 2018'in 3'üncü çeyreğinde satışa sunulması he- 


süre içinde tüm satışlarımızın tamamlanması” dedi. defleniyor. 
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KAĞITHANE'DE “YENİ 
NESİL OFİS” DÖNEMİ 


Ferko, İstanbul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de hayata geçirdiği son 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erko tarafından hayata geçirilen, 

üçü ofis biri otel olmak üzere dört 

bloktan oluşan Ferko Line, ortak teras ve yeşil alanları, restoran ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı ticari bölümleri, fitness center ve hobi alanları ile dikkat çekiyor. Modern çağın koşulları ile gelişen lüks kavramını iş dünyasıyla buluşturan Ferko'nun 120 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiği Ferko Line, 2018'de tamamlanıyor. Kağıthane'de iş hayatının profesyonellerini ağırlamaya hazırlanan 
Ferko Line, 105 bin metrekare toplam inşaat alanında 4 bloktan oluşuyor. 
Proje bünyesinde 192 ofis, 
38 adet ticari alan ve 173 
oda kapasiteli Four Points by Sheraton Oteli'ni de bu- 


lunduruyor. 


Kağıthane'nin tam merkezinde, ana cadde üzerinde 300 metre boyunca yükselen proje, programlanan süreden daha önce, 
2018'in son çeyreğinde tamamlanacak. Şu an itibariyle ticari ve ofis ünitelerinde yaklaşık yüzde 
50 oranında satış gerçekleştirilen Ferko Line'da, ticari alanların metrekare satış fiyatı 9 bin - 12 bin dolar arasında değişirken, ofislerin metrekare satış fiyatları 3.500 dolar. 

Proje ile ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, “Ayazağa ve Seyrantepe'yi de içeren Cendere Vadisi'nde çok hızlı bir gelişim söz konusu. Bu bölgeye komşu olan Kağıthane de ofis ve konut projeleriyle 


İstanbul'un yeni yaşam alanı haline 


geliyor. Yerli ve yabancı birçok şirketin genel müdürlüklerinin yeni adresi de 


olan bu lokasyonun cazibesi, Dolma- 


bahçe - Bomonti Karayolu Tüneli, metrobüs hattı, sanayi metro istasyonları ile Seyrantepe - TEM Viyadüğü gibi ulaşım yatırımları sayesinde daha da artacak ve giderek İstanbul'un yeni ticaret merkezi haline gelecek. Gelişimini yakından takip ettiğimiz Kağıthane ile ilk olarak Metro Cash&Carry inşaası ile tanıştık. 
2014 yılında ise bölgeye yeni bir bakış 


açısı kazandırdığımız Papirus Plaza'yı 


Styled by 


Tr TADI / 
LoL TER dn. 


Ferko-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten 


hayata geçirdik. Ve şimdi de Ferko Line, business park konsepti ile tasarlanan caddeleri ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı ticari alanları ile iş hayatının 


çizgisini yükseltecek” diye konuştu. 


WALTER KNOLL İLE 
IŞBIRLIĞI 

Markalı projelerin Kağıthane bölgesinin değerlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunun aktarıldığı toplantıda, eskiden bölgede metrekaresi 2 bin 
500 TL olan fiyatların markalı projelerin 


bölgeye gelmesiyle beraber konutlarda 
6 bin 500 TL-12 bin 500 TL, ofisler de 


ise 3 bin 500-4 bin 500 dolar aralığına ulaştığı belirtildi. 

Gökçe Meriçten, “Günümüzde ofiste, evimizden daha çok vakit geçiriyoruz ve çalışan mutluluğu artık ofis verimliliği için esas kriter. Önemli olan o detaylara inip bunları araştırıp, çözümler üretebilmek. Biz de yaptığımız işleri “yapı sanatı mottosuyla tanımlayan bir şirketiz. Burada da Ferko Sanat Koleksiyonu'nun en seçkin eserlerinden oluşturacağımız Heykel Bahçesi, yürüyüş yolları ve keyifli mola alanları ile de profesyonellere huzur dolu bir çalışma ortamı sunmayı 


hedefliyoruz” dedi. 


EN YÜKSEK 
YEŞİL BİNA 
SERTİFİKASI 
“LEED'E ADAY 


Aynı zamanda engelli dostu olarak inşa edilen proje, dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikası olan “Leed Sertifikası'na da aday. Ferko Line'da elektrikli araba şarj üniteleri de bulunacak. 


Projenin en önemli özel- 


liklerinden biri de yapılan işbirlikleri. 
173 odası, 7 toplantı salonu ve 688 metrekare genel kullanım alanıyla projenin bir bloğunda konumlanan Four Points by Sheraton, hizmet kalitesiyle bölgede iş hayatı için prestijli bir seçenek olmayı hedefliyor. Almanya'nın 150 yıllık prestijli mobilya markası Walter KnolI ile 


yapılan işbirliği ise bir ofis projesinde ilk olma özelliği taşıyor. Son 15 yıla 120'den fazla uluslararası tasarım ödülü sığdıran Walter Knoll, Ferko Line ofislerine hayat 


verecek. Ferko Line'ın diğer iç mekan ve 


ofis tasarımları da ÖzersTulgan Mimar- 


lık'a emanet. 


OCAK 2018 «* EMLAK ROTASI » 19 


vi 
Ni 


KİPTAŞ'IN YENİ PROJESİ 


YEŞİLCE AYDOS 


KİPTAŞ, Pendik'te “Yeşilce Aydos” projesini hayata geçiriyor. 


ydos Ormanı'nın yanı başında 

sakin ve huzurlu bir yaşam projesi olarak inşasına başlanan projede 241 daireler lansman dönemine özel 284 bin 280 Tden başlıyor. KİP-TAŞ, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. 
Doğa ile iç içe yaşam alanlarına sahip Yeşilce Aydos, yatay mimarisiyle bölgede örnek proje niteliğinde geliştiriliyor. 


TEM ve E-5 Otoyolu'na 5 dakika mesafede, şehrin stresi ve gürültüsünden uzak bir yaşam sunan Yeşilce Aydos'ta, 
10 blok üzerinde toplam 331 daire yer 


alıyor. 


PROJEMİZİ MİNİMUM 
FIYATLARLA SATIŞA 
SUNDUK 

Vatandaşların yararına proje geliştirdiklerini belirten KİPTAŞ Genel 


Müdürü İsmat Yıldırım, “Bildiğiniz gibi İstanbul, hayata geçirilen dev projelerle dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 
İstanbul'un hemen her bölgesi, yapılan yeni yatırımlar ve konut projeleriyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. 
Biz KİPTAŞ olarak bugüne kadar inşa ettiğimiz 75 bin konutla, kaliteli yaşamı İstanbul'un dört bir yanına yayma gayreti içinde olduk. Hayata geçirdiğimiz her projede amacımız insanlara kaliteli 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yaşam sunarken aynı zamanda mahalle kültürünü de yaşatmayı arzuladık. Yeşilce Aydos projemizi geliştirirken her şeyden önce modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve çevresindeki doğayla da bütünleşen bir proje olmasını hedefledik. Bu projemizde de kar amacı 


gütmedik. Sakin ve huzurlu bir yaşam 


projesi olarak hayata geçirilen Yeşilce Aydos projemizde 83 metrekare 241 daireler lansman dönemine özel 284 bin 
280 lira olarak belirlendi. Ayrıca alıcıara 36 ay O vade kolaylığı da sağlıyoruz. 
Kısa sürede dairelerin büyük kısmının 


sahiplerini bulacağına inanıyoruz” diye 


konuştu. 


ORMAN MANZARALI 
DAİRELER 


Özel lokasyonu ve orman manzaralı daireleriyle dikkat çeken projede, geniş balkonlu 241 ve 341 daire seçeneklerine yer veriliyor. Sakin ve huzurlu bir yaşam 


projesi olarak hayata geçirilen Yeşilce 


Aydos'ta 2:1 dairelerlansman dönemine özel 284 bin 280 TLden, 341 daireler ise 
449 bin TL'den başlıyor. Büyüklükleri 83 


metrekare ile 130 metrekare arasında 


am 00940477777 
“ 77770 


Dİ A7 77777 


Soldân Sağa: 
Geh: Md. Yrgi 
Genel Müd Yıldırım 
Gen. Md. Yrd-Ösfân Sünnetci 
Paz. Md. Fatih Borhan 


2, Panik) 4 
Çelak 


değişen projede toplam 331 daire yer alıyor. KİPTAŞ imkanlarıyla 36 ay vade farksız ödeme seçeneği sunulan projede ayrıca yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar da anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi imkanı da sunuluyor. 

Yeşilce Aydos'ta; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, fitness salonu, sauna, buhar odası, hamam ve yürüyüş yollarının yer aldığı zengin sosyal donatılara yer veriliyor. Projede ayrıca 7/24 güvenlik hizmetinin yanı sıra 350 araçlık kapalı otopark ta yer 


alıyor. 

Ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş bir noktada konumlanan Yeşilce Aydos, E-5 ve TEM Otoyolu'na 5 dakika mesafede bulunuyor. Proje Metro'ya 3, Yüksek Hızlı Trene 7, Sabiha Gökçen Havalimanı 5, İDO iskelesine ise 7 dakikalık mesafeda konumlanıyor. 

Yakınında bulunan AV M'eriyle modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje ayrıca, eğitim ve sağlık kuruluşlarının bulun- 


duğu bir merkezde yer alıyor. 
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Teslim 2019 
peşinat 2020'de, ğe 


— 


Proje, 1. Köprü, 2. Köprü, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi noktalara uzanan ulaşım aksının merkezinde, metro istasyonu, otobüs durakları ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. 
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oya Yapıtarafından hayata geçirilen Roya Nova Rezidans, 14-0, 

14-1 ve 24-1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşuyor. Projenin metrekare fiyatları ise 5 bin 800 TL'den başlıyor. Taksitler 5 bin TL civarında. 
2019'da daireler teslim ediliyor, peşinatlar 2020'de alınacak. Anadolu Yakası'nın ulaşım merkezinde yer alan konumu, lokasyon avantajını beraberinde getiriyor. Proje, 1. Köprü, 2. Köprü, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi noktalara uzanan ulaşım aksının merkezinde, metro istasyonu, otobüs durakları ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. 


Yaşamın yükselen değeri sloganıyla 


İstanbul Finans Merkezi'nin yanı ba- 


YENİ PROJELER 


şında yükselen projenin satışının yüzde 40O'ını tamamladıklarını belirten Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, “Projemizin sahip olduğu yüksek kalite ve sunduğu yüksek kazançla bölgenin yıldızı olacağına inanıyoruz. Çünkü yatırımcılara sadece bir konut projesi değil yaşamın değerini yükselterek zirveye taşıyan benzersiz bir yaşam konsepti sunuyoruz” dedi. 

Roya Yapı'nın kuruluş hikayesinin ve firmanın ilk büyük markalı konut projesi Roya Nova Rezidans'ın detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, projenin her yönüyle sektöre yepyeni bir bakış açısı kazandırdığını 


vurguladı. Konuşmasında projenin kâğıt 


aşamasından başlayarak bugüne kadar geçen süre içerisinde bilinen yöntemlerin aksine farklı bir yol izlediklerinin altını çizen Aykanat, “İlk olarak arazi beirleyerek işe başladık. İkinci aşamada projenin detaylarını oluşturduk. Arazi seçiminde İstanbul Finans Merkezi'nin 


yatırım değeri açısından getirisi yüksek, 


hızla değerlenen bir bölgede olması bizi çok heyecanlandırdı. Biz de mimarlık ve mühendislik açısından sahip olduğumuz güçlü donanımımızı bölgeye kazandırmak istedik” dedi. 

Sektörde ilk kez yatırımcıları ve mi- 


marlarla aynı platformda buluştuklarını 


kaydeden Aykanat, “Roya Nova Rezi- 


dans, ilk büyük markalı konut projemiz 


olarak sektörde yeni bir açılım kazandırıyor. Projemiz, mimarlarımızın kendi beğenileri ve kalitelerine göre çizilerek yatırımcılarla buluşuyor. Bu nedenle slo- 


ganımızı da “Yaşamın yükselen değeri 


olarak belirledik” ifadelerini kullandı. 


AİDATLARIN | 
METREKARESİ 2.5 LİRA 
OLACAK 


Sektöre optimum maliyetle maksimum verimliliğin elde edildiği örnek bir proje kazandırma çabasıyla ilerlediklerine işaret eden Aykanat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemizi kendi kendine yete- 


bilen bir mimari anlayışla inşa ediyoruz. 


Bu yönüyle “yaşam ve yatırımcı dostu olarak öne çıkmayı başarıyor. Sunduğumuz yüksek kaliteyle birleşen yüksek yaşam standardı,yatırımcılarımızın da dikkatinden kaçmıyor. Lansmana çıktığımız ilk günden bu yana projemizin 


yüzde 40'ının satışını tamamlayarak ya- 


tırımcılarımızla kurduğumuz dostluğu pekiştirmeyi başarmış bulunuyoruz.” 
Roya Nova Rezidans ile yatırımcıların en çok şikâyet ettiği yüksek aidat rakamlarını minimum düzeye düşürdüklerini vurgulayan Aykanat, “Projemizin sektördeki projelere göre en düşük aidatlara sahip olacağı konusunda iddialıyız. Diğer projelerde metrekare başına ortalama 6-7 liraya uzanan aidatlar, projemizde metrekaresi 2,5 lira olacak” diye 


konuştu. 


SIRADA ROYA ROSA VE 
ROYA GOLD VAR 
Konuşmasında Roya Yapı'nın gelecek hedeflerinden de bahseden Aykanat, “Roya Nova Rezidans'ın ardından Sancaktepe'de Roya Rosa ve Altuniza- de'de Roya Gold gibi yeni projeleri de hayata geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu aşamada yeni projelerimizin fizibilite ve planlama aşamaları 


üzerinde titizlikle çalışıyoruz” dedi. 
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PROJE 


TÜRK YATIRIMCILARI 
MİAMİ'YE ÇEKEN PROJE 


Gayrimenkul şirketi Heafey Group'un, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale'de “condo-hotel? konseptine sahip yeni projesi Ocean Conrad Resort'un açılışı gerçekleştirildi. 


Amerikan 'Milli.Emlakçılar Derneği 


Türkiye Temsilcisi ve-Heafey Group 


Uluslararası Satış ve'Pazarlama 


Direktörü Emel Onürşkleafey Group X Başkan ii > ine Zayoun 


iL ' 


on zamanlarda Florida'ya gelen 

Türk yatırımcıların sayısı katlanarak artıyor. Yatırımcılar özellikle “condo-hotel” modeline rağbet gösteriyor. Fort Lauderdale'de 'condo-hotel' konseptine sahip yeni projeleri Ocean Conrad Resort'un açılışında konuşan Heafey Group Başkan Yardımcısı Zayoun, Miami'nin, geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak Güney Amerikalı yatırımcılar tarafından tercih edildiğini, ancak 


son dönemde bölgeye Türklerin ilgisinin 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de çok arttığını ifade etti. 

Carmine Zayoun, “Türkler, sunduğu olanaklar nedeniyle özellikle “condo-ho- te” modelini tercih ediyor. Otel onların uzaktaki evi gibi ama kendilerinin kullanmadığı dönemde yatırımlarının dünyaca ünlü bir marka tarafından yönetiliyor olması onlara ayrıca güven veriyor” ifadelerini kullandı. 

Miami, Panama kanalının genişlemesini sağlayan “Miami 2020 Projesi 


ile önemli bir ticari merkez olacağı için, 


j 


bölgenin yatırım açısından daha da cazip hale geldiğini aktaran Zayoun, 
“Fort Lauderdale'deki yatırımlar son 1 
yılda yüzde 9,8 değer kazandı. Bu sonuç, doğru lokasyon seçiminin yatırımdaki önemini gösteriyor. Fort Lauderdale, yatırımcılar tarafından son dönemde yeni keşfedildiği için Miami gibi daha fazla tanınan yerlere göre gelecek için daha cazip bir yatırım lokasyonu olarak öne çıkıyor” diye konuştu. 
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Türkiye Temsilcisi ve Heafey Group Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Onur, son zamanlarda Florida'ya gelen Türk yatırımcıların sayısının katlanarak arttığını belirterek, şunları kaydetti: “Miami her zaman sanatçıların ve yatırımcıların gözdesiydi. Son dönemde bu ilgiye aralarında şirket üst düzey yöneticileri, doktorlar ve avukatların yer aldığı beyaz yakalıların da eklen- 


diğini görüyoruz. Amerika'ya tamamen 


yerleşmeyi düşünmeyen, bir ayağım Flo- 


rida'da olsun diyen yatırımcılar, özellikle “condo-hotel modeline rağbet gösteriyor. Bu şekilde hem yatırımlarının para kazanması hem de senede 1-2 ay gelip 


evlerinin tadını çıkartabiliyor olmaları, 


mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Hilton International Başkanı Joe Berger ise Hilton Grubu olarak lüks otel grubunda lider olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Bugün açılışını yaptığımız 290 odalı otelimiz ile liderliğimizin altını bir kez daha çizmiş olmak- 


tan dolayı çok mutluyuz” dedi. 


GREEN CARD ALMA 
IMKANI 


Miami'nin yarım saat kuzeyinde bulunan Fort Lauderdale, Miami'ye nazaran “daha ekonomik okyanus kıyısı hayatı, “Amerika'nın Venedik'” denilen kanalları, sakin ve homojen demografik 


yapısıyla tanınıyor. 


CONRA 


FORT LAUDERDALE BEACH f 
» 


onlara çok cazip geliyor. Ocean Conrad Resort projemiz ile Türk yatırımcısına, sabit güvenli bir gelir, stabil bir değer artışı getiren bir mülk ve Atlantik kıyısında 30 gün boyunca 5 yıldızlı bir tatil sunuyoruz.” 

Onur, 2017 yılında Heafey Group Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başladıktan sonra gerçekleşen satışların yüzde 56'sının Türk yatırımcılara yapıldığına işaret 


ederek, Türklerin artan ilgisinden büyük 


Heafy Group'un Atlantik Okyanusu kıyısında, milyarderler şeridi denilen Ritz Carlton, W Hotel, Paramount Four Seasons ve Conrad Resort'tan oluşan sahil şeridindeki ultra lüks yeni yatırımı Ocean Conrad Resort, Türk yatırımcılara Florida yaşam stilini sunarken, aynı zamanda yatırıma para kazandırmayı amaçlıyor. Bu tesis, Amerikan hükümeti tarafından Fort Lauderdale'de Green Card başvurusu yapabilmek için onay- 


lanmış tek yatırım olmasıyla dikkati 


çekiyor. 500 bin dolar ödeyerek Heafey Group yatırım ortağı olunduğu takdirde 
5 yılın sonunda 21 yaşın altındaki çocuklarla birlikte tüm aileye Green Card sağlanırken, yatırılan bedel de geri alınıyor. Ocean Conrad Resort, bitmiş ve istihdam oluşturmaya başlamış olması nedeniyle diğer Green Cardfırsatı sunan 


projeler arasında öne çıkıyor. 


YÜZDE 8 BRÜT KİRA 
GELİRİ GARANTİSİ 


Fort Lauderdale plajının tam karşısında iki binadan oluşan ve 24 katlı tesisin, 6-17"inci katları “condo-hotel? ve 18-2/'üncü katları da rezidans olarak planlandı. 
Ocean Conrad Resort, Hilton oteller zinciri tarafından Kuzey Amerika'da işletilen ilk rezidans projesi olma özelli- 


ğini taşıyor. Arzu eden ev sahipleri Hil- 


on Conrad'a kiralayıp senelik yüzde 8 
brüt kira geliri garantisi elde edebildik- 


eri dairelerini, senede 30 gün Conrad'ın bütün imkanlarından yararlanarak üc- 


retsiz kullanabiliyor. Daire sahipleri bu 


kapsamda Golf ve Tenis Country Club üyeliğine de ücret ödemiyor. 


Projenin özellikleri arasında; bağım- 


sız üniteler için mülkiyet tapusu, stüdyo, 
141 ve 241 ünite seçeneği, 6-17'inci katlarda Atlas Okyanusu kıyısında birinci sınıf lokasyon, sub zero buzdolabı ve wolf cook ocakları ile profesyonel gurme mutfaklar, double kohler küvet, water works armatürler ve duşa kabinli mermer lüks banyolar bulunuyor. 

Rezidans için Conrad'a kiralama hakkı verilse bile yılda 120 güne kadar ücretsiz kalma hakkı, sadece konut sahiplerine özel VIP servis ve hizmetlere erişim, ücretsiz çamaşırhane, temizlik, vale park hizmeti, bütün bakımların otel tarafından yönetilmesi, konutun geleneksel bir mülkte olduğu gibi istendiği zaman yeniden satılabilmesi imkanı da 


bulunuyor. 
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TÜRKİYE” NİN 


ALIŞVERİŞ 
ROTALARI 


Ülkemizde her yıl gerçekleştirilen alışveriş festivalleri ile yüzlerce yerli yabancı marka uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 


TALYA 


, Pe ie SHOPPING DAYS 

Antalya Shopping Days 

avi bayraklı plajları, şehrin simgesi palmiyeleri, ünlü portakal bahçeleri, geleneksel 

tarih kokan Kaleiçi ve turistik yatırımlarıyla öne çıkan Antalya, Türkiye ve Akdeniz'in gözde tatil bölgelerinden biri. Antalya alışveriş günleri, turizm merkezlerimizden Antalya'daki birçok AVM'de, tekstilden elektroniğe kadar geniş bir skalada hizmet veren ünlü markalar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Alışveriş günleri boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Büyük, küçük birçok hediye kazanma şansı sunan çekilişler bu etkinliklerden sadece biri! Antalya'da doğal güzelliklerin tadını çıkartırken aynı zamanda alışveriş festivalleri ile istediğiniz ürünlere ulaşma şansı yakalayabilirsiniz. 
Antalya Shopping Days her yıl Temmuz ayının belirli günlerinde gerçekleşiyor. 


TANBUL 


SHOPPINGPFST 


TANBUL 


$HOFPINUPESİ 


İstanbul 
Shopping Fest 


stanbul, birçok Avrupa ülkesi genelinin üzerinde bulunan 120'ye yakın AVM sayısı ile her yıl milyonlarca alışveriş tutkununu ağırlıyor. Giyimden gıdaya, 

beyaz eşyadan elektroniğe 

farklı sektörlerde birçok markayı bünyesinde barındıran AVM'ler, alışverişle birlikte birer yaşam merkezi konseptinde hizmet veriyor. Dünya trendlerini yakından takip edebileceğiniz alışveriş merkezlerinde her yaş ve her gelir grubuna hitap eden binlerce marka birarada yer alıyor. İstanbul'un birçok AVM'sini kapsayan İstanbul Shopping 
Fest de Temmuz ayında gerçekleşiyor. Festival bu yıl 8. 
kez düzenlenecek. Festival içinde müzik performansları, fotoğraf sergileri, çocuklar için öğretici atölyeler, tasarım yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler de yer alıyor. 
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Zorlu Center 

İstanbul'un merkezlerinden Beşiktaş'ta yer alan yaşam alanı yaratan Zorlu Center, yaklaşık 205 mağazası 

ile hizmet veriyor. Dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan Zorlu Center, gurme konseptleriyle de dikkat çekiyor. Zorlu Alışveriş Merkezi, sinema tutkunlarına 

için Cinemaximum'un 1.600 kişilik 2 adet VIP, toplamda 
14 adet salonu ile bir sinema deneyimi de sunuyor. 
İstanbul'un tam kalbinde bulunan Zorlu Alışveriş Merkezi ulaşım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Ulus, Levent, Levazım, Barbaros ve Zincirlikuyu yönlerinden gelen tüm ziyaretçiler yönlendirmeler eşliğinde Zorlu Alışveriş Merkezi'ye ulaşabiliyor. Zorlu Alışveriş Merkezi haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 


Emaar Sguare Mall 
Kr Sguare Mal, İstanbul Üsküdar'da alışveriş, eğlence ve gastronomi destinasyonu olarak tasarlandı. Lüks mağaza ve markalara ev sahipliği yapmanın yanı sıra; yemeiçme, eğlence ve modern kent yaşamındaki her türlü ihtiyaca cevap veren bir yaklaşım sunuyor. 28 Nisan 2017 tarihinde kapılarını açan Emaar Sguare Mall, yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi hedefliyor. Açık ve kapalı alanda mağazaları bulunan merkez, Türkiye'ye ilk defa gelen lüks markaları ziyaretçileriyle buluşturuyor. Anadolu Yakası'nın ilk 4DX salonunu da barındıran 2 bin 400 koltuk kapasiteli çok katlı sinema, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, seyir terası, eğlence alanları, restoran ve kafeler, geleneksel Türk pazarı ile Emaar Sguare Mall karma bir yapıda ve haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 


Ea a ÖN e 7 2 1 

NEZ e e a yeapni İstinye Fark aemmeenutl 

e zi ME aş 14 3 2 ela 7 stinyePark, 280 mağazası ile Sarıyer'de hizmet veriyor. Eylül 

R— | — 7 2007'den beri açık ve kapalı alışveriş mekanları ile farklı beğeni : ve ihtiyaçlara cevap veren İstinyePark, 147 giyim mağazası ve Türk pazarına ilk kez giriş yapan 41 yeni markanın yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranlarıyla tüm alternatifleri 

© aynıanda sunan bir alışveriş merkezi olma özelliğini koruyor. Cam Msi kubbesi ve açık yeşil alanlarıyla, kapalı alanda bile günün her saatinin keyfini çıkarmanızı sağlayan İstinyePark, ziyaretçilerine kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda yaşatıyor. 
İ tanesi üç boyutlu görüntü veren I-max teknolojisine sahip toplam 12 sinema salonu olan İstinyePark, eski mahallelerin ruhunu taşıyan Pazar Yeri'ndeki 20 küçük dükkanıyla gurme zevklere de hizmet veriyor. 


” 
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2. EKPO TURKEY 
BY GAlARA GERİ 
SAYIM BAŞLADI 


Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Oatar, 17 Ocak 2018'de kapılarını ikinci kez açıyor. 
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MPARALLELED EXPERİENCES 


. Expo Turkey by Oatar, 17-19 

Ocak 2018'de Katar'ın başkenti 

Doha'da, Doha Exhibition and Convention Center'da (DECC) düzenlenecek. Türk firmaları da 2. Expo Turkey by Oatarla Katar'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, 2. Expo Turkey by Oatarda, Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının oluşması bekleniyor. 
Türkiye Katar'a ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, 


makine, gıda, sağlık turizmi sektörleri- 


nin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Oatar'da Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşma- 


larıve iş birliklerine imza atacak. Tekfen, 


Emlak Konut, Artaş İnşaat, Sinpaş, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat, Çilek Mobilya ve Dome&Partners 


gibi sektörünün öncüsü şirketlerle bir- 


likte yaklaşık 150 Türk firması katılacak. 


GEÇEN SENEDEN FUAR 
İZLENİMLERİ 

Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, sosyo-kültürel ve diplomatik alandaki güçlü iş birliğini, iktisadi alanda daha da geliştirecek uluslararası bir platform oluşturmak üzere Doha'da ilk kez düzenlenen EXPO TURKEY by Oatar fuarı, başarıyla tamamlandı. Medyacity ve Katar Vakfı'na bağlı Oatar National 


Convention Center tarafından düzenle- 


nen ve 19 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de açılışı gerçekleştirilen fuar, 
21 Nisan'da kapandı. Türkiye'den, gay- 


rimenkul, mobilya, bilişim, taahhüt, sanayi, yapı malzemeleri başta olmak üzere farklı sektörlerden 150 firma ve kuruluşun katıldığı fuarın kapanış saati, Katar'da resmi tatil olan Cuma günü yaşanan yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle saat 22.00'ye kadar uzatıldı. Katar Ulu- 


sal Kongre Merkezi'ndeki özel toplantı odalarında 1.600 kayıtlı iş görüşmesi gerçekleşen fuarda, başta gayrimenkul ve mobilya sektörü olmak üzere birçok katılımcı firma, fuarda son gün bereketi yaşadı. Daha ilk günden sıcak satışların gerçekleştiği, yüzlerce yatırım ve iş toplantılarının düzenlendiği Expo Turkey By Oatar, diğer günlerde de başarılı grafiğini sürdürdü. 

Fuara iyi hazırlanarak gelen şirketlerden henüz ilk gün gelen 5'er, 6'şar konut 


satış haberleri, ikinci gün 10 milyon 


dolarlık satış ve benzer güzel açıklamalarla devam etti. Fuarın son gün bereketi, gayrimenkul sektörüne de yansıdı. 
Birçok firmanın doğrudan sıcak satışlar gerçekleştirdiği, yatırım ve ortaklık bağlantıları kurduğu fuara iyi hazırlanan bazı gayrimenkul firmaları da son gün bereketinde rekor sonuçlar aldı. Bir firma 
45 konutluk toplam satışının 36'sını, fua- 


rın son gününde gerçekleştirdi. 
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TURKLERİN EN ÇOK 
PROJE ÜSTLENDİĞİ 
YEDİNCİ ULKE KATAR 


Medyacity Yönetim'Kurulu Başkanı Hakan Kurt 


) 


N v6 


Türkiye ile Katar arasında 
dış ticaret hacmi son 10 
yılda 25 milyon USD'dan 
700 milyon USD'a yükseldi. 


edyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Expo Turkey by Oatar Fuarı öncesi görüşlerini paylaştı. 
Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'a ilişkilerimiz her alanda hızlı bir gelişme gösteriyor. 


Körfez yarımadasının yaklaşık yarım 


asırlık devleti Katar; son yıllarda kişi 


başına düşen milli gelir düzeyi itibarıyla dünyanın en zengin ülkesi olarak adından söz ettirdiği gibi diplomatik yaklaşımları ile dünyanın gözlerini çevirdiği bir ülke konumunda. Körfez bölgesinin en genç emiri olan Katar Emiri Sheikh Tamim bin Hamad Al 


Thani, özellikle iş dünyasına sürdüre- 


bilirlik ve güven sunuyor. 

Katar, 100'den fazla ülkeye yaptığı 
335 Milyar USD yatırım ile dünyanın 
en büyük 14. yatırımcısı. Türkiye, aldığı 


21 milyar USD yatırım ile 4. ülke konumunda. Katar'ın dünyada Volkswagen, Glencore, Siemens, Valentino, Tiffany&Co, Harrolds gibi dev markalarda yatırımları bulunuyor. 

Katar'ın, Türkiye'de finans, gıda, medya, gayrimenkul, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında önemli yatırımları bulunuyor. Katar'ın Türkiye'deki önde gelen yatırımları ise şöyle; “Finansbank: 2.9 Milyar USD 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“Digiturk: 1.2 Milyar USD 

Boyner Holding:770 Milyon USD (X30:7) «ABank: 684 Milyon USD 

» Banvit: 470 Milyon USD 

“BMC: 125 Milyon USD 

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacmi son 10 yılda 25 milyon USD'dan 
700 milyon USD'a yükseldi. 2016 yılında 
Katar'a toplam ihracatımız 421 milyon USD olurken bu rakam ambargodan itibaren yüzde 84 artış göstererek yalnızca üç ay içerisinde 165 milyon USD'ye ulaştı. 2018'de bu rakamın 4 katına çıkması bekleniyor. 

Katar, Türk müteahhitlerin en çok proje üstlendiği 7. ülke. Türk firmaları Katar'da bugüne kadar 14,2 milyar USD değerinde 128 proje taahhüt işi tamamadılar ve 2022 bütçesinden şimdiye kadar yaklaşık 7,55 milyar USD'lik pay aldılar. Alınan en büyük kalem iş kalemi ise Tekfen'in tek paket olarak aldığı 2,3 


milyar USD bütçeli yol inşaatı. 


e si 


İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 
yılında petrol ve türevleri hariç 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar'da üstlendikleri projelerin değeri 
15 milyar doları aşmıştır. Ülkemizde 


önemli yatırımları olan Katar serma- 


yesinin Türkiye'ye ilgisi günden güne artmaktadır. 

Özellikle Türkiye ile Katar arasında doğrudan yatırım kalemi önemli bir yer alırken gayrimenkul sektörünün buradan yeterli payı almadığı görülmektedir. Bu noktada belirtmek isterim ki en önemli problem gayrimenkul ticaretinin kurumsallaşmamasıdır. Bu anlamda Emlak Konut'un Kurumsal Gayrimenkul Platformu Geliştirmesi oldukça kritik durumdadır. 

Medyacity olarak, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Expo Turkey by Oatar, Türk şirketlerinin Katar'a yaptığı çıkar- 


mayla, iki ülke arasındaki ticaret hac- 


minin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. Yaşanan son politik gelişmelerden de hareketle iki ülke arasında 


artan güven ve kuvvetlenen ilişkiler, 


Türk ürün ve hizmetlerine karşı var olan olumlu algıyı daha da artırarak Türk ve Katarlı şirketler için büyük fırsat ortamı oluşturdu. 


Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la 


iş hacmini geliştirmek üzere 17-19 Ocak 
2018 tarihlerinde düzenlediğimiz 2. 
Expo Turkey by Oatar, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı katılımcı firmalarımızın da katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini 


ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık 


doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara 


yükseltmeyi hedefliyor. 
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| A VAN K Yeni AKM binası her ihtiyaca cevap verebilecek 
kapasitesiyle 2019 yılında kapılarını açacak. 
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/ 


o stanbul 2019 yılında yeni sembolüne, yeni kültür merkezine kavuşuyor. Eski Atatürk Kültür Merkezi binası yıkıldı 

ve yeniden inşa süreci başladı. Yeni 

AKM daha büyük, daha işlevsel ve daha 

modern şekilde inşa edilecek. 

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, sergi salonu, kitaplık, 

500 kişilik çok amaçlı salon, 250 

kişilik iki adet çok amaçlı salon, 

kafe-dükkan, toplantı odaları, 


tasarım mağazası, restoran, 800 kişilik tiyatro salonu, 200 kişilik oda tiyatrosu, sanat galerisi, ofis alanları, 2500 kişilik 


opera salonu yer alacak. 
Yeni Atatürk Kültür Merkezi, binanın dış cephesi dev bir ekrana dönüştürülecek 


biçimde tasarlandı. Taksim Meydanı'nda bulunanlar, tıpkı Avrupa'daki emsallerinde olduğu gibi, binanın dış cephesine yansıtılan tiyatro, bale, opera temsillerini izleyebilecekler. Yeni bina gerek tiyatro noktasında, gerek diğer kitap teşhir alanlarıyla farklı bir zenginliğe sahip olacak. Sadece belli günlerde ve saatlerde değil, her an hareket halinde olan bir mekan olarak 


dünyaya hizmet verecek. 


Ye 1 ip 
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Projetamamlandığında Taksim Meydanı'nda araç da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan gelen araçlar yerin altından Mete Caddesi'nden Taşkışla'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde araç trafiği olmayacak. Marmara Oteli'nin önünde de trafik yaşanmayacak. Araç trafiğini yerin altına almak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı 


olacak. Yayalaştırma süreci, yeni peyzaj 


düzenlemeleriyle birlikte Taksim Meydanr'na farklılık kazandıracak. AKM'nin 


yeni binasının mimarı Murat Taban- 


lıoğlu. Murat Tabanlıoğlu, AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğhv'nun oğlu. 

2019Y'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantıyla halka tanıtıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Cumrhurbaşkanı Erdoğan, çağdaşlaşma, modernleşme laflarını sakız edip içlerini boşaltmak yerine, her alanda bunların gereği olan altyapıyı kurduklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz 15 
yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüş olmamız, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en 


iddialı, en başarılı çağdaşlaşma ve mo- 


dernleşme hamlesidir. Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine inşa edeceğimiz yeni eser de, işte bu anlayışın bir yansıması olacaktır.” 

Projenin, ilk AKM'nin tasarımcısı olan merhum Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olmasının, tarihe sırt dönülmeden geleceğe doğru yüründüğünün bir ifadesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer alanlarda da bin yıllık birikimin tamamına sahip çıkan bir anlayışla çalışmakta kararlı olduklarını 


vurguladı. Binanın kendisi kadar, burada 


ortaya konacak kültür sanat faaliyetleri- nin zenginliğinin önemine de işareteden Cumhurhaşkanı Erdoğan, AKM'nin belli bir elitin gelip programları izlediği yer olmayacağını, milletin gelip bu program- 


ları izleyeceğini ifade etti. 


AKM YORULDU, 
YAŞLANDI 


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, binaların da insanlar gibi ömürlerinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “AKM yoruldu, yaşlandı ve günün icaplarını yerine getiremez hale geldi. 
Onun için yeni bir binaya ihtiyaç var. 
Bundan dolayı uzun bir hazırlık döneminden böylesine güzel bir projeyle Türkiye kamuoyunun karşısına çıkıyoruz 


ve AKM'yi yeniliyoruz. Yeni AKM'nin 


modem ve kendine özgü birtakım çizgiler taşıması kaçınılmaz. Onun için yeni binanın Türkiye için bir övünç projesi olacağını biliyoruz. Günün şartlarına uygun şekilde Atatürk Kültür Merkezi bir kültür ve sanat merkezi haline gele- 


cek” diye konuştu. 


MİMARININ GÖZÜNDEN 
YENİ AKM 


Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni projesinin, binanın mimarı Hayati Tabanhoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi. 
Murat Tabanlıoğlu, “İlk opera binası 


olarak yapılırken daha sonra kültür binası olması istenmişti. İçinde konser tiyatro sahneleri vardı. Yeni yapılan bina, içindeki opera binası 2 bin 500 kişilik olacak, dünyanın en büyük operaları arasına girecek. Aynı zamanda 800 kişilik konser salonu, tiyatro salonu, oda tiyatrosu, kütüphaneler, kafeler ve restoranlar 


olacak. Bizim 365 gün kullanabileceği- 


miz bir bina olacak. Bir önemli şey daha var. Operalar genellikle zengin ailelerin gittiği bir yerdi. Ama artık operalar hepimizin gittiği, baleler hepimizin gittiği yer olmalı. Tüm cepheyi aynı zamanda içeride temsiller yapılırken burada çeşitli balelerin, operaların dışarda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getireceğiz. Bunun dünyada uygulamaları 


var ama bu en güzeli olacak. Bu kültür 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sokağımız AKM'nin içinden 365 gün insanların gezebileceği, kitap okuyabileceği, tiyatrolara gidebileceği bir bölge. 
Burası bence cıvıl cıvıl İstanbul'un yeni merkezi olacak. Binanın en üst noktasında bence İstanbul'un en güzel lokantası olmalı” dedi. 

AKM'nin kendisi için bir vefa projesi olduğunu dile getiren Tabanlıoğlu şunları söyledi: “Babamdan geldiği için farklı bir duygu ve sorumluluk. Yapılması kadar iyi işletilmesi de önemli. Dört dörtlük bir opera ve bale salonu yapıyoruz. Berlin'den ilham aldım. Berlin'de operanın yanına dev ekran kurulmuş. 
Dileyen herkes temsilleri meydandan izleyecek. 

Eskiden 1300 kişilikti opera, şimdi 2500'e yakın olacak. Operalar at nalı formunda planlanır genellikle; bu akustik için de, sahnenin her açıdan görülebilmesi için de şarttır. Yangın öncesinde Ancak 


yangın sonrası localar 


localar vardı. 


Yeni yapılan binanın 


mediği cephenin arkasında opera salonunun çepheri olan form, kırmızı küre görülecek. Akşam temsil başladığında ise ön cephe ekrana dönüşebilecek. Bu da Berlin'de aklıma geldi. Otelim de tam orada meydandaydı, yan tarafa dev bir ekran kurulmuştu, temsil başladığında o ekrandan da veriliyordu. Almanlar oraya “Operanın halkla buluşması” diye yazmıştı. Bu hayali İstanbul'a taşıdım. 

AKM temsil olma- 


yapılmadı ve salonun akustiği aynı kalmadı. 
Oslo Opera yarışmasında da at nalı formunun en doğru form olduğunu tartışmıştık. 
Biz bunları unsurları 


içindeki opera binası, 2 bin 5OO kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük operaları arasına girecek. 


yınca yaşamayan bir binaydı. Bir kez Bienal mekanı oldu, ancak o dönemde içine girildi. 
AKM akustiği çok güzel 


olan bir opera ve bale 


analiz ettik, birleştirdik. 
Dikkatli bir değerlendirme neticesinde kendimde üçüncü kez yeni bir salonu yapma cesareti buldum. Bir mühendislik ordusuyla çalışıyoruz. Statikten akustiğine 30 farklı grup... Oslo, Kopenhag ve Hamburg'ta yeni opera salonları açıldı. 
Biz oralardaki tecrübelerden de yararlanıp, yabancı danışmanlarla da çalışıp, performans kapasitesi açısından da dört dörtlük bir opera binası yapacağız. 
Taksim Meydanı'na baktığımda, etrafındaki binaların bir çoğu özgün ya da iyi durumda değil. Tüm çevresiyle birlikte değişik bir cephe hayal ettim. 
Gündüz bakıldığında tülün farkedil- 


binası olacak. İki kapısı olacak. Büyük salonun yanı sıra küçük salon ve sanat galerileri de olacak. Kültür merkezine has bir mağazası da olacak. 
Saydam cephesinden binanın içi görünecek. Yandaki otopark ve deponun olduğu arazide ikincil salonlar yapıyoruz. 
Londra Kraliyet Akademisi'ne gidin, ana salonun yanında küçük salonlar var. Orası gençlerin, çocukların da operaya gitmesi için yapılmış, daha hesaplı biletlerle opera, operetler izlenmesinin sağlandığı bir mekan. Biz de aynı şeyi düşündük. Gençlerin de çocukların da operayı sevmesi, katılması ancak böyle 


mekanlarla olabilir.” 


” Ni 


ii i i il 


İ işte ii 
TARİHÇESİ 


“ Mimar August Perret tarafından 1946 
yılında Taksim Meydanı'nda tiyatro binası olarak projelendirilip inşaatına başlandı. 

* 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı. 

- 1970'te bir oyun sırasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 

" 1977'de yeniden sanatseverlerle buluştu. 

- Binanın bulunduğu alan 1993'te 'kentsel sit alanı" bina da 1999'da 'korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edildi. 

- 2007'de binanın betonarme taşıyıcı sisteminin takviye edilmesi gerektiği belirtildi. 

« İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 2009'da tamirat ve tadilat işi ihalesi yapıldı. 

* İstanbul 9. İdare Mahkemesi, aynı yıl içinde, dava konusu Koruma Kurulu Kararı'nın ve eki avan projenin iptaline karar verdi. 

" Ardından AKM'nin mevcut hali ile korunması, sadece güçlendirme, tamirat ve tadilat yapılmasına ilişkin projeler hazırlandı. 

“2012'de, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Güçlendirme, Tadilat ve Tamirat İşleri! işinin ihalesi gerçekleştirildi. 

" 23 Mayıs 2013 tarih ve 101321 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile binanın tadilat işleminin durdurulmasına karar verildi. 
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YABANCILARA 
KONUL SATIŞLARI 


ARİ | 


EIDIN-GYODER Yeni Konut 

Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak 

Endeksi Ekim ayı sonuçları açıklandı. “REIDIN-GYODER Yeni Konut 

Fiyat Endeksi'ne göre; stok erime hızının 

yüzde 3.4 olduğu Ekim ayında, fiyat artışı bir önceki aya göre 0.28, geçen yılın 

aynı dönemine göre ise yüzde 4.29 oranında gerçekleşti. 

REIDIN Emlak Endeksi Ekim ayı 


sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, 


bir önceki aya göre yüzde 1.07 oranında artış yaşandı. Ekim ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.03 
oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. REIDIN-GYO-DER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı Ekim ayı sonuçlarını değerlendiren İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, İş Bankası'nın 2017 Eylül sonu itibarıyla ulaştığı 20 milyar TL tu- 


tarındaki ev kredisi hacmi ile yıl sonuna 


REIDIN Emlak Endeksi Ekim ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 1.07 oranında artış yaşandı. 


kıyasla sektörün üzerinde bir artışla yüzde 13,21 oranında gelişme gösterdiğini ve sektörde konut finansmanının önemli bir oyuncusu olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti. 

Haki sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de ilk kez İş Bankası müşterisi olsun ya da olmasın ev sahibi olmak isteyenlere dijitalde Anında Ev Kredisi hizmeti veriyoruz. Ev almak isteyenler ve kredi 


ihtiyacı olanlar isbank.com.tr'de Anında 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İşlem alanında ev kredisi başvurusu yaptıklarında, talebin krediye dönüşmesine kadar geçen bütün süreci dijitalde tamamlayabiliyorlar. Kredi hesaplama, ekspertiz, kredi tahsisine kadar tüm süreç dijitalde gerçekleşiyor ve en son ıslak imza atmak için şubeye gidiliyor. Hizmet sunmaya başladığımız ilk günden bugüne 1 yıl içerisinde 32.000 
adedi aşan başvuru gerçekleşti. Dijital ortamda Anında Ev Kredisi'ne gösterilen ilgi; hız, kolaylık, basitlik içeren müşteri deneyimi odağı ile tasarladığımız dijital hizmetlerden duyulan memnuniyeti gösteriyor.” 

REIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.28 
oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.29 ve 
endeksin başlangıç dönemi olan 2010 
yılı Ocak ayına göre ise yüzde 77.50 oranında artış yaşandı. 

Ekim ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.11 oranında; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut pro- 


jelerinde ise yüzde 0.34 oranında fiyat 


artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11.20 


puan fazla artış gösterdi. 


BANKA KREDİSİ 
KULLANIMI ORANI 
ARTTI 


Ekim ayında yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı, Eylül ayına göre 
6 puan artarak yüzde 29, banka kredisi 
kullanım oranı 1 puan artarak yüzde 41 
oranında gerçekleşti. Konut satışında senet kullanım oranı ise 6 puan gerileyerek yüzde 30 olarak gerçekleşti. 

Ekim ayında satışı gerçekleştirilen 


konutların yüzde 30'u bitmiş, yüzde 70'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. 
Ekim ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde, adet bazlı yüzde 3.4, metrekare bazlı ise yüzde 3.2 oranında gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre, 141 konut tipi satışının yüzde 0.28 oranında arttığı Ekim ayında, 2:1 konut tipinde yüzde 0.17, 341 konut tipinde yüzde 0.44 oranında artış, 4*1 konut tipinde ise yüzde 0.06 oranında azalma yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.35 oranında artış yaşanan Ekim ayında, 
76-100 metrekare bü- 


İş'Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki 


yüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.23 


oranında, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.33, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.06 artış, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 


-0.07 oranında azalma görüldü. 


SATIŞLARIN YÜZDE 5'İ 


YABANCILARA YAPILDI 
Markalı konut projelerinde gerçek- 


leştirilen satışların yüzde 5lik oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Tercih noktasında ağırlıklı olarak 341 özellikteki konutların öne çıktığı gözlendi. Son 6aylık ortalamanın yüzde 4.8 olduğu ya- 


bancı yatırımcılara satışlar; Temmuz'da 


yüzde 4, Ağustos'ta yüzde 6, Eylül'de yüzde 3 olarak gerçekleşmişti. 

Ekim ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.03 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir olurken, aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı 


şehiriseyüzde-1.17 oranı ile Mardin oldu. 


KİRADA EN YÜKSEK 
AYLIK ARTIŞ BURSA'DA 
Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 0.85 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.84 oranında artış gerçekleşti. 
Metrekare başına konut kira değerleri 


yüzde 2.21 oranında artan Bursa, Ekim 


ayında kiraların en çok yükseldiği şehir olarak öne çıktı. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı 


şehir ise yüzde -2lik oranla Kars oldu. 


EN YÜKSEK YILLIK KİRA 
GETİRİSİ OLAN İLLER 

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında, Ekim ayı itibarıyla Aydın, Van ve Bilecik geldi. Aynı zamanda kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REL-DIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları da, Ekim ayında en yüksek Aydın, Van ve Bilecikte ölçüldü. 
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YASAL DÜZENLEME 


YENİ YASA TASLAĞI 
MASAYA YATIRILDI 


Emlak sektörüne yönelik hazırlanan yeni yasa taslağına göre, gayrimenkul danışmanı olma şartları baştan aşağı değişiyor. 


mlak sektörü de her sektörde 

olduğu gibi kayıt dışı çalışanlardan etkilendi. Bu kapsamda kayıt dışı çalışanlar için hazırlanan yasanın yakın zamanda çıkması bekleniyor. Emlakçıların gözü kanun teklifinde. Köklü değişiklikler öngören teklif sektöre yeni düzen getiriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ev alım, satım ve kiralama ticaretine yeni düzenlemesiyle ilgili ola- 


rak sektörde görüşmeler devam ediyor. 


Gayrimenkul sektörü tarafından temkinli karşılanan tasarı ile sektörün lider oyuncuları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, yeni yasa taslağına göre affedilse dahi kasten işlenen bir suçtan hüküm giymiş, konkordato ilan etmiş veya iflas etmiş kişilerin, gayrimenkul 


danışmanı olamayacaklarını söyledi. 


Tasarının bu haliyle yasalaşması du- 


Vİ 


rumunda sektörün 


ERA Gayrimenkul , 
Türkiye Genel iş akışının zorlaşa-Müdürü Özhan cağını, iflas etmiş Atalay 


ya da hüküm giymiş kişilerin toplumdan soyutlayacağını belirten Atalay, “Bu insanları hayata tekrar kazandırmak için ülke olarak elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı. 
İflas ve konkordatonun, Türk Ticaret 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Konya Emlakçılar 
Odası Başkanı 
Sedat Altınay 


Kanunu'nda düzenlenmiş müessese ve haklarolduğunu anlatan Atalay, “Ticaret yapan herkesin iflas veya konkordatoya uğrama riski vardır. Bu aynı zamanda kanuni bir haktır ve kanun ile yapılış şekli düzenlenmiştir. İflas etmiş bazı kişilerin para ile ilgili bazı meslekleri icra edemedikleri doğrudur ancak gayrimenkul danışmanlığı böyle bir meslek 


değildir. Danışman, alıcı ve satıcıyı bu- 


uşturur, işlem tamamlandığında hizmet bedelini alır. Para ile direkt ilgisi olmaz. 


Para transferi alıcı ile satıcı arasında ger- 


çekleşir” diye konuştu. 


GAYRİMENKUL 
OFİSLERİ RUHSAT 
ALMAK ZORUNDA 


Yasanın 21. maddesine göre gayrimenkul ofislerinin artık ruhsat almak zorunda olacaklarını belirten Atalay, işçi ve işçi sağlığı konusundaki ciddi yaşamsal riskler taşıyan işletmelerin ruhsata tabii olduklarını, bu işletmelere ruhsat verilirken havalandırma, sağlık-eğitim-çevre (SEÇ), iklimlendirme, gibi pek çok teknik unsurun göz önüne alındığını belirtti. Normal ticaret işletmelerin ruhsata tabi olmadıklarını vurgulayan Atalay, emlak sektörünün de diğer iş yerlerinden farkı olmadığını dolayısıyla kanun taslağında yer alan bu maddenin tekrar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 


Markalı gayrimenkul da- 


nışmanlık firmaları olarak 


taslakla ilgili önerilerini sunmak için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı'na gittiklerini belirten Atalay, “Bakanlığın görüşlerimizi dikkatlice ve yapıcı bir şekilde dinlemesinden çok memnun 


olduk” dedi. 


EMLAKÇILAR ARTIK 


ÜNİVERSİTELİ OLACAK 
Konya Emlakçılar Odası Başkanı 


Sedat Altınay da, üniversite mezunu olmayanların da emlakçılık yapamayacağını söyledi. Üyelerin en büyük probleminin “kayıt dışı çalışan emlakçılar” olduğunun altını çizen Altınay, “Üyelerin ve bizlerin en büyük problemi yasanın çıkmamış olmasıdır. Yasa, kayıt dışı çalışanların tamamının önüne geçilmesi ile ilgiliydi. Yasa dışı çalışan, kayıt altına girmeyen, vergi mükellefi 


olmayan, oda kaydı ve eğitim . 


belgesi olmayanlar kesinlikle emlakçılık yapamayacaklar” 
dedi. Altınay sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasa, kayıt dışı çalışanların tamamının önüne 

geçilmesi ile ilgiliydi. Yüklü 

miktarda para cezası ve hapis 

cezası dâhil olacak. Yasa dışı 

çalışan, kayıt altına girmeyen, vergi mükellefi olmayan, 

oda kaydı ve eğitim belgesi olmayanlar, üniversiteden 2 yıllık ve 4 yıllık mezun olmayanlar kesinlikle emlakçılık yapamayacak. Mevcut olan emlakçılara bir hak verilecek. Oda kaydı, vergi mükellefiyeti ve sertifikası olanlar bir kereye mahsus lisanslandırılacak. Bu kişilerde ise öğrenim şartı aranmayacak. Kayıt dışı çalışanlar, oda kaydını yaptırmayanlar, eğitim belgesini almayanlar var ise biran önce bu eksikliklerini tamamlasınlar ve odalarımıza kayıtlarını yap- 


tırsınlar.” 


Türkiye Tüm 
Emlak Müşavirleri 
Federasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Yavuz Selim 
Madenli 


350 BİN KAYIT DIŞI 
SATIŞ YAPAN 
EMLAKÇI VAR 


Tüm sektörün dikkatle beklediği yasa 


çalışmasıyla ilgili olarak yapılan tartışmalarda sektöre İngiliz modelinin getirilmesi önerilmişti. Daha sade bir yapıya sahip olan İngiliz Modelinde danışmanlar yerine Emlak Müşavirliği bulunuyor. 
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federas- 


yonu Genel Başkan Yardımcısı 


Yavuz Selim Madenli, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Türkiye'de yaklaşık 350 bin civarında ayakçı tabir edilen ve kayıt dışı satış yapan emlakçı bulunduğunu söylemişti. Madenli, buna karşılıkilgili odalara kayıtlı çalışan emlakçı sayısının ise 100 binin üzerinde olduğunu belirterek, sektörü yeniden düzenleyecek yasanın biran önce meclisten geçirilmesi talebinde bulundu. 
Türkiye'nin yıllardır kanayan yaralarından biri haline gelen emlak dolandırıcılığının önüne geçmek ve sektörü sil baştan düzenlemek için adım attıklarını dile getiren Madenli, hazırladıkları Emlak Danışmanlığı Yasa Taslağı'nın Şubat 2017'de ülke genelindeki emlak odaları tarafından imzalandığını, ardından ise taslağı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini kaydetti. 
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HAZIR MI? 


Son on yılda veri güvenliği açısından çok şey değişti ve inşaat sektörü tüm verilerin doğru standartlarda tutulması yönünde büyük adımlar attı. 


eknolojik ilerlemenin hız kazandığı günümüzde artık saldırılar da teknoloji alt yapısı 


kullanarak gerçekleşiyor. Bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış hacker diye tabir edilen saldırganlar banka, polis, devlet, şahıs, firma vb. sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacı ile siber saldırılara kalkışabiliyor. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara ya da sitelere solucanlar, trojenler sokarak ya da açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele geçirilebiliyor veya var olan bilgiler yok edilebiliyor. 

Siber saldırılar sadece bilgi silmek ya 


da bilgi ele geçirmekle kalmayıp bazen can yakabiliyor. Çünkü bu yolla örneğin bir araba yoldan çıkarılabiliyor, telefonlar dinlenebiliyor. Söz konusu saldırılar tek bir hedefte yoğunlaşmıyor. Amaca göre her birey ya da sektör, siber saldırı tehdidi altında. 

Bilgi güvenliği uzmanları inşaat sektörünün de kişisel bilgilere yasa dışı erişimden, bir tedarik zincirinin tümünü 


imha edebilecek fidye virüslerine kadar 


tüm siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu düşünüyor. Gelen bilgilere göre bu konu, Avrupa genelinde tartış- 


maya açılmış. 


Siber Saldırı Şekilleri 


> saldırılar iki şekilde gerçekleşir. İlkinde kişilerin şifreleri ele geçirilir, web sitelerine yönelik saldırılar düzenlenir, virüs taşıyan mesajlar ve spam mesajlar yollanarak elektronik saldırı uygulanır. İkincisi daha tehlikeli bir saldırıdır. Burada tamamen kişiyi aşağılamak, küçük düşürmek, onu zor durumda bırakmak için 


psikolojik bir saldırı uygulanır. 


', 
« VAM, 
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Son on yılda veri güvenliği açısından çok şey değişti ve inşaat sektörü tüm verilerin doğru standartlarda tutulması 
yönünde büyük adımlar attı. Ancak, 25 
Mayıs 2018'de Avrupa ülkelerinde yürürlüğe girecek olan General Data Protection Regulation (Genel Veri Koruma 


Yönetmeliği) ile şimdiki kurallara kı- 


yasla hatırı sayılır derecede daha yüksek 


cezalar uygulanacak. Bu kuralların ihlali 


durumunda, kuruluşlar yıllık küresel cirolarının yüzde dördü oranında veya 20 
milyon Euro (hangisi daha yüksekse) 


tutarlarında cezalar alabilecekler. 


TEHDİTLERDEN NASIL 
KORUNMALI? 

Canon EMEA Bilgi Güvenliği Direktörü Ouentyn Taylor, şirketlerin tehditlerden nasıl korunacaklarını açıkladı. 
Taylor İnşaat sektörü, bir kişilik girişimlerden çok uluslu şirketlere kadar çeşitli 


boyutlarda kuruluşlar içeriyor ve doğru 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güvenlik önlemleri alınmamışsa, küçük işletmeler büyük işletmeleri önemli derecede etkileyebiliyor” uyarısında bulunuyor. 

İnşaat sektöründe ozalit kopyalar, fikri mülkiyet ve müşteri veri tabanları çok değerli. Mali açıdan güvende olmaya ve rekabet etmeye çalışırken de bu tür bilgilerin sızması hem firmaları hem de sektörün genelini derinden sarsabilecek durumlar doğurabilir. Bilgi güvenliği ile ilgili yıllardır çalışan Ouentyn Taylor bu konuda yakın zamandan bir örnek veriyor. 

“Petya' adı verilen fidye virüsü yayılarak Avrupa ve ABD genelindeki şirketleri vurmuştu. Saldırının yaraları henüz sarılıyor. Kuruluşlara büyük zararlar veren siber saldırı, doğru güvenlik proto- 


kollerine uyulmadığı takdirde olabilecek 


hasarın ölçeğini de gözler önüne seriyor. 


TÜRKİYE'DEKİ 
SON DURUM 
Canon İş Çözümleri Ürün 


Geliştirme Müdürü Bora Şar 


Türkiye'de inşaat sektörünün 


rece kolaylaştırıyor.” 

Konuyla ilgili araştırmaları bulunan Osterman Araştırma Şirketi'nin bir raporuna göre geçen yıl fidye virüsü saldırısına uğrayan, 1.000 kişiden az çalışanı bulunan şirketlerin yüzde 225i iflas etti, yüzde 15'i ise yüksek düzeyde gelir kaybetti. 

İnşaat sektörü dünya genelinde veri güvenliği açısından kendi tedarik zincirinin insafına kalmış durumda. Dev inşaat şirketleri, çalıştıkları taşeron şirketlerin güvenlik altyapılarını kontrol 


etmiyor. Taşeronlardan birine yapılan 


tek bir fidye virüsü saldırısı bile teslim sürelerini uzatmaktan inşaat planlarını kaybetmeye kadar büyük ölçekli hasar- 


lar verebiliyor. Bu da ana müteahhidi çok ciddi mali sonuçlarla karşı karşıya bırakabiliyor. 


BİREYSEL CİHAZLARA 
BELGE KAYDETMEYIN 
Uzmanlara göre, güvenlikle ilgili iç süreçler yürürlüğe sokulduktan sonraki adım,tüm çalışanların ve bilgi işlem departmanının bu süreçlerle ilgili eğitim almaları. Öncelikli olarak çalışanların 


bilgiyi çalışma arkadaşları ile nasıl pay- 


aşacakları ve bireysel cihazlarına belge kaydetmemeleri gerektiği öğretilmeli. 


Davranışların standartlaşması ve süreç- 


erin sıkı tutulması şirketlerin alacağı ve- 


rimliliğin de artması anlamına geliyor. 


Canon İş Çözümleri 
Ürün Geliştirme 
Müdürü Bora Şar 


en hızlı büyüyen sektörlerin 


başında yer aldığına dikkat 


ibertakipçiler, kurbanlarını izl&mek için yazılım Ve donanım ayglı 


çekiyor. Fakat inşaat sektöründe bilgi güvenliği ve yönetimine verilen önemin diğer sektörlere kıyasla çok daha yavaş ilerlediğinin altını çizen Şar, üretilen, yönetilmesi gereken ve yetkilendirilmeye ihtiyacı olan verilerin, diğer sektörlerden çok daha değerli ve verimlilikte de doğrudan etkili olduğunu vurgulayarak şu örneği veriyor: “5 bin hanelik bir sitede elektrik, su ve 


güvenlik altyapılarını kategorize ederek 


bütün değişiklikleri eş zamanlı izlemek 


verimliliği ciddi bir şekilde artırıyor. Site yönetimine gelen soru ve şikayetlerin istatistiklerini oluşturmak ve bu bilgiyi sadece ilgili kişilere yetkilendirilmiş 


bir şekilde onaya sunmak hem yönetim 


hem de site sakinlerinin hayatını son de- 


kullanır. Bilgisayardan uzaklaştığınızda her zamân bilgisayar «programlarındaki oturumunuzu kapatın ve parolalı bir ekran koruyucu 


kullanın. Aynı durum cep telefonları için de geçerlidir. Parolalarınızı hiçbir zaman başkalarıyla paylaşmayın. Adınızı ve aile bireylerinizin adını aratalak * internette sizinle ve çocuklarınızla ilgili, ne > tür bilgiler bulunduğuna bakın. © Katılmayı planladığınız etkinlikleri gösteren çevrimiçi takvimleri ve seyahat programlarını sosyal ağınızda olsa'bile silin. Güvendiğiniz kişilerin dışındakiler ile çevrimiçi'paylaşımınızı sınırlamak için tüm çevrimiçi hesaplarınızda gizlilik ayarlarını kullanın. Bu ayarları kullanarak birisi sizin adınızı aradığında profilinizin görünmemesini sağlayabilirsiniz. dd Birisinin sizi takip etmek için casus yazılım kullandığından 

şüpheleniyorsanız' yardım'almak için kamuya açık bilgisayarlar veya 

telefonlar kullanın.-Aksi takdirde, siber takipçi yardım almaya çalıştığınızı öğrenir ve bu da sizin için;:daha da büyük bir tehlike oluşturabilir. 

Her zaman olduğu gibi birisinin bir kimlik avı saldırısı veya virüs bulaşmış 

olan bir web sitesi aracılığıyla bilgisayarıniza casus yazılım yüklemesini önlemek için iyi, güncellenmiş güvenlik yazılımı kullanın. 
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GYO'LARIN 
KÂRLILIKLARI 
DEVAM EDİYOR; 


Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'na Kasım ayında bildirilen 9 aylık mali tablolarına göre her şeye rağmen kârlılıklarını koruyabildiğini kanıtladılar. 


* 
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ürkiye'de gayrimenkule yatırım 

yapan en büyük şirketlerin başında gelen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYOTar) 2017 yılında zorlu geçen 9 aylık mali dönemi geride bıraktı. Ekonomiyi etkisi altına alan iç ve dış gelişmelere rağmen, lokomotif sektör inşaatta yatırımlarını ve projelerini sürdürmekte olan GYO'ların bir çoğu Sermaye Piyasası Kurulu'na Kasım ayında bildirilen 9 aylık mali tablolarında, her şeye rağmen kârlılıklarını koruyabildiğini kanıtladılar. Özellikle de en büyük GYO olarak dikkat çeken Emlak Konut GYO; açıkladığı konsolide olmayan net kâr büyüklüğü ile mevcut lider pozisyonunu yeniden tescil etmiş oldu. 

GYO'lar, gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. 

GYOTAar belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla süreli, belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla ya da amaçlarında bir sınırlama olmaksızın süreli veya süresiz olarak kurulabilirler. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ani usulde kurulabildikleri gibi, mevcut ortaklıklar esas sözleşmelerini Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirmek suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşebilirler. 

Bu çerçevede Türkiye'de halen 31 
adet sermayesi halka açık yani borsaya kote olan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi bulunuyor. Bu şirketlerden halen gayrimenkul projeleri aktif olarak süren şirketlere bakıldığında, bazılarının dönemsel kârı gerilemiş olsa da hala kârlı oldukları, bazılarının da geçmiş dönem 


zararlarını azaltarak daha olumlu bir çiz- 


giye geldiği dikkat çekiyor. 

Bilançolar, konsolide olan ve olmayan diye ikiye ayrılıyor. Konsolide bilanço, aralarında sermaye ilişkisi olan firmaların aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiler ile ilgili kayıtların bir araya gelmesiyle düzenlenen bilançodur. Konsolide olmayan bilançolar ise solo bilançolar olarak bilinmektedir. 


GYO'ların performansını değer- 


lendirmek için konsolide olmayan 


bilançolardan yola çıkarak yapılan değerlendirmede, zorlu koşullara rağmen finansal açıdan GYOarın gücünü koruduğu gözleniyor. İşte önde gelen şirketlerin bilançoları: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının SPK'ya açıkladığı 
2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan 
net dönem zararı 23 milyon 19 bin 698 
TL seviyesinde. Şirketin geçen yılın aynı 
dönemindeki zararı ise 28 milyon 916 


bin 805 TL seviyesini aşmıştı. Şirket 


aradan geçen sürede zararını azaltmayı başarmış. 

Akiş GYO'nun net dönem karındaki sıçrama ise dikkat çekici. İlk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karını 277 
milyon 621 bin 957 liraya çıkarmış olan şirketin geçen yıl ki 34 milyon 218 bin 
332 TLlik kara göre karlılığını en az 7 
kat artırması dikkat çekiyor. 

Alarko GYO ise karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artırdı. Şirketin 2017 yılı ilk 9 aylık 


konsolide olmayan net dönem karı 35 
milyon 366 bin 24 TL olarak açıklandı. 
Geçen yılki karı ise 26 milyon 755 bin 
942 TL seviyesindeydi. 

Geçen yıl 4 milyon 448 bin 136 
TL zarar açıklayan Atakule GYO'nun zararında ise yüzde 50 oranında gerileme oldu. Şirket 2017 yılı ilk 9 aylık net 
dönem zararının 2 milyon 464 bin 951 
TL olduğunu açıkladı. 

Panora GYO buyılın 9 ayında karını 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HALKA AÇIK 
GYO'LARIN 12 ARALIK 
2017 TARİHLİ PİYASA 
DEĞERLERİ TL CİNSİ 


Akfen GYO 437.920.000 
AkişGYO............... 1.346.190.000 
Akmerkez GYO. 808.629.000 
Alarko GYO 470.339.000 
Ata GYO 108.063.000 
Atakule GYO. 324.940.000 
Avrasya GYO. .. 110.880.000 
Deniz GYO 127.000.000 
DoğuşGYO.................. 1.049.140.000 
Emlak Konut GYO.......... 9.994.000.000 
Halk GYO 762.600.000 
İdealist GYO... 21.200.000 
.1.197.010.000 
471.200.000 
102.960.000 
219.300.000 
Nurol GYO 325.600.000 
Özak GYO 587.500.000 
Özderici GYO 148.000.000 
Panora GYO 345.390.000 
Pera GYO 72.171.000 
Reysaş GYO... 285.360.000 
Saf GYO 762.477.000 
Servet GYO -149.760.000 
Sinpaş GYO... 462.000.000 


Torunlar GYO. 
TSKB GYO 


.3.315.030.000 
102.000.000 
Vakıf GYO....... 543.750.000 
Yapı Kredi Koray GYO...90.400.000 
Yeni Gimat GYO .1395.610.000 
Yeşil GYO.................... 138.718.000 


yüzde 5 seviyesinde artırarak karlı pozisyonunu korudu. Şirket 2017 yılı ilk 9 
aylık konsolide olmayan bilançosunda 
net dönem karının 32 milyon 9 bin 381 
TL'den 33 milyon 871 bin 136 TL'ye çıktığını duyurdu. 

Bilançosu ve yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı özelliğine sahip olan Emlak Konut GYO, hala sektörün lideri olduğunu kanıtladı. Şirketin 2017 yılı ilk 9 
aylık döneminde konsolide olmayan karı 
1 milyar 65 milyon 535 bin TL seviyesinde açıklandı. 

Halk GYO karını yüzde 15 düzeyinde de olsa artıran şirketler arasında 


yer aldı. Şirket karını 32 milyon 209 bin 
116 TL seviyesinden 36 milyon 979 bin 
213 TL seviyesine çıkardı. 

Özak GYO'nun bilançosu da kârını Se katlaması nedeniyle dikkat çekti. 
Şirket geçen yıl 12 milyon 956 bin 317 
TL seviyesinde açıkladığı net dönem kârını bu yılın ilk 9 ayında 66 milyon 
6 bin 815 TL seviyesine çıkarmayı başardı. Şirketin konsolide kârındaki artış ise 7 kata yakın. Özak GYO konsolide bilançosunda kârını 8 milyon 825 bin 691 
TL seviyesinden 64 milyon 894 bin 954 
TLye çıkarmış. 

İŞ GYO'nun net dönem karında ise gerileme sözkonusu. Karı yüzde 38 gerileyen şirket yılın ilk 9 ayında 93 milyon 27bin12 TL kar açıkladı. 

Kârlılık sıçramasında dikkat çeken şirketlerden biri de Kiler GYO, Önceki 


dönem 1 milyon 495 bin 504 TL kar açıklayan Kiler GYO, bu yılın ilk 9 aylık döneminde kârını 244 milyon 674 bin 
294 TL seviyesine çıkardı. Bu şirketin 
kârlılığında 260 kat artış anlamına geliyor. 

Körfez GYO'nun kârlılığında ise yarı yarıya düşüş gerçekleşti. Şirketin net dönem kârı 30 milyon 203 bin 289 TL 
seviyesinden 14 milyon 864 bin 738 
TL seviyesine geriledi. Nurol GYO'nun 
kârlılığı 12 kat azalarak 7 milyon 539 
bin 938 TL seviyesine düştü. Özderici 
GYO'nun kârı ise yüzde 23 artarak 15 
milyon 572 bin 905 lira seviyesine çıktı. 

Reysaş GYO'nun karında ciddi bir gerileme söz konusu. Şirketin kârı 5 milyon 61 bin 315 liradan 721 bin 76 liraya geriledi. Sinpaş GYO'nun net dönem zararıise 29 milyon 971 bin 322 liradan 34 
milyon 159 bin 758 liraya yükseldi. 

Yapı Kredi Koray GYO geçen yılki zarar durumundan bu yıl kâra geçmeyi başardı. 9 aylık konsolide bilançosuna 
göre şirketin net dönem kârı 507 bin 24 
lira oldu. Geçen yılki zararı ise 8 milyon 
716 bin 822 TL seviyesindeydi. 

Yeşil GYO da zarardan kâra geçmeyi başaran şirketlerden oldu. Şirketin geçen yıl 8 milyon 790 bin 422 TL zarar 
görünen hanesinde bu yılın 9 ayında 4 
milyon 322 bin 72 TL seviyesinde kâr 
yazılıydı. Vakıf GYO'nun kârı yüzde 26 
gerilemiş olsa da bilançosuna 8 milyon 
494 bin 703 TLlik kârı yazdırmayı ba- 


şarmıştı. 
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Su yalıtımı yoksa izin belgesi de yo 


Resmi Gazete'de yayımlanan 


Binalarda Su Yalıtımı Yö 
1 Haziran 2018'de yürü 


eprem tehlikesi altında bulunan Oo defleyen yönetmelik uyarınca, su yalı- o lesen, yeni yapıların Binalarda Su Yalı- 


Türkiye'de, yapı ömrü ve daya- (o tımı yapmayan binalara yapı kullanma O tımı Yönetmeliği'ne uygun yapılacağını nıklılığı açısından büyüköneme O izin belgesi verilmeyecek. belirterek, “Binalarımızın en sahip su yalıtımı konusunda önemli bir Binalarda Su Yalıtımı az 80-100 yıl ömrü olmalı. Bu adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan- Oo Yönetmeliğiyle yeni binalar yönetmelikle uzun ömürlü lığı tarafından, Isı, Su, Ses ve Yangın O için hazırlanan projelerde binaların yapılması sağlanacak” dedi. Yönetmelikle bina- 


ların konforlu hale geleceğini, 


Yalıtımcıları Derneği İZODER'in destek (o suyalıtımıda yer alacak. Su 


ve girişimleriyle mevzuattaki eksikleri (o yalıtımı yapılmayan bina- 


gidermek üzere hazırlanan 'BinalardaSu O lara yapı kullanma izin bel- dayanıklılık ve güç kazanaca- 


Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği rihli Resmi Gazete'de yayımladı. Resmi Oo binaların olası depremlere (İZODER) Başkanı oluşturan ana elemanları, Levent Pelesen 


Yalıtımı Yönetmeliği” 27 Ekim 2017 ta- (o gesi verilmeyecek. Böylece ğını söyleyen Pelesen, “Yapıyı 


Gazete'de yayımlanan Binalarda Su Ya- (o karşı dayanıklı hale getiril- ömrü boyunca koruyacak su 


lıtımı Yönetmeliği 1 Haziran 2018'de Oo mesi ve ömürlerinin uzatılması hedefle- O yalıtımı hayati önem taşıyor. Makul maliyürürlüğe girecek. Binaların depreme o niyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları (o yetleuygulanabilen su yalıtımı, binamızı karşı daha dayanıklı hale gelmesini he- (o Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pe- (o ömrü boyunca nemden ve sudan koruyabiliyor. Üstelik nem görülen binalarda 


sağlık sorunu yaşandığını da dikkate alırsak, su yalıtımı sayesinde sağlıklı, güvenli ve konforlu biryaşam alanına sahip 


oluyoruz” ifadelerini kullandı. 


BİNALARIN ÖMRÜ 
ARTIYOR 


Türkiye genelinde 15 milyon konutta su yalıtımının olmadığına ve 6.5 milyon konutun deprem açısından riskli bina statüsünde bulunduğuna dikkati çeken Pelesen, yönetmeliğin bu açıdan hayati önem taşıdığını bildirdi. Pelesen, “Binalarımızın ömrü uzayacak. Ülkemizde maalesef uzun süreli binalar üretemiyoruz. 30-40 yıl ömrü olan binalar yapıyoruz. Bu yönetmelikle uzun ömürlü bina yapılması sağlanacak” dedi. 

Su yalıtımının maliyetinin yüksek 


olmadığını anlatan Levent Pelesen, 


şunları söyledi: “2017 yılı için binaların metrekare bazında normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvel dikkate alındığında, bugün yeni inşa edilen bir konutun ortalama metrekare maliyeti kabaca 405,94 ila 858,53 TL arasında değişmektedir. Lüks konutlarda maliyetler 1374,78 Tiye kadar yükselmektedir. 
Su yalıtımının maliyeti ise bunun sadece yüzde 2-3'üdür. Son derece makul bir maliyetle uygulanabilen su yalıtımı, binamızı ömrü boyunca 


nemden ve sudan koruyabiliyor.” 


HAKSIZ REKABET 
ONLENECEK 

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) Başkanı Kemal Çola- 


koğlu, yönetmeliğin yayınlanmasıyla 


? 


Bitümlü Su Yalıtımı 
Üreticileri Derneği 

(BİTÜDER) Başkanı 
Kemal Çolakoğlu 


haksız rekabetin önlenmesinde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Çolakoğlu, “Yönetmeliğin sahada uygulanması sürecinde bakanlığımızın da konuya sahip çıkıp kalite denetimine önem vererek, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarını etkin çalıştıracağına inanıyoruz. 
İlgili sektör dernekleri olarak bakanlığımız ve konuyla ilgili kurumlarla işbirliğine açığız” ifadelerini kullandı. 

Su Yalıtımcıları Derneği (SUDER) Başkanvekili Semagül Köprülü, su yalıtımı yapılmayan binaların yüzde 6&ünün Marmara Depremi'nde korozyon ve yanlış malzeme seçimi nedeniyle yıkıldığını söyledi. Yönetmelik çalışmasına 2014 yılından bu yana destek verdiklerini kaydeden Köprülü, yönetmeliğin binalarda taşıyıcı unsurlara ilişkin su yalıtımı detaylarının projelerde gösterilme kuralı getirdiğini açıkladı. 
Köprülü, “Yönetmelikle bina bölümlerinde uygulanacak su yalıtım detayları, drenaj sistemleri ve kullanılacak malzemeler, ilgili standartları da belirtilerek mimari ve tesisat projelerinde gösterile- 


cek. Temel altı, iksa yüzeyleri, dilatasyon 


gibi taşıyıcı unsurlarla ilişkili su yalıtım detayları ayrıca statik projede de belirtilecek” diye konuştu. 

Depremlerde binaların yıkılmasının en büyük nedenlerinden birinin, taşıyıcı sistemin yani betonun içindeki demir donatının ciddi şekilde korozyona uğraması ile binaların mukavemetinin azalması olduğu anlaşıldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için alınması gereken en temel önlemlerin başında uzun ömürlü ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek geliyor. 
Bunun için de yapıların öncelikle sağlıklı su yalıtımı ile donatılarak korozyona karşı 


korunması gerekiyor. 


İNSANI GAM DUVARI 
NEM YIKAR 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, su yalıtımı olmayan binaların ömrü 30 yıl iken yalıtım yapılan binaların ömrünün 80-100 yıla çıkacağını söyledi. 

Anadolu'da bir tabir vardır İnsanı gam duvarı nem yıkar” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada 
“Temel hedefimiz, binaların, özellikle zeminlerde ciddi şekilde neme maruz kalması ve korozyona uğraması- 


nın önüne geçmektir. Binaların güvenli, 


Su Yalıtımcıları 
Derneği (SUDER) 
Başkanvekili 
Semagül Köprülü 


Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk 


sağlıklı, kaliteli ve uzun ömürlü olması 


içintüm ilgili paydaşlarla beraber gerekli çalışmaları yaptık ve Su Yalıtımı Yönetmeliğini yayınladık. Depremlerde binaların yıkılmasının en büyük nedenlerinden birinin, zemindeki kolonların, kirişlerin ciddi şekilde korozyona uğraması ve böylece binaların taşıma yükünün azalması olduğu anlaşıldı. Bu yönetmelikle, binaların taşıma yükünün ilk yapıldığı andaki pozisyonunda korumak istiyoruz. Bunun için de yeni yapılacak 


binalarda özellikle su yalıtım projeleri, 


su yalıtımı malzemeleri ve su yalıtımı- 


nın uygulanmasıyla ilgili bir yol haritası 


ortaya koyduk. Üç derneğimiz, teknik kılavuzların hazırlanması ve bu kitapçıkların kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak. 
İkincisi, yeni binalarda mühendislerin doğru projelendirme yapmasının şartları, doğru ve sistemli bir şekilde ortaya konulacak. Üçüncü olarak, doğru malzeme ve ustaların doğru uygulama 


yapması. Doğru malzeme seçimi için de, 


malzeme teknik şartnamesi ile ilgili bir 


çalışma yapılıyor” dedi. 


Pazarı olumlu 


* etkileyecek 


ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan 
Turan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ısı, ses, su ve yangından oluşan entegre yalıtım zincirinin tamamlandığını söyledi. 
Türkiye'nin böylece daha ideal, konforlu ve az enerji tüketen yapılara doğru ilerlediğini anlatan Turan, “Su yalıtımının zorunlu hale gelmesiyle su yalıtımı ürünleri konusunda bilincin artacağına ve bunun da pazarı pozitif etkileyeceğine inanıyoruz” dedi. Turan, şunları söyledi: “İsı ve yangın yalıtımı için yönetmelikler yürürlükteydi, bu yıl içinde ses yalıtımı yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından son olarak su yalıtımı yönetmeliğinin 

de yürürlüğe girmesi ile bu zincir tamamlanmış oldu" dedi. 

Deprem tehdidi altındaki ülkemizde binaların dayanıklılığını doğrudan etkileyen su yalıtımının, lüks olmaktan ziyade 

> hayati bir zorunluluk olduğunu vurgulayan BTM Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez, “Büyük depremlerde can kayıplarının önemli bir bölümü su yalıtımı olmayan binaların yıkılmasından kaynaklanıyor. 
Bu yönetmelik sayesinde artık daha güvenli ve uzun ömürlü yapılarda yaşayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. 


r 
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Gül Proje'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Gül 


GUL PROJE 


İÇ ANADOLU'DA YAYILACAK 


Gül Proje Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Gül: “Tüm projelerimizi 4O yıla yaklaşan tecrübemizle uluslararası ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.” 


018 hedefleriniz ve yeni projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Gül Proje olarak şu an devam eden dört projemiz bulunuyor; Avangart İstanbul, Tem Point, Gül Proje Express ve Vira İstanbul. Ortaklığımız bulunan devam eden bir başka projemiz ise Zeytinburnu “Yedi Mavi projesi... 

Avangart İstanbul, Cendere Yolu'nda Seyrantepe'de yer alıyor. Bu bölge çok 


kısa bir süre içinde İstanbul'un en değerli caddelerinden biri olacak. Avangart İstanbul da bu değere uygun olarak inşa ediliyor. Henüz basın lansmanı yapılmamış yeni bir proje. Projede 140'dan 4*1e kadar her talebe cevap verebilecek daire 
seçeneği ve mağazalar mevcut. 935 
Konut ve 18 cadde mağazası ile toplam 
11 bloktan oluşan bir proje. Hem yatırım 


hem de oturum için tercih edilebilir. 


Bu proje ile bölgeye değer katacağımızı 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düşünüyoruz.Şu an için kişiye özel ödeme planı hazırlıyoruz. Kısa bir süre için firma bünyesinde 60 aya sıfır faiz ve peşin alımlarda da yüzde 15 indirim imkanı sunuluyor. Teslim Haziran 2019'da olacak. 
Tempoint ise devam eden bir başka projemiz... Tempoint, Konut, Alışveriş Merkezi ve Residans'tan oluşan 75 bin metrekare arsa üzerine kurulan Tem 


otoyolu üzerinde her detayın düşünül- 


düğü bir yaşam alanı. İçinde 11'den 5<Ve kadar pek çok farklı tipte daire bulunuyor. Tempoint 5 konut, 3 Residans ve AVM olmak üzere toplam 8 bloktan 


oluşan karma bir proje. 


Bir diğer projemiz Gül Proje Express ise Basın Ekspres Yolu üzerinde tüm ana ulaşım yollarının kesiştiği noktada bulunan bir proje. Gül Proje Express Sahil Yolu, Tem Otoyolu, E-5 ve üncü köprü bağlantı yolunu tam ortasındaki konumu özellikle yatırımcıların dikkatini çekiyor. 658, Rezidans ve 31 cadde 
mağazalarından oluşacak projeyi 2018 
yılı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. 

Gül Projenin devam eden bir başka projesi olan Vira İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Vira İstanbul Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü Belediyesi ortaklığında, ilk etabı tamamlanmak 


üzere olan bir proje. 2018 yılı Şubat ayı so- 


nunda ilk etabın teslimlerine başlıyoruz. 

Proje 92 bin metrekarelik oldukça geniş bir arazi içinde yer alıyor. Bu alanın 74 bin metrekaresini yeşil alan olarak kullandık. Bu sebeple Vira İstanbul'da yaşayanlar açık hava sinemasından botanik bahçelere kadar benzersiz bir yaşam alanına sahip olacaklar. Toplam 17 blok, 1189 konuttan oluşan Vira İstanbul'da 141'den 4*1'e kadar hem yatırım hem de oturum için pek çok konut ve dükkan seçeneği bulunuyor. 

Son olarak Yedi Mavi'den bahsetmek istiyorum. Yedi Mavi TOBB mülkiyetindeki arazide, Kalkavan Yapı, Hasan 


Sever İnşaat ve Gül Yapı A.Ş. ortaklığında İstanbul'un yükselen değeri Zeytinburnu'nda yer alan bir proje. Denizin hemen kıyısında yeşil ve mavinin birleştiği noktada çok özel bir yaşam alanı sunuyoruz. 17 Katlı toplam altı bloktan oluşan projede 141'den 5*Ve kadar her 


ihtiyaca cevap verebilecek daire seçe- 


nekleri mevcut. Bloklar arasındaki 95 
metreyi bulan mesafelerle yeşil alanlar, ayrıcalıklı rezidans hizmetleri, dünya 


cadde, açık-kapalı yüzme havuzları, SPA ve 


markalarının buluştuğu mavi 


botanik bahçelerle Yedi Mavi tam anlamıyla hayata keyif katacak bir proje. 
2018 ve önümüzdeki yıllarda hedefi- 


miz bugüne kadar olduğu gibi yine binlerce aileyi ev sahibi yapmak ve proje gerçekleştirdiğimiz bölgelere değer katarak işimize devam etmek olacak. 

Emlak Konut GYO ile yapılan işbirliklerinin size sağladığı avantajları öğrenebilir miyiz? 

Emlak Konut'un kendi projeleriyle ilgili kampanyaları hem tüketiciye hem de inşaat şirketlerine kolaylıklar sağlıyor. 
Ayrıca, Emlak Konut ülkemizin güçlü şirketlerinden biri, bu sebeple geliştirdiği projeler her zaman taahhüt ettiği tarihte teslim ediliyor. Bu da projelerin tüketici tarafından ilgi görmesini sağlıyor. 

Bir başka avantaj ise güç birliği... Birlikte hayata geçirilen projelerde Emlak Konut ile özel sektörün gücü birleşmiş oluyor. 

İş prensipleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Vizyonumuz: Yarını bugünden inşa eden bir firma olarak yarın da bugün olduğu gibi sektöre yön veren ve öncülük eden bir firma olmak. 

Tüm projelerimizi 40 yıla yaklaşan tecrübemizle uluslararası ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. 
Sektörde öncü olduğumuzun bilinci ve farkındalığıyla daha kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları sunmak içintüm 


gücümüzle çalışıyoruz. 


Çevreye olan duyarlılığımızı ve sosyal sorumluluk bilincimizi her geçen gün daha da arttırarak bulunduğu bölgeye değer katan, her ihtiyaca cevap veren yaşam alanları üretiyoruz. 

Anadolu'da yatırımlarınız olacak mı? 

Şu an için devam eden projelerimiz İstanbul Avrupa Yakası'nda. İleriki dönemlerde orta ve uzun vadeli planlarımız arasında öncelikli olarak İstanbul yakınındaki illerden başlamak kaydıyla iç bölgelere doğru yayılmak mevcut. Şu 


an için araştırmalarımız devam ediyor. 
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IPIM- 
KIYOR 


13-16 Mart 2018 tarihlerinde gayrimenkul alanındaki tüm zincirleri Fransa, Cannes'da buluşturacak olan MIPIM 2018, yaklaşık 25.000 kişilik katılımla düzenlenecek. 


eçen yıl Türkiye'den 250 kuruluş ve 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen MIPIM'de bu yıl hem gayrimenkul yatırımcısı hem şehir hem de mimar katılımının çok daha yüksek düzeyde olması bekleniyor. Bu yılana teması, “Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor” olarak belirlenen MIPIM'de 


Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer 


Türkiye'nin çok daha güçlü temsil edileceğine vurgu yapan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Kademeli olarak 
2030 ve 2050 yıllarında dünyayı yöneten şehirlerin sayısı, yeni aktörlerin devreye girmesiyle daha da yükselecek. İşte, dünya uygarlığının yeniden belirleneceği bu haritaya bir değil, birçok şehirle girmemiz gerekiyor” dedi. 

Fransa'nın Cannes şehrinde 29'uncu defa gerçekleştirilerek MIPIM'de dün- 


yanın kendi alanında en büyük oyun- 


cuları kadar yakın gelecekte yeniden 


şekillenecek dünya şehir haritasında 


önemli bir rol almaya kararlı oyuncuları, bir araya gelecek. İstatistikler, MIPIM 2018'e Türkiye'den olduğu gibi dünya- 


dan da yoğun bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu ilginin somut göstergelerinden 


biri olarak katılımcı ülke sayısı 90'dan 


100'e çıkarken, fuarın düzenlendiği alan ise 19.000 metrekareden 20.000 metrekareye yükselmiş durumda. Benzer bir artış ziyaretçi sayısı için de geçerli. 
Ziyaretçi sayısının 23.000'den 25.000'e ulaşması; en güçlü beklentiler arasında. 
Diğer yandan, MIPIM 2018'e yatırım alanında 5.000, geliştirici alanında 4.500, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında 5.400, hizmet alanında 3.600, mimarlık alanında 1.800 ve şehir ileyerel yönetimler alanında 500 kurulu- 


şun katılması kesinleşen istatistikler ara- 


sında yer alıyor. Diğer yandan, bu yılki ana teması, “Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor” olarak belirlenen MIPIM'in konferans programında bu yönde otu- 


rumlar düzenlenecek. Kendi alanla- 


rında dünya otoritesi olarak kabul edilen 


isimlerin de yer aldığı 400'ün üzerindeki 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MIPIM 


konuşmacı, 100 konferans ve oturumda hem dünyanın yeni trendlerini hem de fırsatları anlatacak. MIPIM 2018'de Türkiye'nin oldukça yüksek bir katılımla yer alması kesinleşmiş gibi görünüyor. Türkiye, MIPIM 2018'de dünyanın yeni ve büyüyen şehir haritasında global bir güç olarak yer almaya kararlı şehirlerin yanı 


sıra uluslararası işbirliklerine odaklanan 


gayrimenkul şirketleri ve mimarlarıyla temsil edilecek. 

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, MIPIM 2017'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımının yanı sıra gayrimenkul yatırımcıları, şehirler ve mimarların büyük katılımıyla son derece verimli bir fuar olarak geride kaldığına dikkat çekerek, bu y çizgisinin daha yukarıya taşınacağını ifade etti. MIPIM 2017'de Türkiye'nin 
600 kişi ve 250 kuruluşla temsil edildi- 


ğini anımsatan Yonca Aközer, Paris ve 


başarı 


Londra çadırları arasında yer alan 685 
metrekarelik İstanbul Çadırı'nın da özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini söyledi. 
Yonca Aközer'in anımsattığı konulardan biri de MIPIM 2017'de ayrıca şehir 


düzeyinde Antalya, Balıkesir, Eskişehir, 


Hatay ve Kocaeli'nin yanı sıra 35 firma ve 47 projesiyle Beyoğlu'nun da temsil edilmesi oldu. Diğer yandan, 1.800 metrekarelik alanda yer alan Türkiye'nin 


gayrimenkul ve şehir temsilcileri için 


—— 


3.345 uluslararası B2B gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Yonca Aközer, ayrıca, uluslararası yatırımcıların katılımıyla düzenlenen toplantılarla beraber bir kez daha uluslararası işbirlikleri için en uygun zeminin yaratıldığını kaydetti. 

Yonca Aközer, Türkiye içinde yapılan görüşmelerin MIPIM 2018'in çok daha büyük katılımla gerçekleştirileceğini ortaya çıkardığını vurguladı. MIPIM için belirlenen anatemanın 2030 ve 2050 yıllarında kademeli olarak dünyada söz sahibi olan şehirlerin sayısının artacağını 


ortaya koyduğuna dikkat çeken Yonca 


Aközer, şöyle konuştu: “Özetle, dünyayı yöneten şehirlerin sayısı, yeni aktörlerin 


devreye girmesiyle daha da yükselecek. 


A armo-group. 


Türkiye, MIPIM 2018'de şehirlerin yanı sıra uluslararası işbirliklerine odaklanan gayrimenkul şirketlerive mimarlarıyla temsil edilece di 


İşte, dünya uygarlığının yeniden belireneceği 2030 ve 2050 yıllarına biz de Türkiye olarak bir değil, birçok şehirle girmeliyiz. Ve MIPIM 2018'e hem şe- 


hirlerimiz hem de bu şehirleri, yönetici- 


eriyle birlikte geleceği belirleyebilmek 


için yeni baştan yaratan gayrimenkulcü- 


erimizin ilgisi, bu kararlılığın da somut göstergesidir. Bu yıl yoğun talep üzerine alanı, 19.000 metrekareden 20.000 metrekareye yükseltilen MIPIM'de gayri- 


menkul yatırımcılarımız, mimarlarımız, 


şehirlerimiz ve ilçelerimizle hem Türkiye'nin gayrimenkulde giderek daha çok güçlenen sesini duyuracağız hem de bir kez daha uluslararası işbirlikleri için to- 


humlar atacağız.” 
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TOKİ 


OKİ ile Vezirköprü Belediyesi arasında yapılan protokol ile Nalbantlı Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmalarına başlandı. Projedeki 504 konut ile 
beraber, 16 dükkân, 5 ticaret merkezi, 2 


sosyal tesis ile altyapı ve çevre düzen- 


TOKİ'DEN 
SAMSUNA gi 
KENTSEL 

DÖNÜŞÜM 


Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi? ihalesi yapıldı. 


lemesinin ihalesi 28 Kasım günü gerçekleştirildi. Projede konutların 205'i 
241 ve 299'u ise 341 planında tasarlandı. 
Ça 


yal donatı bulunmayan alanda yerinde 


pık yapılaşma bulunan ve yeterli sos- 


iri 


dönüşüm esas alınarak, hak sahiplerine 


nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması 


amaçlandı. Mahalle konseptiyle hayata geçirilen projede, yerleşim alanı dükkânları, meydanı, oyun ve spor alanları, parkları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir 


yaşam merkezine dönüşüyor. 


BOLU'YA YÖRESEL MİMARI 


aşbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı tarafından Bolu'nun 

Mengen ilçesi Beşler Mahallesi'nde inşa edilecek 252 konutun ihalesi yapıldı. 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca cami, büfe ve dere ıslahı ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. 

Yükseklikleri zemins3 olan konutların 156'sı 241 ve 96'sı ise 3*1 planında inşa edilecek proje Mengen'in eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlandı. Projede bina cephelerinde zemin kat 


seviyesinde yöresel doğal taş kaplamalar, 


ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler ve payandalar kullanıldı. Çatılarda ve cephelerde Türk evlerini 


yansıtan çıkmalar yapıldı. Blok yerleşimlerinde ortak kullanıma açık yeşil alanlar 


oluşturuldu. Projenin sosyal donatıları ara- 


sında cami, büfesi, sporve oyun alanları ve 


parklar da yer alıyor. 


m 
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BAŞKAN MEVLÜT İNEĞİ 


NM 


İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal 


UYSALDAN AÇIKLAMALAR 


Başkan Mevlüt Uysal: “2018'de kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdık.” 


( stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 


Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Florya Sosyal Tesislerinde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, soruları yanıtladı. Başkan Uysal, İstanbulile ilgili şöyle konuştu: “Kısmen dünyada birçok ülkenin yaşadıklarını bizler de yaşıyoruz. O süreçlerde eksik bırakılan ve yanlış yapılanlar var. O süreci bir şekilde yaşamışız. İstanbul geldiğimiz zaman, “Çok güzel ve iyi bir ortamdayız' dediğimiz durum yok. “Şuraları düzeltelim dediğimiz durumlar var. O düzel- 


telim dediğimiz durumlarda maalesef 


düzeltme yaparken çok farklı değerlen- 


dirmeler yapılıyor. Yani, İstanbul'da şeh- 


rin yenilenmesi ya da kentsel dönüşüm, depreme karşı dayanıklı konutların yeniden yapılması veyahut ekonomik olarak ülkemiz artık iyi bir noktaya geldi, insanların evini yenilemesi... Bu süreçte biz baştan itibaren çok iyi bir prensip belirleyemedik, belirleyemediğimize göre, bunda kimlerin kusuru var dersek, hepimizin kusuru var. Belediye, iktidar, vatandaş ve özel sektör olarak var” 


İstanbul'da yenileme ihtiyacı olan 


yapı sayısının yüzde 70-80 olduğunu ifade eden Uysal, “Benim İstanbul'da prensibim şu olacak, Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, kentsel dönüşüm muhakkak yerinde yapılacak. Evet, bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire yapılamayacak. O zaman nasıl bir yenileme yapılabilir? Büyükşehir olarak, 2018 büt- 


çemizde de kentsel dönüşüm için 1 mil 


yar lira bütçe ayırdık. Yerinde dönüşüm yaparken de vatandaştan yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak. Yani vatandaşa, “Senin daireni yıkıp yapalım ama 
120 metrekare ise 100 metrekare olarak 
20 metrekare düşük verelim? O yüzde 
20 metrekareyi ortalama İstanbul'da 
yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz. Yüzde 30-40 olarak belediye desteğimiz olursa, yerinde yıkıp yapmak istiyoruz. Temel prensibimiz bu” açıklamalarını yaptı. 

Uysal sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul'da yaklaşık 800 bin konutun 


bu şekilde yenilenmesi gerekiyor. Şu anda da biz bunu ilave ettiğimiz zaman tahmin ediyorum herhalde bir 15-20 bin konut, biz hazırız başlayalım konumunda olabilir. Bu şekilde bir çalışma ile 10-15 yılda İstanbul'da yeniden dönüşümün tamamlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'a nasıl ve niye ihanet etti tartışması yerine, geçmişte birçok yanlış yapıldı bu yanlışı önümüzdeki dönemde yapmayalım. Bizim de Büyükşehir olarak yaklaşımımız bu.” 
İstanbul'da yeni gökdelenlere izin verip vermeyeceği sorulan Uysal şu cevabı verdi: “Yeni gökdelenlere izin vermemek için mücadele edeceğiz.” Yeni AKM Projesi'ne de değinen Uysal, “Yeni AKM'nin gerçekten görüntüsü çok 


güzel. Yapıldığı zaman bu kadar güzel olur mu, bilmiyorum. Bazen projeler ya- 


pıldıktan sonra, projeden daha güzel, 


bazen de yapıldıktan sonra projeden daha az iyi olabiliyor. Temennimiz şu ki; mevcut projeden daha iyi olsun. Biz de prestij projesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AKM Projesi dünyada ses getirebilecek bir proje” diye konuştu. 
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BÜLGE RAPORU 


BEYLİKDUZU 
YAKINLAŞ || 


Beylikdüzü ulaşım olanaklarının çoğalmasıyla birlikte artık merkezi bir konuma ulaştı. 


EN 


BÖLGE RAPORU 


o stanbul'un birçok bölgesine göre yeni 


yerleşim alanlarından sayılan Beylikdüzü, 279.999 kişilik nüfusa sahip. 
Beylikdüzü, konumu itibarıyla Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde Çatalca Yarımadası üzerinde yer alıyor. 
Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Esenyurt ilçeleriyle komşu. 
Uzaklığı yüzünden sık sık espirilere konu olan Beylikdüzü ulaşım olanaklarının çoğalmasıyla birlikte artık merkezi bir konumda. 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Sırma Turgut bölge- 


En 


nımlı sınırlara sahip. 

İlçenin kuzeyinden Türkiye'nin doğusu ile batısını birleştiren karayolu bağlantısı D-100 (E5 - eski Ankara İstanbul karayolu) Karayolu geçmekte ve yukarıda da değinilmiş olduğu gibi Beylikdüzü ilçesinin kuzey sınırını oluşturuyor. Yerleşmenin yaklaşık olarak 5 
km kuzeyinden geçen TEM'e (Avrupa Transit Karayolu) ise Hadımköy ve Esenyurt olmak üzere 2 adet bağlantı yolu ile ulaşılabiliniyor. 

TEM Otoyolu'nun yanı sıra, coğrafi konumu itibarıyla Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan D100 ana arterinin 


üzerinde yer alıyor olması da Beylik- 


uluslararası limanların da kullandığı bir aktarma limanı olarak görev yapan ülkenin en büyük limanı. Bu durum lojistik trafiği açısından Ambarlı'yı öne çıkarmakla kalmayıp, lojistik sektör ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği yan tesis ve donatı alanlarını da (konaklama, ticaret, finans sektörü vb) yakın çevresine çeken önemli bir fonksiyon görevi görüyor. 

Toplu ulaşım hatları açısından da ulaşılabilirliği oldukça yüksek olan Beylikdüzü; otobüs, minibüs hatlarının yanı sıra metrobüs ve raylı sistemlerle de bağlantılar açısından kuvvetli bir destinasyon. 2009 yılında Beylikdüzü - 


TOPLU ULAŞIM HATLARI AÇISINDAN DA ULAŞILABİLİRLİRLİĞİ OLDUKÇA YÜKSEK OLAN BEYLİKDÜZÜ, OTOBÜS, MİNİBÜS HATLARININ YANI SIRA METROBÜS VE RAYLI SİSTEMLERLE OLAN BAĞLANTILAR AÇISINDAN DA KUVVETLİ BİR DESTİNASYON. 


nin mekânsal gelişimini şöyle anlatıyor: “İlçenin makroformunun biçimlenmesinde dayandığı coğrafi eşikler birinci derecede önemli belirleyici olurken, metropoliten alanının bütünü ile kurulmuş olan ulaşım bağlantı aksları ve özellikle de toplu ulaşım güzergahları bir diğer önemli belirleyici etken olarak öne çıkıyor. Güneyde Marmara Denizi'nden, kuzeyde D100 Karayolu'na kadar dayanan, 


doğu-batı uzantısında Büyükçekmece 


ve Küçükçekmece gölleri arasında kalan 


Beylikdüzü, coğrafi açıdan oldukça ta- 


düzü ilçesine önemli bir stratejik konum sağlıyor. Bu stratejik önemi perçinleyen bir başka unsur ise güneyindeki Marmara Denizi kıyısında önemli bir ticaret merkezi olup, dünyanın sayılı büyük limanları arasında yer alan ve konteyner yük hareketi 2.0 milyon TEU'yu aşan Ambarlı Ticaret Limanı'nın bu ilçede bulunmasıdır. Bütün Marmara Bölgesi ve İstanbul Metropoliten alanı başta olmak üzere son derece geniş bir hinterlanda sahip olan ve Ambarlı bulunduğu 


konum itibarıyla Karadeniz'de yer alan 


Söğütlüçeşme arasında hizmet vermeye başlayan ve 24 saat ulaşılabilirliği sağlayan metrobüs hattı Beylikdüzü ilçesinin erişilebilirliğini etkileyerek bölgeye yerleşimi tetikleyen önemli projelerden birisi. D100 Karayolu'nun Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında kalan ve orta şeritte işleyen bu toplu taşım sistemi, ilçeyi ulaşım düzleminde kuvvetli bir bağlayıcılıkla kente entegre etmiştir. Atatürk Havalimanı'na sadece 13 km uzaklıkta bulunan Beylikdüzü'nden TEM'e 2 adet bağlantı yolu (Hadımköy ve Esenyurt 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BÖ 


LGE RAPORU 


çıkışları) ile erişilebiliyor olması ilçenin ulaşılabilirliğini artıran faktörler. 

Bu durumda ilçe genelinde gerçekleşen büyüme, yayılma, yoğunlaşma hareketlerinin, sanayinin ardından alt 


bölgeler bazında parça parça ilerleme- 


sine neden oldu. Kapalı siteler şeklinde gelişen konut alanlarının belli bölgelerde yoğunlaşarak artmasına neden olan bu yaklaşım ilçenin stratejik ge- 


lişim ve büyüme dinamiklerini de yö- 


netmekte yetersiz kalmış, ilçenin tüm fonksiyon alanları aynı gelişim sürecinin sonuçlarını yaşamak durumunda kalmıştır. 

Giderek büyüyen gelişen ve yayılan bir metropoliten alan olarak İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden Beylikdüzü. 
1920'li yıllarda küçük ve mütevazı birer köy yerleşmesi olan Anarşa (Gürpınar), Gardan (Kavaklı), Trakatya (Yakuplu) ve 


Karvan köylerinin giderek göç alması, 


——— 


> 
<1 ğa b. SE İlin. | gelişmesi ve farklı yönetsel statülere kavuşması sonucu bölgenin kent içindeki konum ve ilişkilerinin değişmesi ve dönüşmesi ile bugünkü Beylikdüzü ilçesini oluşturmuşlardır. Kentin batı yakasında yer alan ve çağdaş konut alanlarıyla anılan Beylikdüzü ilçesi, bir yanda birinci derece deprem kuşağında kalan ve KAF'tan (Kuzey Anadolu Fay Hattı) etkilenen, diğer yanda Marmara kıyıları boyunca önemli bir tusunami tehdidi altında kalması nedeniyle doğal yapı ve riskleri bağlamında ciddi tehdit altındadır. Ancak ilçenin yasa dışı yapılanma adına son derece şanslı, korunmuş bir karakter sergilemesi, bu noktada önemli 


ve güçlü bir yön olarak kabul edilebilir. 


Şüphesiz ki sınırları içinde yer alan 10 
mahallesinin niteliği, profili ve gelişim süreci dolayısıyla fizik mekân adına verileri birbirinden farklılık göstermektedir. 
Ancak Beylikdüzü'nü, İstanbul Metropo- 


liten alanı bütünü içinde konut alanları 


ve özellikle de planlı konut alanlarıyla öne çıkan bir yerleşme olarak tanım- 


lamak doğru bir tespit olacaktır. Yeni 


gelişen bir yaşam bölgesi olarak ilçenin 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mekânsal özellikleri ve gelişimi ele alındığında da, sosyal ve teknik donatılar ve hizmet sektörü özellikle de ticaret fonksiyonlarıyla zengin bir altyapıya sahip olduğu izlenmektedir. 

Bölgede eski köy yerleşmelerinin çekirdekleriyle başlayan gelişimin, ilçenin Marmara kıyısında yer alan ve stratejik önemi olan Ambarlı Liman tesisleriyle devam ettiği izlenmektedir. Aynı dönemi izleyen süreçte bölgeye yerleşen sanayi ve küçük sanayi sitelerinin ardından 19801li yılların sonunda başlayan ve özellikle kooperatifler eliyle üretilen toplu konut alanlarının bölgede yer almaya başlamasıyla birlikte ilçe konut alanı kimliğini kazanmaya başlamıştır. 
Kendi donatı alanları dolayısıyla sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla birlikte kurgulanan ve yapılaşan bölge giderek 


önemli bir nüfusu çekmeye başlamış- 


tır. Gerek konut arzına yapılan katkı, gerekse planlı ve kendi içinde kendine yeten bir yaşam alanı olarak gelişmesi kullanıcının tercihini bölgeye yönelten faktörler olmuştur. TOKİ ve KİPTAŞ'ın başını çektiği bu kooperatifleşme ve toplu konut süreci ilçe için önemli bir şehirleşme hareketini de ateşlemiştir. 
İlçe 1995 yılında yapılan 1/5000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı'nn ardından 1995 
Gürpınar, 1996 Yakuplu, 1999 Kavaklı imar planlarıyla gelişimini sürdürmüş- tür. 2003 yılında onaylanan Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı ile planlı gelişme ilkleri belirlenmiştir. Ancak ilçenin bütüncül bir planın yapılması 2005 
yılına dayanmaktadır. Yine bu planın ardından onanmış olan Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ise 2007 tarihlidir. 


İstanbul'un önemli bir konut yerleşimi 


olarak üst ölçekli stratejik ve bütüncül 


plan kararlarından alt ölçekli uygulama imar planlarına ve hatta kentsel tasarım ve uygulama çalışmalarına kadar gidilmesi gereken analiz, etüt ve plan çalışmaları, şüphesiz ki bölgenin sağlıklı gelişimini sürdürülebilir kılacak en önemli faktörlerdendir. Beylikdüzü çekeceği fonksiyon alanları ve özellikle yakın çevresinde gerçekleştirilecek büyük projeler bağlamında bütüncül ve kapsamlı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gereken ilçelerden biridir.” 

Zingat'ın bölge raporuna göre Beylikdüzü ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 2.298 TL olurken, geri dönüş süresi 18 yıl olarak hesaplanıyor. Buna göre, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Beylikdüzü ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 172.367 TL ile 287300 TL arasında değişiklik gösteriyor. 
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BEYLİKDÜZÜ'NÜN MARKALI KONUT PROJELERİ 


İstanbul'un hızlı gelişen yerlerini yatırım fırsatı olarak değerlendiren yabancıların da gözdesi Beylikdüzü'nün bazı markalı konut projelerini bir araya getirdik. 


4 LİL İĞ bekl iŞ Giri 
Tekal MM 


İŞ MODERN AMBARLI 


12 BİN TL TAKSİTLE KENDİ İŞ YERİNE 
SAHIP OLMA FIRSATI 


5. Yapı'nın yeni projesi İş Modern Ambarlı, modem altyapısı ve avantajlı lokasyonu ile sanayi kuruluşlarının depolama, imalat ve atölye ihtiyacını karşılayacak. Ambarlı Limanı'na birkaç dakika uzaklıkta bulunan proje, firmaların tüm ihtiyaçlarına çözümler sunarken, yükselen yatırım değeriyle de kazandırmaya devam ediyor. 

İş Modern Ambarlı'da yaklaşık 250 m?'den 12.000 m9'ye kadar birleştirilebilir modüler alanlar bulunuyor. 10 metreye varan tavan yüksekliği ve 8,75 metre aks aralığıyla çalışma alanlarının en verimli ve kolay bir şekilde kullanımı için alternatifler sunuyor. Metrekarede 1 ton taşıma kapasitesine sahip proje, yüksek enerji tahsisi, bağımsız ünitelerde kişiye özel lojistik alanları, koridorların hava ve ışık almasını sağlayan ferah avlulara sahip. Sinpaş İş Modern sadece Ambarlı Limanı'na değil, E-5, TEM, Atatürk Havalimanı, 8. 
Havalimanı gibi ulaşım alternatiflerine yakınlığıyla, ayrıca Kıraç, İkitelli, Silivri, Çatalca, Çerkezköy gibi üretim üslerine de yakın mesafede bulunuyor. 

Depo, atölye, lojistik ve imalathane ihtiyacını modem bir altyapı ile karşılamak isteyen orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, tekstil, lojistik, depolama, mobilya gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm şirketlere ve sektörlere uygun olan İş Modern Ambarlı'da yerini almak isteyenlere satış sonrası destek de Sinpaş'tan verilecek. Sinpaş, sadece 12 bin TL taksitle kendi iş yerine sahip olma fırsatı, şirket bünyesinde 
48 ay faizsiz ödeme imkânı ve ister ara ödeme, ister aylık 
ödeme gibi avantajlar sunuyor. 


ALYA PENTA 


BÜYÜK AİLELER İÇİN... 


kkuş Gayrimenkul'ün Beylikdüzü'ndeki 3. projesi Alya 

Penta, teslim için gün sayıyor. Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Bulvarı'nda yükselen Alya Penta projesi, büyük ve ferah daireleri ile geleneksel ailelerin ilgisini çekiyor. 
Özellikle 2'76 metrekare büyüklüğündeki 5--2 dubleks daireler, aile büyükleri ile yaşayan ya da yeni evli çocukları ile aynı çatı altında ama ayrı yaşam alanlarında olmak 
isteyen aileler tarafından tercih ediliyor. Beylikdüzü'nde 2 
kilometre çapındaki 8 ayrı nitelikli okula komşuluk eden Alya Penta, aralarında Amerikan Kültür Koleji, Modem Eğitim Koleji, Uğur Okulları, Doğa Koleji gibi tanınmış markaların olduğu okullarda sınavsız olarak çocuklarını okutmak isteyenlerin bölgedeki yaşam adreslerinden biri haline geliyor. Proje, büyüklükleri 125-250 metrekare 
arasında değişen 50 konuta yer veriyor. Proje en fazla 5 
katlı bloklardan oluşuyor. Aile büyükleri ile birlikte yaşayan/ yaşamak isteyen iki aile birlikte fakat ayrı yaşam alanlarını kullanabiliyor. Yine isterlerse merdiveni kapatmak suretiyle bir katı kiraya verebiliyorlar ve bu da hane gelirine katkı sağlıyor. Günümüzde hükümetimizin 3 çocuklu aile yapısını desteklemesinin de etkisiyle yeniden kalabalıklaşmaya başlayan aileler, çocukları için ayrı yaşam ve çalışma odasını bugünden hazırlamak istiyor. Tüm bu faktörler Alya Penta'da 542 dubleks dairelerin en fazla ilgi gösterilen daireler olmasına neden oluyor. 2018 Nisan ayında teslime hazırlanan Alya Penta projesinde 276 metrekare büyüklüğündeki 542 dubleks dairelerin fiyatı 1.050.000 
TL'den başlıyor. 


İİ Şi tr 


58 * EMLAK ROTASI » OCAK 2018 


BÖLGE RAPORU 


AKROS İSTANBUL 


BÖLGENİN EN YÜKSEK BİNASI OLACAK 


kproje-Ertok Yapı-Kaysel ortaklığıyla 

Beylikdüzü, Büyükçekmece-Esenyurt kavşağında yükselen Akros İstanbul, 150 milyon liralık yatırım değerine sahip. Biri 35, diğer ikisi 
18 katlı 3 blok halinde yükselen Akros İstanbul, 
toplam 496 konut ve 33 ticari üniteden oluşuyor. 
Lüks bir yaşam projesi olarak düşünülen 
Akros İstanbul'da daire büyüklükleri, 79 ila 312 
metrekare arasında değişiyor. 14-0, 14-1, 24-1 ve 5-1 'den oluşan daire seçenekleri modüler yapıya sahip olduğu için 34-1 ve 4-1 büyüklüğünde daireler elde etmek de mümkün. 125 metreyle bölgenin en yüksek binası olarak inşa edilen proje bu özelliği ile adres verirken de büyük kolaylık sağlayacak. Akros İstanbul'da dairelerin satış fiyatları 330 bin TL'den, metrekare birim fiyatları ise 3.800 TL'den başlıyor. Teslimlerinin Aralık 2018'de gerçekleştirileceği Akros İstanbul, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere farklı ödeme imkanları sağlıyor. 
Akros İstanbul, 33 adet cadde dükkanına da sahip. Market, eczane gibi günlük gereksinmelerin karşılanabileceği dükkanların yanı sıra kafe ve restoranlar da buluşma mekanları olarak tasarlanmış. Büyük bir kapalı otoparka sahip projede ayrıca havuz, fitness, sauna, Türk hamamı gibi sosyal donatıları var. Akros İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'ne, TEM Bağlantı Yolu'na, hastanelere, okullara, AVM'lere ve havaalanına olan yakınlığıyla merkezi bir konuma sahip. 
Metrobüse komşu olan proje, planlanan metro durağına da birkaç adım mesafede yer alıyor. 


VİRA İSTANBUL 


BEYLİKDÜZÜ'NDE GENİŞ DAİRELER 


arını bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan Gül Proje, 

Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği Vira İstanbul'da uygun ödeme koşulları sunuyor. Toplam 1.156 konut ve 31 ticari birime ev sahipliği yapan Vira İstanbul, 92 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Toplam 17 bloktan oluşan Vira İstanbul'da, 70-200 metrekare arasında değişen 14-1, 2-1, 341 ve 4'lerden oluşan 
geniş daire seçenekleri mevcut. Vira İstanbul'da daire fiyatları ise 264 
bin TL'den başlıyor. Sakinlerine hareketli ve geniş sosyal imkanlar sunan Vira İstanbul'da arazinin 74 bin 500 metrekaresi yani yüzde 81'i yeşil alanlara ayrılmış durumda. Projede yer alan konutların yüzde 60'ı ise ikinci kattan itibaren deniz görüyor. Projede yer alan 
27 bin metrekarelik alanda spor donatıları yer alırken, birçok eğitim 
kurumuna da yakın konumuyla dikkat çekiyor. Vira İstanbul, E-5 karayoluna 2 dakika, sahile ise 3 dakikalık mesafede yer alıyor. 


ik kkk kkk, 


BABACAN PALACE 


269 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 


eylikdüzü bölgesindeki lüks projelerinden 

biri olan Babacan Palace, Babacan Holding tarafından hayata geçiriliyor. Projede toplam 
248 adet stüdyo, 141, 24-1, 3-4-1 geniş teraslı suit 
daireler yer alıyor. Osmanlı ve İngiliz mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla bütünleştiği Babacan Palace ayrıca 
5 yıldızlı otel konseptine sahip. Teslimlerin 
hemen gerçekleştiği, donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralayan projede daire fiyatları ise 269 bin TL'den başlıyor. Sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı bulunan proje E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olmasıyla da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Babacan Palace projesinden konut sahibi olmak isteyenler, hemen taşınıp ödemeye ise 1 yıl sonra başlayabiliyor. 
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Ş, Mighi 


sh va gi i 


znik adını verdiği gölü, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her toprağı ayrı 

güzel Türkiye coğrafyasında öne çıkan bir ilçe. Tarihin her döneminde 
ilgi gören bu yörenin yüz ölçümü 753 
km?, toplam nüfusu ise 44.690'dır. 
Temel geçim kaynağı tarım olan İznik, bereketli topraklara sahip ve Marmara Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turistik bölgelerinden biri. Roma, Bizans ve Erken Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eseri, tarihsel kent dokusu içinde hala yaşatmakta. 1331 yılında Osmanlı egemenliğine giren İznik, çinicilik ile 19-21. yüzyıllar arasında en parlak çağını yaşar. Günümüzde hala dünyanın en önemli müzelerinde İznik çinilerine rastlayabilirsiniz. Yerli sanatkarlar, İznik eğitim atölyelerinde çini eğitimleri vermekte ve yeniden restore edilen Süleyman Paşa Medresesi'nde ürettikleri 


çinileri satışa sunmaktadır. 


İZNİK'İN TARİHİ 

Adeta bir açık hava müzesi olan İznik, antik bir şehirdir. İznik'in çok eski bir tarihte kurulduğu, çevresindeki Prehistorik buluntulardan ve yörede bu- 


lunan bol miktardaki höyüklerden an- 


laşılmaktadır. İznik, Makedonya Kralı 


Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulmuş. Bu çağın geleneklerine göre, kurucusu Antigonius nedeniyle de 'Antigonia adını almış. 
Makedonya imparatoru Büyük İskender'in mirasçıları, General Antigonius 


ve General Lysimakhos, İmparatorluğu 


egemenlikleri altına almak için birbirleri ile savaştılar. Lysimakhos, M.Ö. 301'de Antigonius'u mağlup etti ve kenti yöne- 


timi altına alarak, o dönemin gelenekle- 


MKK EA 


rine göre kente sevgili karısının adı olan Nicaia adını verdi. 

Yörede egemen olan Bithynia Kralı Zipoites, M.Ö. 279'da Nicaia'yı ele geçirdi. Nicaia bir süre Bithynia Krallığına başkentlik de yaptı. Adına altın sikkeler basıldı ve bundan böyle tarihte “Altın Şehir” unvanı ile anıldı. Nicaia, Bithynia Krallığı İle Roma İmparatorluğu arasında uzun yıllar devam eden savaşlara sahne oldu. Sonuçta, Bithynia ordusu, General Lucullus komutasın- 


daki Roma ordusuna yenildi ve bu göl 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kentine Nicaea adı verildi. Şehir M.S. 
259 yılında Gotların saldırısına uğradı. 
Bunun üzerinde Romalılar, Bithynia Krallığı zamanında başlatılan ve M.S. 
12i yılında meydana gelen depremde büyük hasar gören surları daha güçlü olarak inşa ettiler. Şehri 4 ana ve 12 tali kapısı bulunan 4970 m uzunluğunda bir sur ile çevirdiler. Roma İmparatorluğu, M.S. 476 yılında Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılınca, İznik sonradan Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Nicaea Bizanslıların elinde büyük imar gördü. Şehirde kiliseler, su yolları ve sarnıçlar yapıldı. Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın Bizans ordularını Malazgirt'te 107Vde yenmesinden sonra, Selçuklular XI. yüzyılın sonlarında Bizans içlerine kadar yürüdüler. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075 tarihinde Nicaea'yı aldı ve 1080 yılında Selçuklu devletinin başkenti yaptı. Adını da Nicaea'nın izi anlamında “İznik” olarak değiştirdi. Böylece İznik bugünkü adına kavuşarak, Anadolu'daki ilk Türk başkenti oldu. 600.000 
kişilik 1. Haçlı Ordusu 1097 mayısında İznik'i kuşattı. Zorlu geçen savaşlardan sonra Türkler 1097'nin Haziran ayında şehri Bizanslılara teslim ederek yağmalanmasını önlediler. 

Haçlıların İznik'i alıp Bizanslılara bırakmasıyla bölgede 2. Bizans dönemi başlamış oldu. Selçuklu Türkleri, şehri ancak 22 yıl kadar ellerinde tutabildi. 
Bizans'ın saltanat soyudan gelen Theodoros Lascaris, İznik'e kaçar ve burada imparatorluğunu ilan eder. İznik, böylece 57 yıl boyunca başkenti Latin işgali altında olan Bizans İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olur. Bu dönemde surlarda önemli onarımlara girişildi ve surların önüne bir ön duvar inşa edilerek şehrin korunması güçlendirildi. Başkent İznik'te Theodoros Lascaris'den sonra dört imparator tahta çıkar. Sonuncu olan VII. Michael (1259-1282), 1261 yılında 


Constantinopolis'i (İstanbul) yeniden ele geçirerek Latin İmparatorluğu'na son verir. Böylece Constantinopolis yeniden Bizans imparatorluğu'nun başkenti olur. 

Osman Bey, zamanında İznik'i ele geçirmek amacıyla seferler düzenler ancak İznik Sultan Orhan Bey (1326- 1362) zamanında 1331 tarihinde fethedilir. Böylece İznik 234 yıllık bir aradan sonra yeniden Türk idaresine girmiş olur. Özellikle 11. Murat ve Çandarlılar döneminde şehir tepeden tırnağa imar edilmiş ve birçok cami, medrese, han, 


hamam bu dönemde yapılmış. İznik, 


İznik'te bunları yapmadan dönmeyin 


» Çini Çarşılarını ziyaret etmeyi unutmayın. 
* Lefke, Yenişehir ve İstanbul kapılarını görün. 

* Bayraklı dede denilen tepeden İznik'i kuşbakışı izleyin. 

" Pek çok önemli eseri bünyesinde barındıran İznik Müze'sini ziyaret edin. 

* İznik Gölü'ne karşı lezzetli balıklar yiyin. 

- Roma Tiyatrolarını görün. 

- Tek bir çivi kullanılmadan sadece ağaçtan inşa edilmiş Elmalı Ağaç Camii'ne gidin. 


İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan sefer ve kervan yolunun üzerinde önemli bir durak ve konaklama merkezi olmuştur. 
İznik, Türk kültür hayatında da önemli bir yere sahip. Uzun yıllar birçok ulema ve şairin yetiştiği bir kültür merkez olmuş. Çağın en ünlü alimleri İznik'teki medreselerde ders vermeye başlamış. Bu yüzden de İznik'e Ulema Yuvası (Alimler Diyarı) denmiştir. 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının arkeolojik ve etnografik kalıntıları mevcut olan İznik'te tarihin 


izleri hala hüküm sürüyor. 
Kaynak: İznikdefteri 
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İZNİK'İN TARİHİ VE 
DOĞAL GÜZELLİKLERİ 


SANSARAK N 
ONU İZNİK GÖLÜ 


- i Muhteşem bir doğaya ve 
“© zorlu trekking parkurlarına sahip olan kanyon doğa severlerin her daim ilgisini çekiyor. Turizm şirketleri bu parkurda doğa yürüyüşleri turları düzenlemektedir. 
Kanyon, Bursa'ya 82 
kilometre uzaklıktaki İznik ilçesinin 17 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. 


648 yılında İznik'e uğrayan Evliya Çelebi bu güzel 
göl şehri için şöyle yazar: “Burası beşinci iklimin yaşandığı yerdir. Suyu ve havası çok güzeldir. Bu gölün çevresinde 45 tane köy vardır ki, bunlar bağlı bahçeli, 

camili, hamamlı, küçük birer çarşılı mamur köylerdir. 
Bu gölün suyunda civar ahali çamaşır yıkar. Hiç sabun sürmedikleri halde yine de bembeyaz olur. Bu gölde 
70 çeşit balık bulunur.” İznik Gölü Marmara'nın en 
büyük Türkiye'nin ise beşinci büyük gölüdür. Tektonik bir tatlı su gölüdür. Teknotik bir çukur içinde oluşan İznik Gölü'nün yüzölçümü 310 km?, uzunluğu 33 km, genişliği 12 km, çevresi 95 km'dir. Çevresi bereketli topraklarla dolup taşar. 


DELİKLİTAŞ TAŞ OCAĞI 
Re döneminden YEŞİL CAMİİ 


günümüze dek 

iletildigi bilinen bölgedeki | znik'in sembollerinden biri olan Yeşil 

taş ocaklarının en B Me i Camii Osmanlı mimarisinin de ilk 

büyüğüdür. Antik dönem örnekleri arasında yer alır. Çandarlı 

işletmeciliğinin izlerini Hali İbrahim Paşa tarafından 

taçir Büroöak, özellikle yaptırılan caminin tarihi 1378 

Roma döneminde yapılan yılına kadar uzanır. Cami inşasına 

yedi tapınak, tiyatro, 1378 yılında Çandarlı Halil İbrahim 

forum, Agora, gymnasium Paşa ile başlanmış, ölümü üzerine 

gibi anıtsal yapılara taş 1392 yılında ise oğlu Çandarlı Ali Paşa tarafından 

temininde kullanılmıştır. tamamlanmıştır. Yapının minaresi incelendiğinde Selçuklu mimarisinin etkilerine rastlanmaktadır. 

Bölgenin önemli tarihi duraklarından sayılan Yeşil 


İZN İ K KALESİ Camii ismini ise yeşili çinili ve tuğlalı mimarisinden alır. 
İznik Kalesi'nin tarihi MÖ. 
2581'li yıllara kadar dayandığ bilinmektedir. Üç ana kapısı 
, olan kalenin uzunluğu 4 bin 
”“ 970 metredir ve yüksekliği yaklaşık olarak 10-13 metredir. Kalenin en dikka özelliği İstanbul ve Lefke Kapılarında bulunan M.Ö. 3. 
yüzyıla ait olduğu ileri sürüle bir savaşın tasvir edildiği kabartmalardır. 


KIRGIZLAR 
> TÜRBESİ 


ırgızlar Türbesi, Yenişehir 

Kapısı yakınlarında yer alır. Tarihi hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 
14. yüzyılda Orhan Gazi döneminde yapıldığı rivayet edilir. Yapımı sırasında yontma taş ve tuğla kullanılmıştır. 
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BÖLGE 


Dünyaca ünlü İznik Çinileri, Büyük Selçuklular'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan günümüze gelen bir sanatın eserleridir. 


ini; Osmanlı döneminde, sanatın 

en yüksek mertebesine erişmiş bir ürün olmuştur. Hamurunda yüksek oranda kuvars bulunur. Çininin özelliği olan sertlik, sağlamlık, renklerin canlılığı, parlaklığı ve derinliği, kuvarsın yoğunluğu ile sağlanmıştır. Asırlara meydan okuyan çinilerin renklerinin ve sır'ın bozulmamasının nedeni kuvars'tır. İznik'te 
16. Yüzyılda ortaya çıkarılan bu teknik son derece zor bir üretim şeklidir. 
Dünya sanat tarihi içinde çok önemli bir yeri olan Türk çini ve seramik sanatının geçmişi 8. ve 9. yüzyıllara, Uygurlara kadar uzanır. Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular'dan kalan bu mirası, Anadolu'nun kültürel geçmişiyle 


birleştirerek başarılı bir senteze ulaşmıştır. 
İznik Çini Sanatının ana hatlarının oluşmaya başladığı Anadolu Selçukluları dönemindeki ilk en önemli teknik gelişme, sırlı tuğla tekniği ve düz renkli çinilerdir. 
Bu dönemin renkleri firuze, kobalt mavi, patlıcan moru ve siyahtır. Sözü edilen 

bu tekniklerin dışında, sivil mimaride ve saraylarda kullanılan farklı tekniklerle de karşılaşılır. Bunlar minai, sıraltı tekniği 

ve lüster tekniğidir. Minai tekniğinin 

en yetkin örneklerine, Konya Alaadin Sarayı'nda rastlanır. Minai tekniğinde üretilen bu çiniler, mor, mavi, firuze, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyahtır. Bu teknikte boyaların bir kısmı sıraltına işlenir, bir kısmı ise sırüstüne işlendikten sonra ikinci kez 


fırınlanır. Bu teknikte tema, saray hayatını anlatan minyatürlerdir. 

Ayrıca Anadolu Selçukluları'nda kare, altıgen ve üçgenlerden oluşan düz ve yaldızlı çiniler de duvar süslemelerinde kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları'nın parlak dönemi, Osmanlılar Dönemi'nde sarayın büyük desteği ile gelişir. Bu gelişim farklı tekniklerin, renk ve desenlerin oluşmasına yol açmıştır. 15. 
yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başı Osmanlı çini sanatı açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu dönemde geliştirilen ilk teknik mavibeyaz tekniktir. 1'7. yüzyıl ortalarına kadar süren bu tekniğin en belirgin özelliği sert ve beyaz hamurdan üretilmesidir. 
Mavi-beyaz tekniğin desenlerinde yoğun olarak 15. yüzyıl Ming porselenlerinin etkisi görülmektedir. Osmanlı saray nakkaşlarının elinden çıkan desenler, İznik atölyelerinde uygulanır ve pişirili Bu dönemde karo üretimi, evani üretiminin gerisinde kalmıştır. Üretilen karolarda ise altıgen form ön plana 


r. 


çıkmaktadır. Bu çinilere İstanbul Topkapı Sarayı'nda rastlanmaktadır. 16.yüzyıl ortalarına kadar yanlışlıkla Şam işi olarak adlandırılan evaniler yine İznik'te üretilmiştir. Çiçek ağırlıklı bu üslupta, kobalt mavi, firuze yanında patlıcan moru, kimyon yeşili kullanılmıştır. Bu üslupta duvar karosu birkaç yapının dışında kullanılmamıştır. 

16.yüzyılın ikinci yarısından itibaren çiniler kırmızı sıraltı tekniği ile üretilmiştir. Bu teknikle üretilen çinilerin üretim yeri yine İznik'tir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi olan Kanuni Dönemi'nde üretilen bu çiniler artık tam anlamıyla mimaride kullanılmaya başlanmıştır. 
Mimarbaşı olan Sinan'ın zamanın en görkemli yapılarında çini kullanmayı tercih etmesiyle ilgili olarak karo üretimi evani üretiminin önüne geçmiştir. 
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.. Eski MN oturan yöre e alihi kendi ekmeklerini pişirdikleri ev fırınları ise hala duruyor. 


Patatesli Ekmek: 
Akşamdan ev hamuru hazırlanır, sabah bir miktar patates haşlanır, kabukları soyularak rendelenir. Unun içine akşamdan mayalanmış maya ve rendelenmiş patates, ılık su 

ile hamur yapılır, kabartılmaya bırakılır. 
Hamur kabartıldıktan sonra ekmek tahtalarına konarak bekletilir, iyice ısınmış fırında üzerine susam serpilerek pişirilir. 

Sazan Pilavlı Dolma: Önce sazan balığı yüzülerek temizlenir. Sadece kuyruk ve kafası kesilir. Büyük bir tavada bol zeytin yağı ile kızartılır. Pirinç yıkanıp hafif kaynatılır. Pirinç, maydanoz, karabiber, nane, yeşil ile soğan karıştırılır ve balığın içine doldurulur. Belli miktarda su konur, üzeri yufka ekmeği ile kapatılır ve fırına verilir. 15-20 dakika kadar suyu çekilinceye kadar pişirilir. 

Papaz Yahnisi: Yayın balığı hariç herhangi bir balıktan yapılabilir. 
Domates, yeşil biber, tuz, toz biber, soğan kullanılır. Balıklar temizlenip zeytinyağın ile kızartıldıktan sonra başka bir tepsiye dizilir. Sos şeklinde hazırlanan 


malzeme balıkların üzerine yayılır, yeterli miktarda su ilave edilir. 
20 dakika pişirilir ve yeşil 
salata ile servis yapılır. 
Balık Kıskı: Tatlı su kefali, sazan, akbalık türlerinden yapılır. Kuyruk kısmına kadar balık sırtından yarılır, içi temizlenir. Fakat havyar ve sütü bırakılır. Ateşte ızgara arasına sıkıştırılarak pişirilir. Zeytinyağı ile yağlanır ters çevrilerek yeniden pişirilir. Bu esnada kendi kendine balık yarılır, yağlı taraf ateşte yine pişirilir, balık kızarır, servise hazır olur. Limon dökülebilir. 

Balık Kepekleme: Sazan, yayın, 

ördek ve ilik balığından yapılır. Balıklar temizlenir. Domates, yeşil biber, soğan, tuz, toz biberden bir karışım yapılır. 
Balıklar tepsiye dizilir, hazırlanan bu malzeme balık üzerine yayılır, bol zeytinyağı dökülür, az su ilave edilir ve ateşte pişirilir. Kaynamaya başladığı zaman biraz salça konur, 20 dakika pişirilir, salata ile servis yapılır. 

Balık Çorbası: Sazan balığı veya kırlangıç balığından yapılır. Balık temizlenir bütün olarak tencereye 


konur, yeterli kadar su konduktan sonra bir limon, bir baş soğan ve bir demet maydanoz suya ilave edilir. Bir süre kaynatılır. Su süzülür, balıklar soğumaya terk edilir. Doğranan soğanlar ile bir miktar yağı ile tencerede kavrulur, 

salça konur, soğuk su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kuşbaşı şeklinde kesilen balıklar kılçıklarından temizlenir kaynayan suyun içine atılır. Kuru nane, maydanoz konur. 20 dakika piştikten sonra servise hazırdır. 

Mafiş: Hamur yufka şeklinde açılır, dört köşesi kesilir. Kare şeklindeki hamur 

beş parçaya ayrılarak örülür, şekil verilir. 
Sonrasında ise yağda kızartılır, hazırlanan matın şekerli suyun içine atılır. Sonra çıkartılır, dinlenmesi için başka bir tepsiye konur ve soğuduktan sonra servis edilir. 
Mamalika: Tencereye belirli ölçüde 

su konur, içine biraz tereyağ katılır. Su lınmaya başladığında serpiştirilerek içine un katılır ve hamur haline gelinceye kadar pişirilir. Pişen hamur tepsiye yayılır ve kaşıkla üzerine bastırılarak küçük izler yapılır, bu hamurun üzerine kızdırılmış yağ dökülür. Daha sonra isteğe göre şeker, pekmez, ekşimik, rendelenmiş peynir dökülür. 
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İSTANBULUN 
HANLARI 


İstanbul'un hanları yaşayan ticaret müzeleri olarak ve yıllara meydan okuyarak karşımızda duruyorlar. Hepsi korunaklı ve hayattan kopuk, bir o kadar da hayatın içinde... Üşenmeyip gezmenizi öneririz. Çok şey öğreneceksiniz. 


ir yerden bir yere giden yolcuların ve tüccarların barınması 

için yapılan yer” olarak tanımlanır hanlar. Önce atların bağlandığı, insanların konakladığı hanlar daha sonra; depoları, atölyeleri ve ticaret yapan dükkanların yer aldığı yapılar olarak zamana direnmiş. 1460 yılında başlayan han inşaatları 20. yüzyılın başarına kadar sürmüş. İstanbul hanları genellikle Eminönü-Unkapanı, Beyazıt-Sultanhamam, Beyazıt-Aksaray ve Haliç-Galata-Beyoğlu bölgelerinde yer alıyor. Özellikle tarihi yarımada bölge- 


sinde yer alan hanların çoğu depo ve 


hangar olarak kullanılıyor. 


Büyüğünden küçüğüne her hanın en önemli noktasında bir çay ocağı bulunuyor. Kapalıçarşı bünyesindeki Çukur Han, Çuhacı Han, Kızlarağası Han ve Yolgeçen Han'ın butik otele dönüşmesi 


projesi uzun bir süre konuşulmuştu. 


NASIL GEZELİM? 


Kapalıçarşı'da 20'den fazla han bulunuyor. Çarşının Beyazıt Kapısı'ndan Nuruosmaniye Kapısı'na doğru sırasıyla Yolgeçen Hanı, Sorguçlu Han, Baltacı Han, Rabia Han gibi hanlar bulunuyor. 
Örücüler Kapısı'ndan güneye doğru gidildiğinde ise Küçük Safran Han, Çukur Han, Cebeci Han, Evliya Han, Ağa Han, 


Bodrum Han gezilebilir. Çarşının Doğu kısmında ise Zincirli Han ve Varakçı Han yer alıyor. Nuruosmaniye Kapısı'n- 


dan çıktıktan sonra soldan inip Çuhacı 


Han'a uğrayabilirsiniz. 

Mısır Çarşısı Ketenciler Kapısı'ndan Mahmutpaşa istikametine doğru çıktığınızda ise Sabuncu Han ve Leblebici Han gibi birçok tarihi yapıyı görebilirsiniz. Mahmutpaşa Yokuşu'nda da Kürkçü 


Han, Büyük Yıldız Han sizi bekliyor olacak. Mahmut Paşa Yokuşu'nun en başına dönüp bu kez Çakmakçılar Yokuşu'na girmeyi unutmayın. Bu yokuşta Büyük Yeni Han ve Büyük Valide Han isimli iki büyük han karşınıza çıkacak. 
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TAŞHAN 

Laleli Şehzadebaşı'nda bulunan Taşhan dizilerle meşhur olmuş bir han. 1763 yılında TI. 
Mustafa döneminde yapılan Taşhan, yeniçerilerin askeri kışlası olarak hizmet vermiş. Han bünyesinde 72 oda bulunuyor. Günümüzde turistlere yönelik eşya satan mağazaların bulun- 


duğu hanın avlusunda bir de kafe bulunuyor. 


SHAN 


1993 , /9 


OCAK 2018 » EMLAK ROTASI * 67 


d 
— ie aI 
E mi 
© uu aI 
— 
2C5 
© 
5 
har 


TARİH 


İstanbul'un en görkemli hanlarından Büyük Valide Hanı 1. Ahmed'in eşi Kösem Mahpeyker Sultan tarafından inşa ettirilmiş. Handaki mescit de Kösem Sultan tarafından yaptırılmış. 
İki katlı olarak tasarlanan hanın ilk yapıldığı yıllarda 300 odası olduğu söyleniyor, günümüze ise 210 odası kalmış. 
Bir efsaneye göre Osmanlı döneminin en zengin kadınlarından Kösem Sultan gizli hazinesini bu hana gizlemiş. Büyük Valide Han, Eminönü'nde Çakmakçılar Yokuşu, Fırıncılar ve Nasuhiye Sokak- 


ları arasında bulunuyor. 


Laleli Şehzadebaşı'nda bulunan Taşhan 
dizilerle meşhur olmuş bir han. 1763 


yılında IT. Mustafa döneminde yapılan Taşhan, yeniçerilerin askeri kışlası olarak hizmet vermiş. Han bünyesinde 72 
oda bulunuyor. Günümüzde turistlere yönelik eşya satan mağazaların bulunduğu hanın avlusunda bir de kafe bulu- 


nuyor. 


Ağa Han Kapalıçarşı içinde, Yorgancılar Sokağı üzerinde yer alıyor. 18. yüzyılda inşa edilen hanın alt katları depo, üst katları dükkan şeklinde tasarlanmış. Hanın avlusunda yer alan tarihi çeşme ilk yapıldığı zamanları hatırlatan tek ayrıntı. 
Bugünlerde handa derici dükkanı gibi 


mağazalar görebilirsiniz. 


18. yüzyılda Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılan han, ilk yapıldığı haliyle günümüze kadar gelebilmiş. 
Osmanlı hanları için güzel ve etkileyici bir referans niteliğindeki hanın Uzun Çarşı ve Kıble Çeşme'ye bakan 


bölümlerinde aktif dükkanlar bulunu- 


yor. 


En) po” H bei u 


Yine 18. yüzyıla ait bir han. Kapalı- 


çarşı Yağlıkçılar Caddesi üzerinde karşımıza çıkıyor. Zaman içinde geçirdiği bakım ve onarımlardan dolayı büyük değişime uğramış handa turistik eşya satan dükkanlar başrolde. 


1817 yılında Mahmutpaşa Yokuşu'nda inşa edilmiş bir han burası fakat inşa süreci hakkında bilgi bulmak neredeyse imkansız. Günümüzde hanın avlusunda tekstil üzerine çalışan birkaç mağaza görebilirsiniz. Hanın modern merdivenlerinin altındaki geçit Mahmutpaşa Yokuşu'na bağlanıyor. Bu geçitte 


hanın çay ocağı bulunuyor. 


Büyük Yolgeçen Hanı, Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'ndan girince Kalpakçılar Caddesi yer alıyor. İki katlı ve tek avlulu handa bugün çoğunlukla kuyumcu ve derici mağazaları bulunuyor. Şehrin en 


hareketli ve cıvıltılı hanlarından birisi. 


Cebeci Han, Kapalıçarşı'nın en ünlü hanlarından birisi. Cebeci Han'da eskiden askerlerin savaşlarda korunmak için bedenlerine taktıkları cebe isimli koruma elbiseleri üretiliyormuş. Buradaki orijinal dükkanların hepsinde o dönem- 
den kalma bacalı ocaklar yer alıyor. 1894 
yılındaki depremde yıkılmış olan Cebeci 


Han, ilk planına uygun bir biçimde yeni- 


den inşa edilmiş. 
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Nargile kültürüyle ünlenen Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nde sadece nargile içilmiyor. Hanın Beyazıt kapısından içeriye girdiğinizde otantik bir dünya bulacağınızı söyleyelim. Osmanlı vezirlerinden Çorlulu Ali Paşa'nın yaptırdığı bu medrese zamanında okuma imkanı olmayan ve İstanbul'a okumaya gelen 12-16 yaş arası çocukların konaklaması sebebiyle yaptırılmış. 


Büyük Yeni Han, Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı arasındaki Çakmakçılar Yokuşu'nda yer alıyor. Han, 1764 yılında II. Mustafa tarafından inşa ettirilmiş. 
İki avluya sahip üç katlı han, 1. Dünya 


Savaşı'ndan sonra, işgal kuvvetlerinin 


Zincirli.Han 


karargahı olarak da kullanılmış. Gümüş ustalarıyla tanınan Büyük Yeni Han sarı duvarları fotoğrafla uğraşan herkesin iş- 


tahını kabartacak cinsten. 


Kapalıçarşı'da Mercan Kapısı'na yakın olan Zincirli Han günümüzde kuyumcular tarafından kullanılıyor. 18. yüzyılın sonlarında yaptırılan hanın kimin tarafından inşa ettirildiği bilinmiyor. Bordo renge boyalı hanın dantel gibi mimarisi 


gözlerden kaçmıyor. 


TARİH 
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Mahmutpaşa Yokuşu'nda bulunan Kürkçü Han İstanbul'un en büyük hanlarından. Veziriazam Mahmut Paşa tarafından inşa ettirilen Kürkçü Han'ın iki adet avlusu bulunuyor. Döşemelik kumaştan perdeye her türlü ev tekstil ürünü burada insanların hizmetine sunulmuş. 
Özellikle yün konusunda doyuma ulaş- 


mak isteyen insanların uğrak yeri. 


Çuhacı Han 1718-1730 yılları arasında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış. Mahmutpaşa Yokuşu'nun başında Kılıççılar sokağı ile 


Çuhacı Han sokağı arasında yeralan han 


LAR 


a 
SEBZELİ DÖNER ” 
ci 


A, 


4 ir 
J li : 


Da 


İşl m > Hi onlar u 


1755 yılında büyük bir yangın atlatmış. 
Hanın ikinci katından bakınca muazzam bir Nuruosmaniye Camii manzarasıyla 


karşılaşacaksınız. 


16. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş Leblebici Han, Tahtakale'de, Fincancılar Yokuşu'nda bulunuyor. Hanın kalbine dar bir koridordan geçerek ulaşıyorsunuz. Döküntü ve hüzünlü görüntüsünün altında dantel gibi işlenmiş bir yapı oldu- 


ğunu fark etmeniz zor değil. 


Laleli'de bulunan Hasan Paşa Hanı, Sey- 


yid Hasan Paşa tarafından 1740 yılında yaptırılmış. İnşa edildiği dönemdeki halini koruyamayan han son restorasyon 


çalışması ile biraz olsun kendine gelmiş. 


Bizans dönemine ait Sepetçi Han, Kapalıçarşı'nın Beyazıt çıkışında bulunuyor. 
Yapıldığı dönemde konaklama için kullanılan handa günümüzde 70 adet dükkan yer alıyor. Derici dükkanlarıyla meşhur Sepetçi Han bir zamanlar ayakkabıcı 


dükkanlarıyla ünlüymüş. 


Hem Mahmutpaşa Yokuşu hem de Ta- 


rakçılar sokağına açılan Kaşıkçı Han'ın 
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18. yüzyılda yapıldığına dair bilgiler mevcut. Şehirdeki birçok hana göre son derece bakımlı ve düzenli. Bugün handa farklı alanlarda hizmet veren iş yerleri 


bulunuyor. 


KUŞAKÇI HAN 
19. yüzyılda yapılan handa adından da anlaşılacağı üzere kuşak imal ediliyormuş. Kapalıçarşı Örücüler Kapısı Sokağı'nda yer alan hanın girişinde toptancılar hizmet veriyor bugün. Kapalıçarşı'nın gizli güzelliklerinden birisi 


diyebiliriz onun için. 


KÜÇÜK ÇUKUR HAN 


Mimar Sinan'ın eserlerinden Rüstem Paşa 


İşl m > H ob U 


Camii'yle komşu olan han mahkeme salonu olarak inşa edilmiş. Efsanevi Pala Kostüm de bu han içinde yer alıyor. Onun dışında genel olarak kapalı ve kaderine terk edilmiş dükkanların yer aldığı bir han olarak tanımlayabiliriz burayı. Diğer adı da Rüstem Paşa Hanı olan Büyük Çukur Han da, hemen Küçük Çukur Han'a komşuluk eden başka bir yapı. 


NARMANLI HAN 


Tünel'de İsveç Konsolosluğu'nun karşı sında bulunan Narmanlı Han görkemli bir tarihe sahip. 1831 yılında inşa edilen handa 1880 yılına kadar Rusya Büyükelçiliği hizmet vermiş. 1914 yılına dek 


Rus hapishanesi olarak kullanılmış. Nar- 


| 
i g- 


İ Leblebici Han 


TARİH 


manlı Ailesi'nin satın aldığı bina Narmanlı Yurdu olarak da hizmet vermiş. 
Bu yurtta Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi birçok isim ikamet etmiş. Han, şu sıralar büyük bir restorasyon çalışmasından geçiyor, sonuç ne olacak hep birlikte gö- 


receğiz. 


KIZLARAĞASI HANI 

18. yüzyılda yapılan Kızlarağası Hanı, Kapalıçarşı'nın kuzeyinde yer alan Tığcılar, Perdahçılar ve Tacirler sokağının çevrelediği yerde bulunuyor. Her ne kadar orijinal mimarisinde kayba uğradıysa da şehrin karakteristik hanların- 


dan birisi. 
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İSTANBULUN 


YALILARI 


İstanbul'un nefes kesen güzelliğine en büyük katkıyı yapan şüphesiz Boğaz'ın tarihi yalılarıdır. 


oğrafi olarak tüm dünyanın büyük 
İstanbu 


hayranlıkla takip ettiği 
Boğazı, hem maddi hem manevi değerleriyle tarihe geçiyor. İki kıtayı birbirine bağlayan ve ender görülen 


bir güzelliğe sahip olan İstanbul Boğazı 


tek başına taşıdığı turistik değerle mega 


kente turist çekiyor. Her birinde ayrı ayrı 


hikayeler yaşanmış ve tarihe tanıklık etmiş binalar manevi değerini zirveye çıkarırken, dakikalarca izlediğinizde gözlerinizi, beyninizi dinlendiren dingin yapısı, karşı tarafta başka bir kıtaya bakıyor olmanın heyecanı da bölgeyi yaşamak için en değerli lokasyon haline 


getiriyor. 


Öngörünüm bölgesindeki yalılar ile geri görünümdeki binaların gayrimenkul fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Bu konuda bölgede çalışan emlak danışmanlarının farklı farklı tahmin ve söy- 


lemleri olsa da son dönemde en keskin 


rakamları Türkiye Veri İşleme Merkezi TÜVİMER ortaya koydu. TÜVİMER 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Boğaz dosyamıza öncelikle lokasyo- BOĞAZİÇİ'Nİ N EN nun maddi değeriyle ilgili kısımdan,yani OD EGE RLI | LÇ ESİ Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta B EŞİ KTAŞ faaliyet gösteren TUVİMER araştırma- TUVİMER Genel Müdürü Altun, sından başlayalım: Boğaziçi'nde konutların ortalama metre-TUVİMER araştırmasına göre, Boğa- (o kare fiyatının en yüksek olduğu ilçelerin ziçi'nde 95 bin bina, 660 yalı bulunuyor. o başında 16 bin 500 lira ile Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki 53 milyon 255 o geldiğini belirterek, Beşiktaş'ı 13 bin bin metrekarelik yapı stokunun değeri (o 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz 
550 milyar lira seviyesinde hesaplanr o ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar'ın izlediyor. Söz konusu rakama Boğaz'da tespit (ğini söyledi. Metrekare fiyatı en yüksek edilen 660 yalının 17 milyar dolarlık de- Oo mahalleler Vaniköy, Bebek, Beylerbeyi, eri de dahil edildiğinde Boğaziçi'ndeki oRumelihisarı, Yeniköy, Kuruçeşme, Aryapıların toplam değeri 610 milyarliraya (o navutköy, Ortaköy, Pınar, Mirgün ve İs- 


ulaşıyor. tinye, en düşük mahalleler ise Tokatköy, TUVİMER Genel Müdürü İshak Kur- o Ferah, Bahçelievler, Kısıklı, Çamlıbahçe tuluş Altun: TUVİMER İstanbul Değer ( ve Yavuztürk olarak dikkat çekiyor. 

Haritasr çalışmasının #üncü raporunda Boğaz'da en değerli mahallelerde 


çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirte- o metrekare fiyatları 100 bin liraya kadar 


rek, ilk kez 1983 Boğaz Yasası'yla sınır- o çıkabiliyor. Avrupa Yakası'nda yer alan ları çizilen Boğaziçi'nde 114 milyon 453 iş yerlerinin ortalama değeri Anadolu 


bin metrekare arazi bulunduğunu, söz (Yakası'na oranla 3 kat fazla. Anadolu 


konusu arazinin yüzde 6'sının şehir mer- o Yakası'nda bulunan toplam iş yerlerinin kezinde, yüzde 4Vinin ön görünümde, değeri 11 milyar 873 milyon lira iken, 


yüzde 12'sinin geri görünümde, yüzde (o Avrupa Yakası'nın toplam iş yeri değeri 


4Tinin de kırsal kesimde kaldığını açık” o 36 milyar 383 milyon lirayı buluyor. 
ladı. 

Altun'un verdiği bilgilere göre; Bo- 17 MİLYAR DOLARLIK ğaziçi” diye bilinen İstanbul'un boğaz YALILAR, TARİHE bölgesinde ön ve arka görünümde bulu- OG EÇEN HIKAYELER 


nan toplam yapı alanı 53 milyon 255 bin Boğazın her iki tarafını karşılıklı 


metrekare. İş yeri ve konutları içerenbu (olarak perdeleyen yalılar ise hem mevverileri sadece boğazdaki yapıların top- o yapıların ortalama metrekare fiyatı 9bin cut ekonomik değeri hem de tarihe lam değerinin 610 milyar lira olduğunu (o 500lira seviyesinde. geçen hikayeleri ile manevi değeri gösteriyor. Bir başka ifadeyle boğazdaki Yapı stoku açısından Anadolu Yakası (o perçinliyor. 

tüm yapıların ekonomik değeri dolar ba- ile Avrupa Yakası arasında 7 milyon Boğaz kenarında 366 tanesi birinci zında yaklaşık olarak 200 milyar dolar (o metrekarelik bir fark bulunuyor. Toplam O ikinci veya üçüncü derecede tarihi niteseviyesinde bulunuyor. Ortaya çıkan bü- (o yapı alanı Anadolu Yakası'nda yaklaşık ( liğe sahip olmak üzere toplam 660 yalı yüklüğün daha anlaşılabilir olması için (o 23 milyon 33 bin metrekare, Avrupa Ya- (o bulunduğu tespit edilmiş. 660 yalının bir karşılaştırma yapmak gerekirse, KK- o kası'nda ise yaklaşık 30 milyon 222 bin O toplam değeri 17 milyar dolar yani orta- 


TC'nin 2016 yılı toplam geliri 10 miyar o metrekare. lama 60 milyarlira... 
222 milyon lira (3 milyar dolar) olarak Anadolu Yakası'nda ortalama metre- Milyar dolarlık bu yalılarda ise geçbelirlendiğinde sırf boğazdaki yapıların o kare fiyatları 7 bin 500 lira iken Avrupa (o mişte pek çok sultan, pek çok paşa ya- 


60 tane KKTC'nin milli gelirine denk ol (o Yakası'nda ise rakam 10 bin liranın üze- (o şamış. İşte seçilmiş hikayelerden bazı 


duğu anlaşılıyor. rine çıkıyor. örnekler: 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ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ YALISI 


Il. Abdülhamid'in oğlu Burhaneddin Efendi için amcası Abdülaziz tarafından 1911'de satın alınan ve şehzadenin adını taşıyan 64 odalı bina Boğaz'daki en büyük yalılardan biri. Şehzade yalıyı 1912'de kendi zevkine göre yeniden yaptırmış. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'dan ayrılan Burhaneddin Efendi New York'a yerleşmiş. Şehzade, Osmanlı Hanedanı'nın son reisi olan Ertuğrul Osman Efendi'nin de babasıydı. 

İİ Amcazade ve Kıbrıslı Yalıları'ndan sonra en uzun rıhtıma sahip sahilhanelerden biri. Türk asıllı Mısırlı Ahmed İhsan Bey yalıyı satın alınca halk arasında adı Mısırlılar Yalısı olarak da geçmeye başlamış. 


MABEYİNCİ FAİK 
BEY YALISI 


aktinde Haydarabad 

Nizamı Bereket Şah'ın eşi Esra Bereket'in yaşadığı, Beylerbeyi'ni süsleyen bu güzel yalı Sabancı Ailesi'ne satılmıştı. 
Yapı, bir kült film olan Topkapı filminde de kullanılmıştı. Melina Mercouri ve Peter Ustinov'un 
başrollerini paylaştığı 1964 
yılında çekilen filmde hırsızlar Topkapı Hançeri'ni çalmaya çalışıyorlardı. 


ABUD EFENDİ YALISI 

O ve Kıbrıslı yalıları arasında kalan Abud Efendi Yalısı 1900'lerin başında adını taşıdığı Abud Efendi tarafından satın alınmış. Abud Efendi'nin kızı olan ve İstanbul 

sosyetesinin önemli fertlerinden Belkıs'ın dillere destan düğünü bu binada yapılmış. 


KONT OSTROROG YALISI 


oğaz'ın en tarihi binalarından biri. 

İslam hukuku konusunda uzman olan Polonya doğumlu Leon Ostrorog, Osmanlı İmparatorluğu'na danışmanlık yapmış. Galata bankerlerinden olan Lorando'ların kızı Jeanne ile evlenen kontun misafirleri arasındaki ünlü isimlerden biri de Pierre Loti'ymiş. Yalı Rahmi Koç'a ait. 


74 * EMLAK ROTASI » OCAK 2018 


Talim Uluları TARIK 


ii Paşa Yalısı, Boğaziçi'nin en dikkat çeken yalılarından biri. Boğaz'ın en eski ve klasik ahşap yalısının ortasındaki 

# oval salon, sekiz küçük odaya 

İ geçilen geleneksel Osmanlı yalı mimarisinde tasarlanmış. Önce yalının sahibi Sadullah Paşa, sonra da oğlu intihar edince yalı uğursuz kabul edilerek boşaltılmış. Daha sonra Sadullah Paşa'nın akrabası Seyfullah Esin tarafından alınan yalı, günümüzde Esin'in eşi Emel Esin'in kurduğu Tek-Esin Vakfı'na ait. 


KK Marmara'ya durmadan akan sulara şahitlik yapan Zarif Mustafa Paşa Yalısı, Il. Mahmud'un kahvecisi 
Kani Bey tarafından 1800'lerde satın alınmış. Yalı, 1848 
yılında Zarif Mustafa Paşa'nın mülkiyetine geçmiş. Yalı eski bir Bizans manastırının kalıntıları üzerinde yer aldığından Ayazma (Kutsal Su Kaynağı) halen binanın bahçesinde bulunuyor. Yalı 2000 yılından beri burada oturmakta olan başka bir ailenin mülkiyetinde. Aile Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmak için Colin Powell, Oprah Winfrey, Madeleine Albright ve Rus Grand Düşesi Maria Vladimirovna Romanova gibi önemli misafirleri yalıda ağırlamış. 


863 yılında Aristarhis Ailesi, eski bir binanın yerine yeni 

bir yalı yaptırmış. Burayı daha sonra satın alan Abdülhalim Paşa, yalının hem harap hem de istediği büyüklükte olmaması sebebiyle Çanakkaleli mimar Petraki Adamanti'yi daha büyük bir bina yapması için görevlendirmiş. Öldüğünde oğullarından Said Halim, diğer sekiz kardeşinin hisselerini satın alıp tek başına buranın sahibi olmuş. Zaman zaman önündeki heykelden dolayı Aslanlı Yalı olarak da adlandırılıyor. Neoklasik bir mimariye sahip Said Halim Paşa Yalısı 1995 yılında şaibeli bir yangının kurbanı oldu. Geçirdiği restorasyondan sonra özellikle düğünler için kullanılan popüler bir mekan haline geldi. 
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YILANLI YALI ebek'ten Rumeli Hisarı'na doğru yürürseniz, karşınıza önce Kayalar Mescidi ardından da XVIII. yüzyılda inşa edilen 

Yılanlı Yalı çıkacaktır. 11. Mahmud, Hariciye Nazırı (Dışişleri 

Bakanı) Mustafa Efendi'nin yalısını pek beğenmiş ve konuyu 

ortak dostları Said Efendi'ye açmış. Said Efendi arkadaşını 

ve yalısını korumak için yalının yılanlı olduğunu uydurmuş. 

Padişahın yalıyı almasını önlemiş ama yalının adı da "Yılanlı Yalı" 

olarak kalmış. Yalı 1964 senesinde çıkan şaibeli bir yangınla 

tamamen yanmış. 1989'da mirasçısından satın alınan yalının bir kısmı aslına uygun olarak restore edildi. Diğer kısmı ise beton bir apartman ve üzerinde Yılanlı Yalı yazıyor. 


Uluları u 


HEKİMBAŞI SALİH 
EFENDİ YALISI 


Gü İmparatorluğu'nda, Il. Mahmud zamanında açılan ilk tıp okulundan mezun olan Salih Efendi üç sultanın doktorluğunu yapmış bir botanik bilgini. Salih Efendi'nin bahçesinde diktiği gül “Hekimbaşı Gülü adıyla anılıyor. Hekimbaşı 63 yaşında iken ders verdiği 
16 yaşındaki Çerkez güzeli Payidar'la evlenmiş. XX. 
yüzyılın ortalarında İngiliz gezi yazarı Freya Stark'ın da misafir olduğu yalı, 1905 yılında ölen Salih Efendi'nin Payidar'dan olan mirasçılarına ait. 'Bin Bir Gece' gibi dizilere de ev sahipliği yapan yalı 2010'da restore edildi. 


FETHİ AHMED PAŞA YALISI 


uzguncuk'ta göreceğiniz muhteşem bina Fethi Ahmed Paşa Yalısı ya da diğer adıyla Pembe Yalı XVII. yüzyılda geleneksel mimari üslupta yapılmış. Fethi Ahmed Paşa, Sultan Abdülmecid'in ablası Atiye Sultan'la evliymiş. 
“ Sarayların dekorasyonundan sorumluymuş. 
1 Fethi Ahmed Paşa, 1846 yılında Aya İrini'de 
İstanbul'un ilk askeri müzesini kurmakla görevlendirilmiş. 1911 ve 1948 senelerinde İstanbul'u ziyaret eden İsviçreli mimar Le Corbusier yalıya hayran kalmış. Besteci Franz Lizst burada misafir edilmiş. Yalının sadece selamlık kısmı bugüne ulaşabilmiş. Harem * bölümü 1927 senesinde çıkan yangında kül -; olmuş. Yalının arka tarafındaki koru da aynı adı © taşıyor; Fethi Paşa Korusu olarak halka açık ve < içinde belediyenin bir işletmesi de var. 
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2 EKİN Hamid-i Evvel Camii'nin yanında XVII. yüzyıl eseri, zarif bir 
yapı olan Şerifler Yalısı bulunuyor. 1945'teki istimlak sırasında Harem kısmı yıkılmış, sahille bağlantısı kesilmiş. Boğaz'ın Avrupa Yakası'ndaki bu en eski yalı bir zamanlar Mekke Şerifi Hüseyin'e (1854-1931) aitmiş. 
Şerif Arapları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandırması karşılığında İngilizlerden kendi krallığını tanımasını istemiş. Arabistanlı Lawrence ile işbirliği yaparak Haziran 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış. 
Yalıda bezeme sanatının masalsı örneklerini bulmak mümkün. Bina şu anda Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı tarafından kullanılıyor. 


ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki 
Komodor Remzi Bey yalısının son sahibi Nata Holding'in patronu Namık Tanık. Taban oturma 

alanı 153, toplam kullanım alanı ise 634 metrekare olan yalıda 

4 salon, 6 oda, 7 banyo ve 
tuvalet ile asansör bulunuyor. 
Binanın girişinde ise tek katlı 25 
metrekare kullanım alanı bulunan görev binası mevcut. 


eykoz Paşabahçe'de yer alan 7 bin 

634 metrekarelik yalı arsası, 47.5 
metre rıhtım boyuyla Boğaz'ın en uzun rıhtımlı yalıları arasında yer alıyor. Yalı, bin 800 metrekarelik taban oturumuyla da en büyük yalı olma özelliğine sahip. 
Arsada biri 2 katlı diğerleri tek katlı 
4 adet yapı ve 100'ün üzerinde ağaç 
bulunuyor. Bahçede sonradan yapılmış bir de tenis kortu var. 


gatha Christie ünlü “Orient Ekspresi'nde 

Cinayet' adlı romanını yazmak için İstanbul'u ziyaret ettiğinde bu yalıda misafir edilmiş. Neo-barok tarzında yapılan binayı Afif Ahmed Paşa'nın ailesinden Pera Palas'ın eski sahibi Misbah Muhayyeş almış. 
Müjde Ar'ın başrolde oynadığı, TRT yapımı, Aşk-ı Memnu dizisi burada çekilmişti. Yalı 
1001 Gece dizisinin son sezonunda da 
kullanıldı. 


RK“ Küçüksu Plajı'nın hemen yanında yer alan 64 metrelik rıhtıma sahip yalı XVII. yüzyılda Sadrazam Mehmed İzzed Paşa için yaptırılmış. Üç değişik 

& sultana sadrazamlık yapmış olan Kıbrıslı i Mehmed Emin Paşa önemli bir devlet 

İ adamıymış. İmparatoriçe Eugenie, Irak Kralı Il. Faysal, Şair Yahya Kemal Beyatlı yalıda kalmış isimlerden bazıları. 
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Osmanlı döneminin önemli Velojifeldiştelela olan yazlık saraylar pek. çok öneri tarihi - e Zen meseleye ve toplantıya şahitlik etmiş. Bir olalfelşsrefei “devlet erkanının yazlık ofisi olan yazlık saraylar günümüzde: e noktaları < arasında ollaşTeekelWolasi ediyor. 
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MER 2 ke 


Beylerbeyi Sarayı 

smanlı padişahlarının Has 

Bahçeleri arasında yer alan Beylerbeyi çevresi Bizans döneminde "İstavroz Bahçeleri! 
diye bilinirmiş. 11. Mahmud'un yaptırdığı yazlık saray bölgenin açılışını yapmış ve gelişim bundan sonra başlamış. Il. Mahmud'un yaptırdığı yazlık sarayı Sultan Abdülaziz yıktırmış ve yerine günümüzdeki Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırmış. Sarayda mimar Serkis Balyan imzası karşımıza çıkar. 
Saray inşası sırasında 5.000 kişi çalışmış. Bir dönem İstanbul'u ziyaret eden yabancı devlet adamları Beylerbeyi Sarayı'nda konaklıyormuş. Avusturya imparatoru Franz Joseph, İran şahı Nasreddin ve Kral VIli. Edward ya da Fransız İmparatoriçesi Eugenie bu isimler arasında. 
Saray, Haremlik ve Selamlık olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor; altı salon ve 26 oda bulunuyor. 
Sarayın en etkili yerlerinden birisi Haremlik bölümü, Sultan ll. 
Abdülhamid ömrünün son altı yılını geçirdiği oda da Haremlik'te. 
Haremlik kısmında Boğaz manzaralı banyo da dikkat çekiyor. 
Haremlik bölümünden çıkınca bayramlaşma törenleri için kullanılan yere çıkıyorsunuz. Tavanda Osmanlıca olarak yazılmış adalet temalı yazılar dikkatten kaçmıyor. Masaları süsleyen Çin, Japon, Fransız yapımı vazolar büyüleyici güzellikte. Sarayın kendisi kadar görkemli olan bahçesi de nefes kesiyor. Kademe kademe taraçalar şeklinde tasarlanmış bahçelerin en tepesinde olimpik bir havuz bulunuyor. 
Bu havuzun etrafında sarayın bir parçası olan Sarı Köşk, Ahır Köşk ve Mermer Köşk bulunuyor. Sarayın en sürprizli kısmı, günümüzde bazı sergiler için kullanılan tünel. Il. Mahmud Dönemi'nden kalma bu tünel, 1970'lere kadar bir otoyol olarak kullanılıyordu. 
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TARİH 


Küçüksu Kasrı 
BR. avcı köşkü olarak tasarlanan Küçüksu Kasrı bir zamanlar 'Bağçe-i Göksu' olarak anılan bölgede inşa edilmiş. Göksu Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü yer olarak tanımlayabiliriz. Osmanlı padişahlarının gözdesi Küçüksu ve çevresine “Kandil Bahçesi' adı verilmiş. Bölgede yapılan ilk saray Sultan I. Mahmud döneminde inşa edilmiş. Daha sonraları bu ahşap Osmanlı konağı Ill. Selim döneminde bakımdan geçirilmiş. Günümüzdeki Küçüksu Kasrı, Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılmış. Bina ünlü mimarı Nikogos Balyan imzası taşıyor. 1857 yılında hizmete açılmış. Barok stilinde inşa edilen yapının her ayrıntısında Osmanlı döneminin yansımasını bulacaksınız. Padişahların sadece avlanmak ve dinlenmek için yaptırdığı Küçüksu Kasrı Abdülaziz döneminde Galler Prensi Edward, Eflak Boğdan Prensi Jean Alexandre gibi isimler tarafından ziyaret edilmiş. Atatürk'ün de gözdesi olan kasır, Cumhuriyet Dönemi'nde de bir süre devlet konuk evi olarak hizmet vermiş. 1994 yılından bu yana tamamen halkın ziyaretine açılmış. 


Tebl Uzzluk Sarayları U 


Cemile Sultan Korusu bdülmecid'in kızlarından biri olan Cemile Sultan buradaki sahil sarayında yaşıyormuş. 

1914 yılında yıkılan sarayının arsasını ve 

arkasındaki koruluğu Yunanlı iş adamı 

Likardopulos satın almış. Kendisi 1944 yılına dek 

buradaki korunun da sahibi olmuş. Sonra Cemil 

Filmer burayı satın almış, korudaki 27 salondan 

oluşan köşk, 29 Ekim 1952'de Cumhuriyet 

Bayramı gecesinde elektrik kontağı yüzünden 

çıkan yangınla yok olmuş. 

Cemil Filmer, 1969 yılında korunun büyük 

bir kısmını Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik 

Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı'na satmış. 

Koru bundan sonra bir süre kendi kaderine 

terk edilmiş. İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Cemile Sultan'ın 

önemli mirasına sahip çıkmış ve burayı yeniden 


canlandırma çalışmalarına girmiş. Korunun efsane köşkü bugün yaşamasa da onun yerine farklı sosyal tesisler yapılmış. 


Esma Sultan Sarayı 

Günümüzde düğünlere ev sahipliği yapan Esma Sultan Sarayı, Ortaköy'de Boğaz Köprüsü'nün altında bulunuyor. Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'ın adını taşıyan saray, Esma Sultan'a evlilik 


i hediyesi olarak verilmiş. Esma Sultan öldükten 


sonra, Abdülhamit tarafından kızı 1899 yılında Cemile Sultan'a armağan edilmiş. 1915 yılına 
kadar Osmanlı hanedanına ait olan saray, 1918 
yılında Rum okulu, 1922 yılında tütün deposu, 1950'li yıllarda mobilya deposu olarak kullanılmış. 
1975 yılında çıkan bir yangınla saray oldukça 
hasar görmüş. 2001 yılında son hali verilmiş. 
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Te Ürik Saraylar U 


TARİH 


a 


Günümüzde havalı düğün, davet mekanı 

| ve oteli Çırağan Sarayı, 
#8 Osmanlı Dönemi'nin gözde yazlık saraylarındandı. Saray, 
Sultan Abdülaziz tarafından 1871 Sarkis 
Balyan'a yaptırılmış. 


Bugün Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan saray, 19. yüzyılda Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından inşa ettirilmiş. 1838 yılında İngiltere, Belçika ve Fransa ile Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda zarar görmesine sebep olan Baltalimanı Fal emel na ev sahipliği yapmasıyla da tarihe geçmiş. 
Cumhuriyet döneminde oldukça bakımsız kalan 
saray, 1943 
yılında Sağlık 
Bakanlığı'na devredilmiş. 


Sarayburnu'nda bulunan Sepetçiler Kasrı, Sultan Ill. Murat zamanında yaptırılmış. İlk yapıldığı zamanlar Topkapı Sarayı'nın bir parçası olan Sepetçiler Kasrı'nı padişahlar donanmanın sefere çıkışı için kullanırmış. 1980 yılında yapılan restorasyonla birlikte sarayı Basın Yayın Genel Müdürlüğü kullanmış. 


Feriye Karakolu 


Bina bugünlerde Feriye Lokantası olarak kullanılıyor. Asıl adı Feriye Karakolu olan yapı, 19. yüzyılda inşa Smm Saray birçok önemli tarihi olaya da şahitlik etmiş. Örneğin Osmanlı padişahı Abdülaziz intihar ettikten sonra'bufaya getirilmiş. Abdülaziz'i öldürmekle suçlanan Beşinci Murad'ın korucuları da bir süre Feriye Karakolu'nda kalmış. 
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ASIR KORUMACILIK 
ÇOCUK İÇİN İYİ DEĞİL 


Korumacılığın dozunu kaçırmak, çocuğa iyilik yaptığını düşünürken, onun gelecekte özgüven sorunu yaşayan, hassas ve içe kapanık bir birey olmasına yol açabiliyor. 


ocuklarını her şeyden koruyan, kollayan bazı aileler, iyi bir şey yaptığını düşünse de aşırı koruyucu ebeveyn tutumu çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. 
Anne-babaların çocuklarıyla ilgili kay- 


gılarını azaltmak için başvurdukları 


bu tarz yöntemler, ruhsal açıdan sıkıntı yaşayan çocukların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Çünkü çocuklar dünyayı önce ebeveynleri vasıtasıyla görüp tanıyor. Onlara nasıl davranılırsa, doğru olanın bu olduğunu, kendisinin de dış dünyayla aynı ilişkiyi kurması gerektiğini öğreniyor. Söz konusu tutum uzun yıllar devam ettiğinde, kişilik de bu yönde gelişiyor. Ancak bu şekilde yetiştirilen çocukların talepkâr, inatçı, onaylatmaya ihtiyacı olan, benmerkezci kişilikte gelişme ihtimali artıyor. Aşırı 


koruyucu ebeveynlerin çocuklarının 


sürekli birinin varlığına ihtiyaç duyan, bağımlı, özgüveni az, hata yapmaktan korkan, hassas, içe kapanık, reddedilme korkusu nedeniyle kendini ifade etme zorluğu yaşayan kişilere dönüşebileceğinin altını çizen Emsey Hospital Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Orhan Karaca, “Çocuk, hayatınıntüm dönemlerinde bu çerçeveyle uyumlu davranış sergileyebi- 


liyor” diyor. 


CEZALANDIRMA 
DAVRANIŞLARI 
ETKILIYOR 


Anne-babalar, disiplinin cezalandırma ve bir mahrum etme davranışı olduğunu düşünse de aslında bu durum sınırlama, planlama, erteleme, otokontrol gibi başlıkları da içeriyor. Ebeveynlerin, çocuk gelişiminde her ikisinin de 


önemli olduğunu unutmaması gerekti- 


ğini belirten Uz. Dr. Karaca, şöyle devam ediyor: “Sevgi veren, ağız birliği içinde tutarlı davranan bir davranışı benimsemek, çocuğa empatiyle yaklaşmak önem taşıyor. Anne-babaların aşırı katı, serbest bırakan ya da aşırı sevgi gösteren, donuk bir tutum ve sevgi anlayışı içinde olmaması gerekiyor. Çocuk gelişimiyle ilgili fikir ayrılıkları olsa da ailedeki ye- 


tişkinlerin bunu çocuğa yansıtmadan, kendi aralarında konuşarak halletmesi önem taşıyor. Çocuğun yaşına uygun 


bir sınırlama stratejisi belirlenmesi, iki 


yaşındaki çocukla 12 yaşındaki erge- nin aynı kefeye koyulmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Sınırların, çocuğun eğitimi için şart olduğunu ancak, aşırı sınırlanan çocukların pasif ve içe kapanık olabileceğinin de unutulmaması önem taşıyor. Çocuğun yönetildiğini 


düşünmeyeceği, aynı zamanda belirli 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PSİKOLOJİ 


sınırların da dışına çıkamayacağı bir sistem içinde eğitilmesi öneriliyor. Ebeveynin, çocuğun erişkin bir birey olduğunda kendi başına yaşamını devam ettirmesi ve sorunlarını çözebilmesini amaçlayarak eğitim vermeyi amaçlaması gerekiyor. Sorumluluk alması sağlanan çocuğun, kendini özgürce ifade 


edebileceği bir ortam oluşturulması da 


gerekli davranışlar arasında yer alıyor.” 


AŞIRI İLGİ VE | 
SERBESTLİK TERS ETKİ 
YAPABILIYOR 

Eğitimin gevşek tutulduğu, aşırı ilgi ve serbestliğin ön plana çıktığı ailelerde yetişen çocuklarda sorumluluk duygusu yeterince gelişemiyor. Bu ortamda yetişen çocukların benmerkezci, talepkar ve alaycı olma eğiliminde olduğu görülüyor. Anne ve babasının kendisi dışında başka çocuklarının olması ve sevginin bölüşülmesi onu rahatsız edebildiği gibi güven duygusunu da zedeleyebiliyor. Yarışmak zorunda olduğunu hissetme ve onaylanmama endişesi, bir mücadelenin doğmasına yol açıyor. Kardeşe karşı agresyon ve öfke gelişiyor Bu da alay etmek, paylaşamamak, karşı gelmek, kavga etmek, 


mızmızlanmak gibi biçimlerle kendini 


gösteriyor. Uz. Dr. Karaca, böyle durumları ailenin öngörmesi ve bu tür davranışlar ortaya çıktığında çocuğun değersizlik düşüncelerini değiştirmeye çalışmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Çocuğun gerekçeleri- nin fark edilmeye çalışılması, ayrıntılı dinlenmesi ve düşüncelerinin yargılanmadan net bir şekilde öğrenilmesi 


gerekiyor” diyor. 


Anne-babalar arasında yaşanan tartışmalar, çocukları yakından etkiliyor. 
Yüksek sesli tartışmalar nedeniyle uyku düzeninin bozulması, yoğun stres nedeniyle oluşan baş ağrısının yanında çocuklarda huzursuzluk, mutsuzluk, özgüven eksikliği gibi psikolojik sonuçlara da rastlanabiliyor. Eşlerin kavgası, çocuklarda ebeveynin ayrılacağı yönünde korkulara dahi yol açabiliyor. 
Kavgaların şiddet uygulama boyutuna gelmesi ise çocuğun psikolojisini daha derinden etkiliyor. Çocuk hem psikolojik hem de fiziksel şiddette özgüvensiz bir ortamda büyümenin yanı sıra mide bulantısı, karın ağrısı, uykusuzluk gibi psikosomatik belirtiler gösterebiliyor. 
Boşanan çiftlerin çocuklarında değişken ruh haline daha sık rastlanabildiği- 


nin unutulmaması gerekiyor. 


Kavgalar, çocuklarda derin izler bırakabiliyor 


Uz. Dr. Orhan Karaca, kavgaların çocuklar üzerindeki etkilerini şöyle sıralıyor: 

" Çocuklar kavgaların nedenini anlayacak olgunlukta ve yaşta olmadıklarından, olaylar karşısında şaşkınlaşarak, gelecek kaygısı yaşayabiliyor. 

" Bebekler anlaşmazlıkları anlamasa da ev içerisindeki stresi yoğun biçimde hissediyor. Huzursuzluklarını ağlayarak, uykuya dalmayarak gösterebiliyor. 

" Çocuklar evdeki kavgalar nedeniyle olanları unutsa da bilinçaltında travmaya varabilen psikolojik sorunlar varlığını uzun yıllar sürdürebiliyor. 

» Evde anne-babasının anlaşmazlığına şahit olan çocuklar, ileride karşı cinse karşı güvensizlik hissedebiliyor. Bu durum ileriki yaşlarda, mutlu evlilik yapılmasına engel oluşturabiliyor. 

" Bazı çocuklar yaşadığı travmadan dolayı öfke, içe kapanma, sinirini kontrol etmede zorlanma, depresif düşünce biçimleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumlar, uzun süreli psikolojik tedaviyi gündeme getirebiliyor. 
" Çocuklar en güvendiği kişiler olan ebeveynini iletişim kuramazken gördüğü için, dış dünyaya karşı güvensiz bireyler olarak yetişebiliyor. 

» Bazı çocuklar, aile içi anlaşmazlıklarından dolayı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayabiliyor. Okuldan kaçma, yüksek sesle konuşma gibi abartılı ve yanlış davranışlara yönelebiliyor. 

» Okul başarısı ve ders notlarında düşüşe rastlanabiliyor. 

- Çocuklar dikkat çekmeye çalışmak için evden kaçma gibi davranışlar sergileyerek, ilgiye ihtiyaç duydukları konusunda işaretler verebiliyor. 
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uykuları 


Pembe ve beyazın ön plana çıktığı bebek odaları masalsı görüntüleriyle dikkat çekiyor. 


ebekleri için konforu ve güvenliği bir arada tercih eden ebeveynler, kolay depolama alanına sahip Selena Baby serisi ile ufak alanlarda dahi büyük rahatlık yaşıyor. Farklı yaşlara ve yaşam tarzlarına hitap eden ürünleriyle Çilek, miniklerin geceleri mışıl mışıl uyumaları için ürünler geliştirmeye devam ediyor. 

Klasik tarz baskılı tasarımı, beyaz eskitme görünümle taçlandıran Selena Baby serisi, anne adaylarını bebeklerini huzur içinde uyutabilecekleri bir ortamla buluşturuyor. Bebeklerin eşyalarını daha kolay düzenlemeye yardımcı olan bebek odaları, çekmecelerin içerisinde bulunan bölümleriyle de bebekle- 


rin eşyalarını daha kolay saklanmasına 


olanak veriyor. 


3 kapılı dolabında kullanılan porselen 
kulplarla Selena Baby, ayrıntıya önem veren ailelerin tercihi olurken, dolap kapaklarındaki fren sistemi sayesinde de 


miniklerin sessiz bir ortamda uyumasını 


sağlıyor. Uygun fiyatla da göz dolduran Selena Baby ile Çilek, bebeklerin güvenliklerini aileleri kadar düşündüğünü bir kez daha kanıtlıyor ve duvara sabitleme aparatıyla miniklerin oda içinde rahatça 


dolaşmasına olanak tanıyor. 


Yeni yıla yeni konsepti 


Yastık, mumluk, şamdan gibi ev aksesuarlarında kırmızı renk öne çıkıyor. 


b yılda evlerini yenilemek isteyenler için Buka Sofa tüm mobilya ürünlerinde yüzde 20 indirim ve ikinci kılıfta yüzde 40 indirim sağlıyor. Yeni yılın kendine özgü rengi kırmızı en çok tercih edilen renkler arasında. Buka Sofa'nın beğenilen modelleri arasında yer alan Sunflower, yeni yıl dekorasyonu için yeni yüzüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Buka Sofa mağazalarında yerini alan kırmızı renkli Sunflower yeşil ve beyaz ile kombinlenerek yeni yıl coşkusuna ortak oluyor. Yeni yılın vazgeçilmez renkleri arasında yer alan kırmızı, yeşil, gümüş ve altın renkli mumluklarını sofralarını renklendirmek isteyenlerin beğenisine sunuyor. Aralık ayı boyunca boyunca yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulan mumluklar farklı desenleriyle şık bir hediye alternatifi oluyor. Buka Sofa'nın kırmızı ve yeşil tonlarındaki yastıkları ise hem evlere sıcak bir hava katıyor hem de yeni yılda ideal bir hediye oluyor. 
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Üç boyutlu duvar panelleri 


Dekorawali duvar panelleri üç boyutlu desenleri ve doğal görünümleriyle dekore edildikleri mekanlara farklı bir estetik katıyor. 


ekorawall, iç mimarlara, dekoratörlere ve dekorasyonda farklılık arayan kullanıcılara yönelik duvar panelleri hazırladı. Dekorawall duvar panelleri, üç boyutlu yapısı ve doğal taş/tuğla desenlerini yansıtan tasarımı ile dekore edildikleri yaşam alan- 


larına bir derinlik katıyor. 


HEM DEKORATİF 
HEM FONKSİYONEL 


Dekorawall duvar panelleri, 

esnek olmaları nedeniyle kıvrımlı ei alanlara rahat uygulanabiliyor, kolay kesilip eklenmesi sayesinde projelerine doğal taş veya tuğla deseni uygulamak isteyip uygulayamayan ya da inşaat ve boya kirliliği ile uğraşmak istemeyen tüketicilere ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek ısı ve ses yalıtımı da sağlayan duvar panelleri, aynızamanda fonksiyonel bir ürün olarak öne çıkıyor. Esnek bir ürün olması nedeniyle çarpmadan kaynaklanan yaralanmala- 


rın da önüne geçen ürün, çocuk odaları, oyun alanları ve kreş- 


e 


NE, mi 


ti 


ler için sağlıklı bir alternatif sunuyor. DekorowalI duvar panelleri ses ve 1sı yalıtımı işlevinin yanı sıra su geçirmiyor, zamanla yapışkanlığını ve izolasyon özelliğini kaybetmiyor, koku yapmıyor, kolay temizleniyor, antibakteriyel özelliğe sahip bulunuyor, toksik madde içermiyor ve darbeyi yüzde 100 absorbe ediyor. Dekorawall, oturma odası, çocuk odası, mutfak ve salon gibi yaşam alanlarının yanı sıra ofis, spor salonu, kreş, teras, mağaza, fuar standı, hastane, iş 


yeri, kış bahçesi iç mekan tasarımlarında da uygulanabiliyor. 


Kış soğuna karşı 


Özdilek'ten geyik temalı ve — kahverengi nevresim takımları. ö 


— zdilek, kırmızı, beyaz ve kahve tonlarının bolca kullanıldığı yeni yıl temalı nevresim takımları 

ve battaniyeleri satışa sundu. Geyikli battaniyeler, tasarımında kahve tonlarını ve yeni yılın rengi kırmızıyı Üzerinde taşıyan nevresim takımları, kişisel detaylara önem veren tasarımlarıyla kullanıcısının beğenisini kazanıyor. Marka aynı zamanda sevdiklerinize armağan edeceğiniz sürprizler için de, yüzlerce hediye alternatifi sunuyor. 
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N 


2013 |(ASARIMLAR 


Dekorasyon dünyasında 2018 yılında öne çıkacak tasarımlar belirlendi. 


ç Dişi tüketicilerin tasarıma dahil olabildiği kişiselleştirilmiş ürünlerin, fonksiyonel ve modüler tasarımların daha fazla ön plana 

çıkacağını söyleyen Buka Sofa Tasarım ve Proje Direktörü Hans Stöger; maksimalizmi minimalizimle 

buluşturan mobilyaların tüketicileri beklediğini belirtiyor. Dekorasyon dünyası her geçen yıl daha da gelişirken yepyeni tarzlar ve fikirlerle ilerlemeye devam ediyor. Değişen hayatlara ve ihtiyaçlara cevap verebilen modüler mobilyalarıyla ön plana çıkan Buka Sofa”'nın Tasarım ve Proje Direktörü Hans Stöger; 2018 yılında ön plana çıkacak dekorasyon trendleri hakkındaki bilgiler paylaştı. Önümüzdeki yılın trendlerindeki anahtar vurgunun maksimalizmin minimalizimle buluşması olduğunu söyleyen Stöger; birkaç yıldır devam eden endüstiriyel dekorasyon akımının bu yeni tarza dönüşmeye başlayacağını belirtiyor. Hans Stöger, “2018 tasarımlarımız çizgileriyle minimalizme yaklaşıp sadeleşirken, ölçüle- 


rindeki büyümeyle maksimalizmle buluşuyor “dedi. 


Hayal gücünü geliştiren yataklar 

e çocuk ve genç odası kategorisindeki tematik ürünleriyle ailelerin ve çocukların beğenisini kazanan Çilek, 

genç odası takımlarından bebek odalarına, araba yataklardan 

tamamlayıcı ürünlere kadar çocukların ve bebeklerin odalarında 

ihtiyaç duyulan birçok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor. 


86 


EMLAK ROTASI « OCAK 2018 


DEKORASYON 


Yatak odalarında doğallık 


alın çizgilerin dikkat çektiği Aprilla 

Yatak Odası, ruhunda taşıdığı enerji ile yaşam alanlarına farklı bir atmosfer getiriyor. Ahşabın naturel dokusunun gerçeğe en yakın haliyle ortaya çıktığı yatak odaları kullandığı beyaz tonlar ile başarılı bir kompozisyon oluşturuyor. 


Mutfaklarda Akdeniz renkleri 

M utfak sektöründeki 60 yıllık birikimi ile İtalyan tasarımını, kalitesini ve estetiğini bir araya getirerek Türkiye'de Eczacıbaşı güvencesiyle tüketicilere 

sunuluyor. Kullandığı materyaller ve renk uyumları ile mutfaklara başka bir 

atmosfer katan Berloni mutfaklar, yüzde yüz İtalyan konsepti ve tasarım 

anlayışıyla dizayn edilmesinin yanı sıra çevreye de duyarlı olarak üretiliyor. 


Doğal taşlarla gelen 


sadelik 
M imari ve tasarım amaçlı yenilikçi yüzey üretimi firmalarından Cosentino'nun, doğal taşlardan ilham alarak tasarladığı, iyi teknik özelliklere ve hoş tasarıma sahip Natural koleksiyonuna yeni üyeler katıldı. 
Parlak ve mat yüzeyleriyle mimarlar ve tasarımcılar için farklı seçenekler vadeden ultrakompakt taş Dekton'un Natural koleksiyonuna çarpıcı renklere sahip Opera ve Natura eklendi. 


Nefes alan mekanlar için masif parkeler 


amamen doğal malzemeden üretilen son derece dayanıklı Novawood masif parkeler şıklığın yanı sıra nefes alıp verebilen mekanlar oluşturuyor. 
Yaşayan bir malzeme olan masif parkeler doğal, uzun ömürlü ve kaliteli bir kullanım vaat ederken, mekanlara ahşabın sıcaklığı ile estetik değer katıyor. Novawood; uyguladığı kalite kontrol yöntemleri sayesinde doğru nem oranını yakalayarak, yıllar boyu sizinle yaşayabilecek masif parke koleksiyonu sunuyor. 


Yeni nesil banyolar ger Angel'ı tasarlarken altının en modem hali 'rose gold'u, beyaz ile kombinleyerek yeni nesil banyolara ikonik bir dokunuş yapmayı hedeflemiş. Creavit, Angel banyo mobilyasının gözalıcı çizgisini, 5mm incelikteki tezgah üstü lavabosu ULTRAyı tasarıma entegre ederek tamamlamış. Angel'ın bir diğer dikkat çeken özelliği ise, tezgah bölümünde, tamamen yerinden çıkarak kolayca temizlenen krom kaplama tepsisinin olması. Angel, aynı zamanda dokunmatik led aynası ile kolaylık sağlarken, alt modül ve boy dolabının sunduğu geniş hacimli saklama çözümüyle, şıklık ve fonksiyonelliği bir arada arayanlara hitap ediyor. 


OCAK 2018 «* EMLAK ROTASI * 87 


KADINGA 


Şıklığın tamamlayıcısı 


ten takıları b kristallerini tenlere işleyerek takı sanatına yepyeni bir yorum kazandıran Saysha, kış stilinin tamamlayıcısı oluyor. Doğadan ilham alarak özgür tasarımlar sunan Saysha kış koleksiyonu, çalışma hayatında aktif rol oynayan stil sahibi kadınlara takı alternatifleri sunuyor. Takıyı, asimetrik kesimler ve detaylara saklanmış halleriyle ten ile buluşturan Saysha Ten Takısı, yumuşak ve zarif hatlarıyla günün her saati kullanım imkanı sunuyor. 


KADINLAR 


Home 
, 
Store'dan sezon indirimi 
Hır Store, yeni sezon 

koleksiyonunda kadınlara yüzde 
30 indirim fırsatı © 
sunuyor. Home 
Store, 2017 Sonbahar Kış yeni sezon koleksiyonundaki tüm ürünlerinde yüzde 30 indirim ile tüm moda tutkunlarını mağazalarına bekliyor. Home Store, içimizi ısıtan kaban ve 

mont modellerinden ip, Kışın olmazsa olmazı ayakkabı ve botlara, kadife çeşitlerinden yumuşacık kış aksesuarlarına kadar birçok ürün çeşidiyle gardırobunuza sıcacık bir kışa hazırlıyor. 


Pijamalarda sağlıklı kumaşlar rendlere uygun tasarımları sağlıklı kumaşlarla sunan Dagi, yeni uyku giyim koleksiyonundaki özel 'Cupro 

pijama! serisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Moda 

dünyasında ipeğe alternatif olarak bilinen cupro kumaş bu sezon Dagi'nin şıklıktan ödün vermeyen uyku giyim ürünlerinde hayat buluyor. Cupro kumaşın modem dokunuşlarla kuvvetlendirildiği tasarımlar doğadan desenler, yeşil ve siyah renklerle bütünleşerek ön plana çıkıyor. İpek kumaşların asil, şık ve estetik duruşunu 

“İ pamuğun sağlıklı dokusu ile birleştiren Cupro pijamalar 

uyku giyimi için yüzde yüz doğal bir malzemeden üretiliyor. 


Bu kış pançolar 


çok moda e bağlamalı alternatifi ile aynı zamanda şık ve rahat bir görünüm sağlayan panço modelleri sokak stiline de uyum sağlıyor. Sade ve çabasız şıklık için dize kadar uzanan pançolar kolay kullanımı ile sportif bir duruşu temsil ediyor. 
Oversize panço modellerin daha kısa ve mini parçalarla kullanılmasıyla zariflik kazanan kombinler, sokak stilinize farklılık sağlıyor. 
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PRATİK ÖNERİLER 


Daha düzenli mutfaklar 


' ge kadınların evin içinde en çok vakit 

geçirdikleri yerlerden biri olan mutfaklar bir süre sonra onlara yetmemeye başlıyor. Çünkü alınan mutfak araç gereçleri ve gıdalar tüm mutfağı kaplıyor. Mutfaklarda yerden tasarruf etmenin en pratik yolu ise tavan askıları. Tavan askıları sayesinde mutfak aletleri hem elinizin altında olacak hem de düzenli. 


Sloganını belirle duvarını süsle 


alışma odanızın lm sevdiğiniz sözlerin yazılı olduğu çerçeveler ile süsleyebilirsiniz. 
Sadece sözler de değil çerçevelerin içine resimler yapıştırabilir, çiçekler koyabilirsiniz... 


Yaratıcı sehpalar 

al salonlara şık bir görünüm sağlarken aynı 

zamanda ortalıktaki dergi, kitap 

kumanda gibi birçok eşyayı 

toplamaya yardımcı oluyor. 

© Günümüzde tasarım olarak 

S birbirinden farklı çeşitlerle satışa 

3 sunulan sehpaları kendiniz de kendi 

$ zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. 

2 İster cam ister ahşap ister deri 

4 kaplama ister kumaş... Eski 

bir kuş kafesinden, kestiğiniz 

odunlardan, eski bir sepetin üzerine 

yerleştireceğiniz bir camdan yeni ve 

orijinal bir sehpaya kavuşabilirsiniz. 


Ee 


Koltuk şalları 
KK renk katma vakti! Öreceğiniz rengarenk bohem şallar ile koltuklarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Koltuk 


şalları koltuklarınızın kirlenme ömrünü uzatırken aynı zamanda evinizi kendinize özgü bir stile kavuşturmaya yardım edecek. 
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OTOMOBİL 


RR 


GÜVENL 
BİR SÜRÜŞ 
İÇİN FREN 
STEMİNİN 


Acil frenlereme sistemi 


İri e 


tomotiv dünyasına 1995 yılında sunduğu ESP* (Elektronik Denge Sistemi) ile Avrupa'da bugüne kadar 190.000 kazayı önleyen Bosch Grubu, geliştirip ürettiği sürücü destek sistemleriyle bu yolda önemli adımlar atmaya devam ediyor. 
Günümüzde en önemli kaza nedeninin sürücünün zamanında frenleme yapamaması olduğu gerçeğinden hareketle Bosch Grubu, arkadan çarpmaları önlemede veya arkadan çarpmalı kazaların etkilerini enazaindirgemede yardımcı olacak Otonom Acil Frenleme Sistemi'ni geliştirdi. 
Otonom Acil Frenleme 
Sistemi, otomobil çalışır çalışmaz devreye giriyor ve 


sürekli olarak öndeki trafiği analiz edi- 


yor. Şehir içi ya da şehirler arası yollarda sürücüyü zamanında uyarıyor, yola yaya çıktığında ise çarpmayı engelliyor ya da kaza şiddetini azaltıyor. 

Trafik istatistikleri de arkadan çarpmalı trafik kazası sayısının bir hayli fazla olduğunu teyit ediyor. Bunun ağırlıklı nedeni kaygan yollar ya da sürücünün bir anlık dikkat dağılması olsa da tekno- 


lojiyle bu kazaları engellemek mümkün! 


K. 


azalarını önlüyor. 


Kısa süreli dikkat dağınıklığı veya konsantrasyon eksikliği arkadan çarpma 
için yeterli bir sebep olabilir. Saatte 80 
kilometre hızla seyahat eden bir sürücü, yalnızca bir saniyelik dikkat dağınıklığında, yaklaşık 22 metre yol kat eder. 
Kritik durumlarda saniyeler, sürücünün arkadan çarpmadan kaçınıp kaçına- 


mayacağını belirlemede önemli bir rol 


oynar. 


Bosch Grubu, arkadan çarpmaları önlemede veya etkilerini en aza indirgemede yardımcı olacak Otonom Acil Frenleme Sistemi'ni geliştirdi. Elektronik Denge Programı (ESP9) ile radar sensörleri bağlantısı üzerine kurulu olan bu sistem, sürekli olarak öndeki trafiği analiz eder. Sistem, araç çalışır çalışmaz devreye girer, gece ve gündüz tüm hızlarda aktiftir. 


Otonom Acil Frenleme Sistemi'nin 


“şehir içi, “şehirleraras” ve “yaya” olmak 


üzere üç çeşidi bulunuyor. 


ŞEHİR İÇİNDE GÜVENLİ 
BİR SÜRÜŞ 


Birçok kaza, saatte 30 kilometrenin altındaki hızlarda, şehir içi kullanımda ya da yavaş ilerleyen trafikte meydana gelir. Bu hız diliminde meydana gelen trafik kazalarında ölüm çok olası değildir, genelde maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar olarak nitelendirilebilir. 

Otonom Acil Frenleme 
Sistemi, öndeki hareketli veya duran araca kritik yaklaşımı tespit eder, aracın fren sistemini tam İren yapmak 


üzere hazırlar. Böylece tam 


güç frenleme, sisteme sahip olmayan araçlara oranla saniyeler öncesinden ulaşılabilir hale gelir. Eğer sürücü kritikduruma tepki vermekte geç kalırsa sistem, aracı sürücü etkisi olmadan tam frenleme moduna geçirerek fren işlemini gerçekleştirir. Otonom Acil Frenleme Sistemi ya trafik kazasını tam önlemeyi başarır ya da kazaya karışan her iki araçtaki yaralanma riskini en aza indirgeyecek düşük hıza, çarpışma gerçekleş- 


meden önce ulaşılmasını sağlar. 
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VİZYON DAKİLER 


FERDINAND 
VİZYON TARİHİ: 22 ARALIK 2017 TÜR: ANİMASYON YÖNETMEN: CARLOS SALDANHA SESLENDİRENLER: DAVID TENNANT, ANTHONY ANDERSON, JOHN GENA Kk görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, ona bakan Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir ve sonrasında kendini boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilirken bulur. Hem Nina'dan ayrı kalmak hem içinde bulunduğu korkunç durum Ferdinand! 
düşünmeye zorlar. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceranın içine atılır. 


STAR WARS: SON JEDİ 
VİZYON TARİHİ: 13 ARALIK 2017 TÜR: BİLİMKURGU-AKSİYON YÖNETMEN: RIAN JOHNSON OYUNCULAR: DA!SY RIDLEY, JOHN BOYEGA, OSCAR ISAAG Sir Wars efsanesi yeni i 

seri ile yoluna devam X © ediyor. Serinin bir öneki filmi . 
Star Wars: Güç Uyanıyor'da 
İlk Düzen'in Yeni Galaktik Cumhuriyet'i devirip galaksinin kontrolünü ele geçirme planları engellenmişti. Direniş'le birlikte Rey'in de Kylo Ren'i alt etmesi sayesinde, Cumhuriyet'in yıkılması önlendi. Yeni serinin ikinci bölümünde Rey, Finn, Poe ve Luke Skywalker ile çıktığı yolda hız kesmeden yürümeye devam ediyor. Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Laura Dern, Oscar Isaac, Gwendoline Christie gibi isimler yer alıyor. 
Filmin yönetmen koltuğunda ise Rian Johnson var. 


THE ri 


OTEKİ TARAF 
VİZYON TARİHİ: 8 ARALIK 2017 TÜR: GERİLİM YÖNETMEN: ÖZCAN DENİZ OYUNCULAR: 
| ÖZÇAN DENİZ, ASLI ENVER, MERYEM ÜZERLİ 
teki Taraf filmi, 2011 İspanyol yapımı Karanlık Taraf (La cara oculta, The Hidden Face) filminden uyarlandı. Yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği filmin yönetmeni Özcan Deniz aynı zamanda filmin başrol oyuncularından biri. Çetin (Özcan Deniz) ve Ece (Aslı Enver) mutlu bir çifttir ama Çetin'in Sara'dan (Meryem Uzerli) gelen cömert iş teklifini kabul etmesi, ikilinin giderek birbirinden uzaklaşmasına ve kavga etmelerine neden olmaya başlar. Sonunda Ece tarafından terkedilen ve ondan haber alamayan Çetin, Sara'yla birlikte olmaya başlar. Ancak yaşadıkları evde bir türlü huzur bulamayacaklardır. 


STRENGTH Fo5 ETME 


YI VİZYON TARİHİ: 22 ARALIK 2017 
D NEŞ TÜR: BİYOGRAFİ YÖNETMEN: DAVID GORDON GREEN 
OYUNCULAR: JAKE GYLLENHAAL, TATLANA MASLANY, MIRANDA RIGHARDSON 
İyi niyetli, ancak hayatında fazla başarılı olamamış Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), bir gün eski sevgilisi 
Erin'le (Tatiana Maslany) karşılaştığında kalbini yeniden kazanabilmek için yakın zamanda koşacağı 
Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde büyük bir pankartla onu bekleyeceğine söz verir. 
Ancak bitiş çizgisinde bir bomba patlar ve Jeff ağır yaralanır. 

Jeff Bauman hayatta kalmayı başarır ancak bacaklarını kaybeder. Jeff olayın failinin yakalanmasına yaptığı yardımla 

bir kahramana dönüşür ama bu bile bulunduğu umutsuzluktan kendisini kurtarmaya yetmez. Ancak Erin ve etrafındaki insanların desteğiyle hayata yeniden tutunmak için sonunda bir motivasyon bulur. Yeni yaşamına başlar. 


JAKE GYLLENHAAL © TATİANA MASLANY 


STRONGER 


BANED ON TME İNSPİMING TAYE BTORY 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SAĞLIK 


BAŞ DÖNMESİNİN 


NEDEN 


BULUN 


Herkesin bazı zamanlar yaşadığı baş dönmesinin altında ciddi nedenler yatıyor olabilir. 


aş dönmesi pek çok insanın hayatının bir döneminde şikayet ettiği, oldukça yaygın olan ve vücuttaki pek çok sistemden kaynaklanabilen bir durum. Kişi kendisinin veya çevresinin döndüğünü düşünüyor, bir hareket yanılsaması yaşayarak bu durumdan rahatsız olabiliyor. Bu tablo, kişinin günlük yaşamını zaman zaman durma noktasına getirebildiği gibi iş ve sosyal yaşamını altüst edebiliyor. Burada sorunun kaynağının tespit edilmesi, doğru tedavi planlaması yapılmasına ve kişinin hayat kalitesini yükseltmeye yardımcı oluyor. 
Baş dönmesi denildiğinde genellikle vertigonun düşünüldüğünü ancak bu 


tablonun baş dönmesi nedeni olduğunu 


belirten Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Türker Şahi- 


e 


ner, “Vertigo tek başına baş dönmesi anlamına gelmiyor. Denge problemlerini de ifade ediyor. Oysa baş dönmesinin pek çok nedeni bulunuyor” diyor. 
Prot. 
mesi sebeplerini şöyle sıralıyor: PERİFERİK VERTİGO (BEYİN DIŞI NEDENLERDEN KAYNAKLANAN VERTİGO): İç kulağın denge problem- 


lerinden kaynaklanan baş dönmelerine 


Dr. Şahiner, en yaygın baş dön- 


sık rastlanıyor. Beyin kaynaklı olanların dışındaki baş dönmeleri, ani baş hareablolar oluyor. Bulantı ve kusma bu duruma 


dahi 


açamayabiliyor. Bu tür vertigoların en 


ketlerine izin vermeyen çok akut 


eşlik edebiliyor. Hastalar gözlerini 


çok rastlanan türü, iç kulaktaki denge sinyalini alan kristalin yerinden oynaması ile oluşuyor. Hava değişimleri, küçük travmalar bu kristallerin yerinden oynamasına neden olabiliyor. Kristaller yerine oturtulduğunda hemen düzelebildiği gibi ilaçlarla da kontrol altına alınabiliyor. 

DAMARSAL NEDENLER: Beyinde ateroskleroz yani damar sertliği görülmesi de baş dönmesine neden olabiliyor. 
Kolesterol plakları beyin damarlarında bozulmaya neden olarak, baş dönmesi ile dengesizliğe yol açabiliyor. Vertebral baziler adı verilen damarın yetmezlik ablosu VBY yani enseden geçen kan akı- 


şının debisinin azalması da bu sorunu or- 


aya çıkarabiliyor. Bu durumda mutlaka 


92 


EMLAK ROTASI « OCAK 2018 


SAĞLIK 


bir nöroloji uzmanına başvurulması gerekiyor. İlaç tedavisi ile baş dönmesi kısa sürede kontrol altına alınabiliyor. 
BEYİN TÜMÖRLERİ: Beyinde iyi ya da kötü huylu tümörlerin varlığı baş dönmesine yol açabiliyor. Özellikle beyincik bölgesindeki oluşumlar bunu daha çok tetikliyor. Beyin tümörleri her yaşta ortaya çıkabiliyor. Baş dönmesi konusunda gerekli tetkikler yapılırken bu seçeneğin atlanmaması önem taşıyor. Doğru bir tedavi planlaması ve tümörün alınması ile baş dönmesi de ortadan kalkabiliyor. 
MS VEMYELİN HASTALIKLARI: Multipl Skelroz (MS), beyin ve omurilikteki sinirlerin myelinli kılıflarını etkileyen tekrarlayıcı özelliği olan bir hastalık. 
Genç yaşta ve kadınlarda sık görülen MSteanibaş dönmesi ortaya çıkabiliyor. 
Hastalar otururken baş dönmesini daha rahat kontrol ederken, ayağa kalktığında bir tarafa doğru dengesizlik yaşayabiliyor. MS takibinin bu konuda deneyimli biruzman tarafından yürütülmesi ve tedavinin aksatılmaması gerekiyor. 
ENFEKSİYONLAR: Basit bir gribal hastalıktan tüberküloza kadar pek çok enfeksiyon, kendini baş dönmesi olarak gösterebiliyor. Mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Böylece vücuttaki enfeksiyon düzeyi ile niteliğinin belirlenerek, tedavi buna göre yürütülmesi önem taşıyor. 

TRAVMALAR: Kişinin kaza geçirmesi, başını bir yere çarpmış olması gibi durumlar baş dönmesine neden olabiliyor. 
Bu travmaların yakın zamanda olması gerekmiyor. Kişi son bir yıl içinde başını sertçe bir yere çarptıysa da bu durum görülebiliyor. Travma sonrası vertigolar son derece dirençli olduğundan, tedavi süreci sabır gerektiriyor. 

DİYABET: Diyabet yani şeker hastalığında beyin hücrelerinin şeker kullanımı bozuluyor ve enerji alamıyor. Bu durumda baş dönmesi ve denge prob- 


lemleri ortaya çıkabiliyor. 


HİPERTANSİYON: Beyin damarları kan basıncı yükselince kendini kanamaya karşı korumak için birden spazma geçerek, çaplarını daraltıyor. Bu sırada kan debisi düşüyor ve ilk başta en çok kana ihtiyacı olan bölgeler, bu duruma bir çeşit itiraz ediyor. Bunun sonucunda da baş dönmesi ortaya çıkıyor. 
METABOLİK HASTALIKLAR: Akut ve kronik karaciğer hastalıkları, tiroit problemleri ile bazı ilaçların kullanılması halinde de baş dönmesine rastlanabiliyor. 
Sıvı elektrolit dengesi, kan şekeri düzeyi ve kan basıncındaki dengesizlikler baş dönmesine neden oluyor. Öncelikle bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Hamilelik döneminde ise metabolik değişimlerden dolayı baş dönmesi görülebiliyor. Bu durumda metabolik takip büyük önem taşıyor. 

PSİKOLOJİK ETKENLER VE STRES: Kişide duygudurum bozuklukları, baş dönmesi korkusu, stres gibi faktörler de baş dönmesi ve denge problemlerine neden olabiliyor. Pek çok insanda hiçbir fiziksel neden olmadığı halde baş dönmesi görülebiliyor. Bu tür durumlarda mutlaka psikolojik destek alınması öne- 


riliyor. 


PSİKOLOJİK DE OLABİLİYOR Dengesizlik ve baş dönmesi şikayetlerinde multidisipliner yaklaşımlar doğru tanı ve tedavide önem taşıyor. Kişi doktora gittiğinde kan tetkikleri, tansiyon, karaciğer böbrek fonksiyonları ile hormonlarına bakılıyor. Bunlar normalse nörolojik muayeneye geçiliyor. Nöroloji uzmanı, beyin MR görüntüleme sonucuna göre tanı koyabiliyor. Kulak kaynaklı bir durum olup olmadığına da bakılıyor. Tüm problemler ekarte edildiğinde psikolojik etkenleri de düşünmek gerekiyor. Böyle bir durumun varlığında psikolojik destek alınması önem taşıyor. 


MANEVRA DENEMEYİN 


Baş dönmesi ortaya çıktığında, 

kişinin bu durumu anlamlandırmaya çalışması gerekiyor. Ne yaptığında ya da yapmadığında baş dönmesi ortaya çıktığını düşünmesi önem taşıyor. Prof. 
Dr. Türker Şahiner, başını sağa sola çevirdiğinde baş dönmesi oluşuyorsa bu tablonun genellikle daha iyimser olduğunu söyleyerek, “Sakin bir şekilde birkaç saat bekleyip doktora başvurmak gerekiyor. Ancak iç kulak kristalleri oynadığında yapılan manevrayı kendi kendine yapmamak önem taşıyor. ” diyor. 
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Ğ U R M k HAZIRLAYAN: GÜLHAN KARA 


SAĞLIK VE LEZZET 


İKSİRİ ZEYTİN 


nadolu zeytinin anavatanı. Pek 

çok medeniyetlere ev sahipliği 

yapmış olan bu toprakların bereketi olmuş zeytin ağacı. Zeytin ağacı sayısı, zeytinyağı üretimi ile ülkemiz dünyada ön sıralarda yer alsa da zeytinyağını yeterince yemiyoruz maalesef. 
Zeytin kahvaltı sofralarımızın ayrılmaz bir parçası olurken sağlık, şifa, lezzet kaynağı olan zeytinyağından uzak kalmamızın tek bir açıklaması var o da pahalı oluşu. 

14 milyon kayıtlı ağacı, irili ufaklı 300 
den fazla zeytin ve zeytinyağı firması ve 
20 bin kişiye sağladığı gelirle sofralık 
zeytinin başkenti olan Akhisar'da, 1652 
yıllık “anıt ağaç'ların bulunduğu zeytinlikler var. 25 Kasım Dünya Zeytin Günü'nde bu sene Akhisar'da “zeytinyağı konuşuldu. Gerçekten de zeytin ormanlarıyla ülkemizin en fazla zeytin ağacı sayısına sahip olan bu bölgede yetişen zeytinler gerek lezzet ve ürün kalitesi gerekse verimliliği ile dikkat çekiyor. 
Bu bölgede en ünlü sofralık zeytin cinsi Akhisar Uslu. Ardından Trilya (Gemlik tipi), Domat, Tekir, Kıvırcık, Manzelina geliyor. Tekir hem yeşil hem siyah kalamata tipi bir sofralık zeytin ve Saruhanlı Belen'de yetişiyor. Kırkağaç, Gördes ve Saruhanlı'daki büyük havuzlu işletmelerde işleniyor zeytinler. 

Zeytinin hasadı ve sonrası 

Zeytin, dünyada en uzun yaşayan ve ayakta kaldığı müddetçe de meyve veren değerli bir ağaç. Sulama gerektirmeden ürün vermesine rağmen son yıllarda yaşanan kuraklıklar ve özel- 


likle yer altı sularının yetersiz kalması 


sebebiyle artık damla sulama yapılıyor. 
Zeytin dalından koptuktan sonra tazeliğini kaybetmeden hızlıca işlenmesi gerekiyor. Sofralık tabir ettiğimiz ve çoğunlukla kahvaltılık olarak tüketilen yeşil ve siyah zeytinin ülkemizde zeytinyağından daha çok tüketildiğini biliyoruz. Dalından toplanıp soframıza gelinceye kadar zeytinin bir işlenme yolculuğu vardır. Zeytin satın alırken damak tadımıza uygunluğuna bakmak için 1-2 tane zeytini tadarız. Önce tuzluluk oranına dikkat ederiz. Ama zeytinin etli oluşu, rengi, parlaklığı, buruşukluğu, kuru mu yağlı mı olduğu gibi onun kalitesini ortaya koyan pek çok unsur vardır. 
Yani alacağımız zeytinin kalitesini anlamak için çok iyi bakmak ve damağımıza 


güvenmek durumundayız. 


Zeytin ağacı, meyvesi, dalı, yağı ile adeta 
Akdeniz'in simgesidir. 


TÜRK MUTFAĞINDA 
ZEYTİNYAĞI 


Zeytinyağı bir meyvenin yağıdır, 


hatta zeytin meyvesinin suyudur diyebiliriz. Meyveden sıkıldığı haliyle işlenmeye, rafine edilmeye gerek kalmadan kullanılabilen en sağlıklı yağdır. İçeriği, doğanın bize bir armağan gibi sunduğu mucizelerle doludur. Zeytinyağı her anlamda çok kıymetlidir. İyi korunmalı, doğru şekilde kullanılmalı ve pişirme esnasında hata yapılmamalıdır ki özelliklerini kaybetmesin. Lezzeti, kokusu, rengi iletüm sıvı yağlar arasında özel bir yere sahiptir. Aralık ayı başından itibaren ocak ayı ortalarına kadar yağlık zeytinin hasat zamanıdır. Hatta kahvaltılık, turşuluk, yeşil zeytinler ve 'erken hasat” tabir edilen yağlık zeytinler daha evvel, 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ekim sonu ve kasım ayında toplanır. Zeytin ağacı, meyvesi, dalı, yağı ile adeta Akdeniz'in simgesidir. Kutsal kitaplarda da karşımıza çıkan zeytinden elde edilen zeytinyağı, tüm Akdeniz havzasında kurulan medeniyetler için adeta bir ab-ı hayat olmuştur. Tarih boyu sağlığı, lezzeti ve barışı simgeleyen zeytinyağı, bu medeniyetlerde kutsal bir besin olarak kabul edilmiş. 
Zeytinyağının kalitesini belirleyen ana faktör zeytinin kalitesi ve sıkım işlemidir. Ayrıca zeytinin yöresi ve hasat şekli de kalitesini etkiliyor. Kahvaltı sofralarından, mezelere, salatalardan sarmalara dolmalara kadar her türlü yemeğe vazgeçilmez aroma ve sağlık katan zeytinyağının farklı çeşitleri değişik tekniklerle üretiliyor. 

Türk mutfağının geleneksel zeytinyağlıları başka hiçbir yemek kültüründe olmayan zeytinyağlılar kategorisini oluşturur. Bizde her mevsim zeytinyağlı yemek vardır. Kışın kereviz, lahana sarma, ıspanak, pazı, pırasa; yazın enginar, bakla, bezelye, börülce, bamya, kabak, yaprak sarma, biber dolma, imambayıldı şeklinde uzar gider zeytinyağlılar listesi.. Bir de pilakiler vardır ki en sevdiğim barbunya pilaki ve patates pilaki gibi. Zeytinyağlı yemekler oda sıcaklığında servis edilir ve salça kullanılmaz. Ancak sıcak veya ılık servis edilecek olan ve pişirirken içine domates salçası eklenenler de pilakilerdir.. 
Zeytinyağlı yemek deyince de soğan, sarımsak, domates, tuz, şeker olmazsa olmaz. Zeytin ve zeytinyağı ile büyüyen insanlar her yemeğin zeytinyağı ile pişirilebileceğini bilir. Pişirildiği gibi çok sıcak olmasa da ılık olarak yenebilece- 


ğini de. Soğuk olarak yenmesinin Türk 


GURME 


yemek kültüründe yer etmesinin bir nedeni de yaz sebzeleri ile olan mükemmel uyumu. Zeytinyağlıların en basit çeşitleri zeytinyağında yapılan kızartmalardır. Zeytinyağında önce kızartılıp 


sonra pişirilen musakkalar; zeytinyağı 


ile hazırlanan dolma içleri ile patlıcanlı ve midyeli pilavlar; salata sosları; Izgara balık veya bir dilim beyaz peynirin üzerine dökeceğiniz bir parça zeytinyağı, limon suyu veya sirke ile hazırlanmış bir salata sosu... 

Zeytinyağı ile yapılan kızartmanın ağır olduğu genel bir kanıdır. Ancak bunun tersi doğrudur. Çünkü zeytinyağında yapılan kızartma sırasında kızartılan yiyeceğin dışında ince çıtır bir kabuk oluşur. Dolayısıyla az miktarda 


yağ çeker. Kızartılan yiyeceklere önce- 


den tuz serpilmemesi, hepsinin birden kızartma tenceresine atılmaması ve kuru olması iyi bir kızartmanın püf noktalarıdır. 
Zeytinyağı 220 dereceye kadar özelliklerini yitirmez. Ancak yağın yanmamasına dikkat edilmeli. 

Ege'de, Antakya'da velhasıl zeytin ve zeytinyağı ile harmanlanmış insanların mutfaklarında her yemek zeytinyağı ile pişer, baklava bile. 


ZEYTİNYAĞLILAR | 
NASIL PIŞIRILMELİI? 
NASIL SUNULMALI? 

İster kış ister yaz sebzelerini kullanın, zeytinyağlı yemeklerin temelde pişirme tekniği aynıdır. Bolca soğan, yazın domates, sarımsak, tuz, şeker ve bazı yemeklerde bir miktar su olmak üzere sebzesine göre kokulu ot ve baharat olarak da dereotu, fesleğen veya maydanoz girer. Zeytinyağlı yapılacak sebze taze olmalı; geniş tabanlı kapağı iyi kapanan bir tencere kullanılmalı. 
Zeytinyağlı yemeklerin en az 12 saat dinlenmesi önerilir, tat, lezzet, doku tam olsun, zeytinyağı sebzeyle bütünleşsin diye. Buzdolabında muhafaza edilmeli ancak servis yapılmadan yarım saat önce oda sıcaklığına çıkarılmalıdır. 


Çünkü 4 derece soğukluktaki bir zeytin- 


yağlıdan lezzet alamazsınız, zeytinyağı buzdolabında donar. Zeytinyağlıların pek çoğu bu anlattığım usulle pişirilir. 
Zeytinyağlı yemeklere neden şeker koyduğumuz hep merak edilir? Sadece lezzet için mi? Hayır. Lezzetin yanı sıra çok daha önemli birkaç sebep var: 1. Şeker sebzelere parlaklık verir, rengini ve yapısını korur. 2. Bolca kullandığımız soğan ve domatesin asit dengesini sağlar. 3. 
Zeytinyağlıları soğuk tükettiğimiz için ağzımızda güzel bir lezzet kalmasını 


sağlar. 
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AK İELEV 


ZYON DENR 


Mİ 


Philips'in OLED ve Ouantum Dot teknolojilerine sahip 4K UHD görüntü sunan cihazları 
3 taraflı Ambilight ve HDR desteği ile tüm ev halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor. 


ir televizyonda dikkat edilmesi 

gereken en önemli noktalardan 

biri kullandığı görüntü motorudur. Televizyon ekranındaki farklı görüntülerin işlenmesini sağlayan bu motorlar ancak hızlı, güçlü ve tasarruflu olursa televizyona verilen paranın karşılığını almış olursunuz. 

Dünyada sadece Philips televizyonlarda kullanılan P5 görüntü motoru yayını kaynağından alıp ekrana aktarıncaya kadar beş farklı grupta toplam 
27 işleme tabi tutuyor. İlk aşamada 
kaynaktan gelen görüntü inceleniyor ve içeri aktarılıyor. İkinci aşamada gelişmiş algoritmalarla keskinlik artırılıyor. 
Üçüncü aşamada ise renklerin iyileştirilmesi sağlanıyor. Görüntünün kontrastı izlenen ortama göre dördüncü aşamada ayarlanırken aynı zamanda HDR gö- 


rüntü bilgisi de içeriğe ekleniyor. Son 


aşama ise kare hızını artırarak akıcı bir görüntü oluşturulmasını sağlıyor. Sisteme giren görüntü önce dijital gürültü azaltma ve sıkıştırmadan dolayı oluşan sorunların çözümü için altı adımlardan geçer. Ardından görüntünün keskinliği- nin ölçüldüğü, artırıldığı ve Ultra HD çözünürlüğe çıkartıldığı altı adımlık ikinci aşamadan da geçer. Sonrasında renk düzeltme aşamasında renk derinliği haritalanır ve sonraki adımlarda kullanılmak üzere 17 bitlik derinliğe yükseltilir. 
Toplam 8 adıma sahip kontrast aşa- 


ması sahnedeki ışık analiz edildikten 


sonra genel ve bölgesel kontrast düzeltmeleriyle başlıyor, micro dimming işlemleri ile ışıldama ve kararma noktalarıyla devam ediyor. Eğer sabit içerik söz konusuyla HDR 10 standardındaki görüntünün HDR uygulaması bu nok- 


tada yapılıyor. Eğer canlı yayınlarda 


kullanılan Hybrid Log-Gamma (HLG) teknolojisi söz konusuysa bu işlem de gerçekleştirildikten sonra görüntü son aşamaya aktarılıyor. Görüntü ekrana yansımadan hemen önce ise kareler arasındaki hareketler analiz edilerek araya kareler ekleniyor ve görüntü çok daha 


akıcı hale getiriliyor. 


SINIRLARI AŞIYOR 


Ekranın sol, sağ ve üst tarafında yer alan LEDlerle seyir zevkiniz ekranınızla sınırlı kalmayıp, odanıza, daha doğrusutelevizyonun arkasındaki duvara da taşıyor. 
Özellikle sinema ve oyun deneyiminize yeni bir boyut ekleyen Ambilight, ekrandaki içeriğin size sunduğu duyguyu daha yoğun hissetmenizi sağlıyor. Akan görüntüye uygun olarak renk geçişleri sağlayan Ambilight, bu şekilde TV deneyiminizde ciddi bir eşik atlaması yaşatıyor. 
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TEKNOLOJİ 


TP-LINK 
TLAWPA7510 


Evinizin veya işyerinizin çok büyük olduğu durumlarda internet bağlantısını kablosuz olarak her noktaya taşıyamazsınız. 
İşin kötüsü kablolu olarak taşımaya kalktığınızda da kablo kirliliği yaşarsınız. 
TP-Link markalı bu ürün mevcut elektrik şebekeniz üzerinden internet bağlantısını genişletmenizi sağlarken hızdan da kaybetmemenizi sağlıyor. Üstelik kurulumu da çok kolay. 


SAMSUNG 
GEAR SPORT 


Samsung'un 2017 yılı içinde satışa sunduğu Gear S3'e sportif özelliklerin eklenmesiyle ortaya çıkan Gear Sport, hem iPhone hem 

de Android telefonlarla birlikte kullanılabilen 

bir akıllı saat. Gear S3'te eksik olduğu düşünülen tüm özelliklerin tamamlandığı 

Gear Sport, özellikle spor yapanların birçok 

ihtiyacını karşılayabilecek bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. 


#5 


ERE SEP 1 


SONY 
XPERLA XZ1 


Sony'nin yeni telefonu Xperia XZ1, günümüzün en yeni teknolojik özelliklerini 2.600 TL gibi benzerlerinin çok altında bir fiyata sunuyor. 

Özellikle yavaş çekim kamera özelliği ile tüm rakipleri arasından sıyrılan XZ1, fiyat 


/ performans oranına önem veren son kullanıcıların gözdesi olacak gibi... 


OCAK 2018 «* EMLAK ROTASI * 97 


ÖNEMLİ GÜNLER 


GAZETECİLER GÜNÜ 


alışan gazeteciler günü, gazetecileri 

onurlandırmak için 1961'den beri 10 
Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir gündür. Bu vesile ile tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutlarız. 


ENERJİ TASARRUFU HAFTASI 


maş bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla ülkemizde her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanmaktadır. Temmuz 2017'de 197 | ülkeden 155'inin imza attığı Paris Anlaşması'ndan sonra iklim değişikliğiyle mücadele planları hız kazandı. Devletler, 


çevreye duyarlı davranışları teşvik etmek amacıyla vergi YERLİ MALI 


ll yeniden düzenliyor. e HAFTASI Pi ç i if. 9-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de kutlanan Yerli Malı 
Haftası, |. Dünya 
Savaşı sonrası oluşan ekonomik sıkıntının ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin yükselmesi için ortaya çıkarılmış bir gündür. 
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SiNPAŞ'TAN TÜRKİYE'DE BiR iLK! 


DOĞAYI EViNiZE TAŞIYORUZ 


& 


PROJE 


7010 


LANSMANA ÖZEL 
FİYAT AVANTAJINI 
KAÇIRMAYIN 


Sinpaş olarak Türkiye'de yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz. 
Çekmeköy ormanının yanında, gökyüzüne uzanan yemyeşil konseptiyle Sinpaş Gökorman'a başlıyoruz. 


Dünyada yeni bir tasarım trendi olan, yeşili balkonlara, cepheye taşıyan ve ilhamını doğadan alan mimari şimdi Gökorman'da. IKEA, Buyaka, Meydan AVM'lerine birkaç dakika mesafede, Şile yolu, TEM ve 3. Köprü yollarına kolayca ulaşılabilen değerli konumuyla panoramik manzaralı bir yaşam Sinpaş Gökorman'da! 


Lansman fiyatlarını ve fırsatlarını kaçırmayın! 


Şile otoyolu üzerinden; SİNPAŞ GYO Dudullu çıkışından sağa dönün, 


an ağ mi | RUN kıla 1440 <İTİ strrarona ia — : GÜKOKMÂN 


sinpasgokorman.com ŞİLE YOLU - ÜMRANİYE 


ei 


DELUAXJA PARK 


İŞ HAYATINIZA 
BİR TIK 


ÖNDE BAŞLAYIN 


AVM 


KARTAL EĞİ... 
ARAŞT, HASTANESİ 


SABİHA GÖKÇEN 
5 7Y HAVALİMANI 


“ 
guz 


Tİ go" 
pe İİ ş 


İstanbul'un yeni finans merkezi Kartal'da yükselen Deluxia Park Business, rahatlığı ve A* ofis konforunu şehrin kalbinde sizlere sunuyor. 


Iş hayatınızın yükselen yıldızının ayrıcalıklı dünyasına hoşgeldiniz.:. 


kkk, 10 08 seti. 


www.deluxiapark.com 


